Immanvél

Zondagse Nieuwsbrief
Zondag 17 maart 2024

Voorganger: ds Peter Bakker
Ouderling: Leo Blom

Diaken: Mijna Jansen

Lector: Mijna Jansen
Kindernevendienst: Mijna Jansen jr
Organist: Nico van Tongeren
Koster: Esse van den Burg

Beamist: Hendrik-Jan Jansen

Durf te vertrouwen op God!

Collectes:

1¢ collecte ZWO ZWO:

Libanon, kansen voor jongeren in achterstandswijken, banen creeren voor jongeren.

De economische en politieke crisis maken dat steeds meer inwoners van Libanon moeite
hebben om rond te komen. Voor Syrische vluchtelingen is het extra moeilijk werk te vinden
en inkomen te vergaren: zij mogen officieel alleen in de landbouw, bouw of schoonmaak
werken.

Veel vluchtelingen werken daarom in het informele circuit, tegen lage lonen en onder
slechte arbeidsomstandigheden. Bovendien zoeken ook steeds meer Libanezen uit wanhoop
hun toevlucht tot deze informele baantjes.

Wij vragen uw steun en dat kunt u doen door op de volgende manier uw

bijdrage over te maken: per bank: NL47 RABO 0385 2538 18 t.n.v. Diaconie Protestantse
Gemeente Driebergen o.v.v. “jongeren Libanon”.

De 2e collecte is bestemd voor onze plaatselijke kerk. Inzameling op dezelfde manier als
hierboven staat: graag o.v.v. “Plaatselijke kerk”

PGD - Gemeenteavond

Op 19 maart komen we samen in het Hoge Licht.

De bijeenkomst begint om 20.00 uur, vanaf 19.30 staat de koffie klaar.

Een samenvatting van alle 140 dromen en verlangens komt apart mee met deze nieuwsbrief.
Ook wat we volgende dinsdagavond met elkaar gaan doen!

Kindernevendienst
Deze zondag is er ook weer kindernevendienst o.l.v. Mijna Jansen.



Gebed in onze wijkgemeente

Aan het begin van elke nieuwe week komt er een kleine gebedsgroep (Marry
Rijneveld, Pien Allaart en Alies van der Deijl) samen. Zij danken en bidden voor het
wel en wee van de gemeente.

U, jij kunt een gebedsverzoek via de mail sturen naar: gebedsdoos@wijkgemeente-
immanuel-driebergen.nl

Daarnaast staat er elke zondag een gebedsdoos (hartvormig) na de dienst bij de
uitgang klaar. U kunt uw geschreven gebedsverzoek ook stoppen in die gebedsdoos.
Het drietal neemt deze en de digitale verzoeken mee in de gebedsgroep. Goed om te
zeggen is dat er met uw, jouw gebeden heilig en veilig wordt omgegaan!

Mocht u een gebedspunt hebben waarvoor u, jij in de dienst wilt laten bidden,
schroom dan niet om dit voor de dienst aan de dienstdoende predikant of ouderling
van dienst door te geven. U, jij kunt zeker vinden in de consistorie.

Vespers in de 40-dagentijd

Tijdens de veertigdagen tijd organiseren de verschillende kerken in Driebergen op
woensdagavond een vesper. Een vesper is een meditatieve bijeenkomst die in de
avond plaatsvindt. Voorafgaand aan de vesper eten we een eenvoudige maaltijd met
elkaar. Wees welkom om gasten mee te nemen.

Je bent vanaf 18.15u van harte welkom voor een maaltijd. Om 19.00u start de
vesper. De vesper duurt tot 19.30u.

Op woensdag 20 maart vindt de maaltijd en vesper plaats in de Parklaankerk —
aanmelden kan bij Teun van der Ven (teun@tvanderven.nl)
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Ontmoetingsmiddag in 't Hoge Licht.

Op woensdag 17 april a.s. is er vanaf 14.30 uur een ontmoetingsmiddag voor alle
gemeenteleden in 't Hoge Licht. We beginnen deze middag met een programma rond het
thema “Het lege graf”. De meditatie over dit thema zal verzorgd worden door ds Henk
Reinders.

Ook willen we alvast vertellen dat deze middag Tanja Viveen aanwezig zal zijn.

Zij is theoloog en inmiddels 20 jaar werkzaam als geestelijk verzorger in de ouderenzorg.
Geinspireerd door haar werk heeft zij de vertelvoorstelling Rouw en Trouw: verhalen uit het
verpleeghuis, gemaakt, waarmee ze bij ons zal optreden.

Twee verpleeghuisbewoners staan in deze voorstelling centraal. Eén van hen heeft een
beroerte doorgemaakt, de ander heeft dementie. Hun verhalen worden vanuit verschillende
perspectieven verteld; de verteller, de ouderen én hun kinderen vertellen hun verhaal. Het
zijn verhalen van ouder worden, van verdriet en vervreemding, maar het zijn ook verhalen
van verbinding, kracht, nabijheid en humor.

De voorstelling vormt uiteindelijk één geheel, waarin gesproken woord en muziek elkaar
afwisselen.

Na de voorstelling is er gelegenheid om met elkaar van gedachten te wisselen en sluiten we
deze middag af met een gezamenlijke warme maaltijd.

Neem vooral uw buurman/buurvrouw of een andere bekende mee. Hoe meer zielen, hoe
meer vreugd. Dat de kerk zo een plek mag zijn van samenzijn, verbinding en gastvrijheid.
Opgeven graag bij: Jenny van Voornveld — 06-22835197 — jvvoornveld60@hotmail.com of ds
Henk Reinders —06-10730732 — domineereinders@kpnmail.nl

Mocht u vervoer nodig hebben laat het dan ook even weten.

Bij de liturgische bloemschikking

De lezing bij Bijbel Basics gaat over Mattheus 26 vers 46-26-56 Jezus wordt verraden en
gevangengenomen in Getsemane. Eerst met een kus, dan met speren, zwaarden en messen
wordt Jezus gevangen genomen. Petrus accepteert dit niet en pakt zijn mes en snijd
woedend het oor van de knecht van de hogepriester af. De andere discipelen lieten hen in
de steek en maken zich onzichtbaar. Jezus gebied Petrus zijn mes weg te doen. Jezus legt uit
dat God bij hem is en dat dit gebeuren moet. Jezus zegt nog iets waar we wat van leren:
“want wie naar het zwaard grijpt, zal door het zwaard omkomen”.

Liturgische schikking

Jezus is de rode roos van liefde en lijden. Naast hem de lange dunne tak van hedera
(symbool voor trouw) boven hem uit als omhulling. Naast hem een anturium blad in de vorm
van een vlam. Deze staat symbool voor Petrus die in vuur en vlam opkomt voor Jezus. De
speer symbool voor de speren en zwaarden waarmee Jezus gevangen genomen werd als een
misdadiger waar men bang voor moet zijn. Het mes waarmee Petrus het oor afsnijd De
discipelen als narcissen die hun gelaat en hun leven verstoppen voor zoveel geweld.

Els Kruidenier

HANDEN IN HUIS — ook een mantelzorger moet af en toe opladen

In de hal van 't Hoge Licht liggen op de tafel folders van de stichting: Handen in Huis.
Handen in huis is er voor u, om het u als mantelzorger mogelijk te maken om even op te
laden. Wij zorgen ervoor dat thuis alles op rolletjes loopt. Info: 030 — 6590970
Info@handeninhuis.nl Wilt u vooraf informatie dan kunt u ook terecht bij Jaap Weerstand.
Tel: 06 24965920



mailto:Info@handeninhuis.nl

Goede Vrijdag — Passionkruis

Even als vorig jaar zal er op Goede Vrijdag — 29 maart — over iets minder dan 2 weken —
opnieuw het kruis van the Passion op het plein bij de Traaij liggen.

En daarbij is zeker weer hulp nodig om mensen aan te spreken, om de kraam met
koffie/thee/soep te bedienen, om paaseitjes uit te delen en flyers etc.etc.

Dit is een gezamenlijke activiteit van alle drie de wijkgemeenten — kerk naar buiten,
missionair dus.

Geef je op en doe mee — op dinsdagavond in de Stille Week zal er na de viering een
samenkomst zijn voor instructie. Opgave bij Hanneke Sollman -
hannekesollman@solconmail.nl

Drie avonden over het boek ‘Raak de wonden aan - over niet zien en toch geloven’

De Tsjechische priester Tomas Halik is voor velen geen onbekende. In zijn boeken zoekt hij
het gesprek met de hedendaagse mens. In het boek ‘Raak de wonden aan’ kiest Halik als
vertrekpunt het gesprek van Jezus met Thomas, waar Thomas wordt gevraagd Jezus’
wonden aan te raken. In dit boek richt hij onze ogen op de wonden, die van Jezus en die van
de wereld. Het verhaal van de ongelovige Thomas is daarbij zijn uitgangspunt. Is Thomas wel
zo ongelovig als wij vaak denken?

Het boek van Halik biedt genoeg stof om met elkaar over in gesprek te gaan.

Na Pasen willen we drie bijeenkomsten organiseren om een aantal kernthema’s uit dit boek
te bespreken. Je bent van harte uitgenodigd mee te doen!

Op de woensdagavonden 10 april, 24 april en 8 mei vanaf 20:00u — 21:30 in 't Hoge Licht.
Inloop vanaf 19:45 u.

Fijn als je je opgeeft bij een van ons, dat is handig voor de zaalkeuze en koffie/thee.

Graag tot ziens! Joop Egmond (joop.egmond@gmail.com) en Gerard Frank Sollman
(gerardfsollman@solconmail.nl)

KRIMP

Het zal velen van u niet ontgaan zijn dat ds. Gerrit van Dijk samen met zijn collega ds.
Martijn van Leerdam een boek geschreven heeft: KRIMP. Waarom de kerk naar de haaien
gaat maar wij toch hoopvol zijn, Utrecht 2023. Een intrigerend boekje, zoals ook de
ondertitel aangeeft. Hoe gaan we om met de krimp van de kerk die ongenadig toeslaat, zoals
de auteurs op basis van feiten stellen? Hoe houden we de hoop vast? Hebben de auteurs
gelijk en reiken ze inderdaad hoop aan?

De moeite waard om met Gerrit over dit boekje het gesprek aan te gaan. Mijn voorstel is
eerst zonder Gerrit het boek te bespreken en daarna met hem het gesprek aan te gaan.
Voorstel: donderdag 4 april zonder Gerrit en donderdag 18 april met Gerrit het gesprek aan
te gaan.

Zin om hieraan mee te doen? Neem dan contact met mij op.

Bert de Goede (degoede.bert@gmail.com).

Volgende week zondag — Palmzondag 24 maart
Voorganger: ds. Henk Reinders. Belijdenis van het geloof wordt gedaan door Eline Jansen.
M.m.v. het combo.
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Immanvél

Liturgie  Wijkgemeente Immanuel — Zondag 17 maart 2024

- Mededelingen door de ouderling van dienst

- Aansteken Paaskaars

- Zingen NLB 107:1, 2 en 4:

- Stil worden tot God, Bemoediging en Groet

- Lezen uit de Bergrede

- Zingen: NLB 405:1,2en 3

- Gebed van inkeer en bede om Gods Geest

- Zingen NLB (= Nieuwe Liedboek): NLB 536:1,2,3,4
- Kindermoment

- Schriftlezing : Lucas 23:26-43

- Luisterlied: NLB 560:1,2 en 3

- Verkondiging

- Zingen NLB:578:1,2,3,4,5en 6

- Dankgebed en voorbeden (met gezamenlijk bidden van het ‘Onze Vader’)
- Collecte

- Slotlied (staande): Hemelhoog 171:1,2 en 3

- Zegen (gemeente zingt daarna 3x ‘Amen’).

opij voor volgende zondagse nieuwsbrief vo6r donderdagavond 18.00 uur sturen naar:
nieuwsbrief@wijkgemeente-immanuel-driebergen.nl
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