
Aswoensdag-viering bij begin van de 40-dagen tijd.  

As was in Bijbelse tijden al symbool van boetedoening en bekering. Een symbool voor boetedoening,  
bekering en bewustzijn van onze zwakheid en sterfelijkheid. Deze avond mogen we dit symbool, dat  
de kerk al vanaf het begin heeft gebruikt, ontvangen.  
Woensdag 5 maart, 19.30 uur, Grote Kerk 
 
 
 
 
 
 
 
 
THEMA-BIJEENKOMST Geloven en rouw  

Rouw brengt vragen, pijn en gemis met zich mee. Wat betekent 
geloof in tijden van verlies en verdriet? Hoe verhaalt de Bijbel  
daarover en wat hebben wij meegekregen aan beelden over verlies 
en troost? We gaan samen in gesprek rond dit thema en  
verkennen waar we bemoediging vinden in ons geloof. 
Dinsdagmiddag 11 maart 14.00 – 16.00 uur in Nieuw Salem. Opgave 
aub bij Miriam Bierhaus, miriambierhaus@wgcatharijne.nl of tel. 06 
– 29 60 60 12 
 

 
 


