
 



 
Ik GELOOF 
 

De Week van gebed voor eenheid is een jaarlijks terugkerende week waarin wereldwijd 
miljoenen christenen samen bidden. Door tijdens de Week van gebed voor eenheid 
samen te bidden, ervaren we dat we verbonden zijn, met God en met elkaar. Tegelijk 
tonen we onze betrokkenheid met de wereld om ons heen door voorbede te doen voor 
wat er speelt in de samenleving: dichtbij en ver weg. 
 
Het materiaal voor de Week van gebed voor eenheid van christenen 2025 is voorbereid 
door de broeders en zusters van de oecumenische Monastieke Gemeenschap van Bose 
(Monastero di Bose) in Italië. Zij maakten de opzet voor de oecumenische viering en 
voor de gebedsbijeenkomsten door de week. Dit materiaal is vertaald en bewerkt door 
de Nederlandse projectgroep van de Week van gebed. De diversiteit in de 
samenstelling van de projectgroep is terug te vinden in het materiaal. 
 
Dit jaar is het 1700 jaar geleden dat het eerste christelijke oecumenische concilie in 
Nicea werd gehouden. Deze herdenking biedt een unieke gelegenheid om 
het gemeenschappelijke geloof van christenen te vieren, zoals uitgedrukt in de 
geloofsbelijdenis die tijdens dit concilie werd geformuleerd. De Week van gebed voor 
eenheid van christenen 2025 biedt een uitnodiging om uit dit gedeelde erfgoed te 
putten en dieper in te gaan op het geloof dat alle christenen verenigt. 
 
Het thema van de Week van gebed voor eenheid luidt “Ja, ik geloof”. Het verwijst naar 
deze geloofsbelijdenis van Nicea en naar de woorden die Marta tegen Jezus spreekt, 
voorafgaand aan de opstanding van de broer van Marta, Lazarus (Johannes 11 vers 27). 
In de oecumenische viering staat dit Bijbelgedeelte centraal. 
 
Deze week zijn er in de avond gebedsbijeenkomsten in verschillende kerken, u bent 
daarbij van harte welkom. Elke kerk geeft op haar eigen wijze vorm aan deze 
bijeenkomsten. Op zondag 26 januari is er een oecumenische viering in de Grote kerk.  
 
U kunt ook thuis meebidden. In deze folder staan de dagthema’s, Bijbelgedeelten en 
gebedsintenties die u daarbij kunt gebruiken. 
 
Zegen op uw gebed! 
 

Raad van kerken Driebergen 
 

Deelnemende kerken in Driebergen: St. Petrus Banden (RK Sint Maarten parochie),  
Hagediensten, Protestantse wijkgemeenten Traject24, Immanuel en Catharijne. 
 
 



Gebedsvieringen in Driebergen: 
 
 

Maandag 20 januari  19.30 – 20.30 uur ’t Hoge Licht (Traject24), Klaproos 2  
 

Dinsdag 21 januari  19.30 – 20.30 uur Grote kerk (Catharijne), Hoofdstraat 115 
 

Woensdag 22 januari    19.30 – 20.30 uur Petrus&Pauluszaal (RK), Rijsenburgselaan 4 
 

Donderdag 23 januari 19.30 – 20.30 uur Petrus&Pauluszaal (Hagediensten) 
 

Vrijdag 24 januari 19.30 – 20.30 uur ’t Hoge Licht (Immanuel), Klaproos 2 
 

Zondag 26 januari 10.00 – interkerkelijke viering in de Grote kerk 
 

 

Thema’s, Bijbellezingen en gebedsintenties voor door de week 
 

Zondag 19 januari – Het vaderschap en de zorg van God die alle dingen regeert 
 

Bijbellezingen: Jesaja 63 vs 15-17, Psalm 139 vs 1-3, 13, 23- 24, 1 Korintiërs 8 vs 5-6 
 

Gebed voor  

• Gods nabijheid voor hen die in hun onmacht en moedeloosheid gevangen zijn 

• Dank voor iets dat jou in verwondering deed stilstaan en opzien naar God 
 

Maandag 20 januari - De schepping als Gods werk 
 

Bijbellezingen: Genesis 1 vers 1-5, Psalm 148 vers 1, 3, 9-14  
 

Gebed voor 

• Moed en wijsheid om te blijven zoeken naar harmonie van heel de schepping 

• Om te leven in de hoop en verwachting op God die vreugde en verdriet 
samenbrengt 

 

Dinsdag 21 januari – De menswording van de Zoon 
 

Bijbellezingen: Handelingen 27 vers 22 en 34 en Matteus 11 vers 28-30 Jeremia 33 vers 
14-16, Psalm 72 vers 7, 12 en 16-17, Johannes 1 vers 1-14 
 

Gebed voor 

• Initiatieven de gericht zijn op het delen van Gods liefde met mensen die 
Christus nog niet kennen 

• Mensen die (wereldwijd) lijden onder de gevolgen van oorlog, geweld en ruzie  
 

Woensdag 22 januari - Het Paasmysterie, menswording, lijden, dood en opstanding  
 

Bijbellezingen: Exodus 3 vs 7-8, Psalm 16 vs 5, 7, 10 en 11, Filippenzen 2 vs 5-11 
 

Gebed voor  
• Mensen die vanwege hun geloof of levensovertuiging vervolgd of achtergesteld 

worden. Dat zij gezien en gehoord worden. 

• Goede samenwerking tussen christelijke organisaties die zich inzetten voor 
sociale en ecologische gerechtigheid.  
 



 
 
Donderdag 23 januari – De Heilige Geest de gever van leven en vreugde 
 

Bijbellezingen: Ezechiël 36 vs 24-28, Psalm 104 vs 24-29, 33-34, Johannes 3 vs 4-8 
 

Gebed voor 
• Open ogen dat alle christenen in Nederland de heilige Geest gaan zien als 

goddelijke kracht die ons inspireert, leidt en bemoedigt. We beseffen dat we 
door de heilige Geest, ongeacht onze achtergrond, tot één lichaam zijn 
gedoopt. 

• Het afbreken van muren die voor verdeeldheid zorgen. 
 
Vrijdag 24 januari – De kerk, gemeenschap van gelovigen 
 

Bijbellezingen: Jesaja 2 vers 2-4, Psalm 133, Efeziërs 4 vers 1-6 
 

Gebed voor 

• Geloofsgemeenschappen en organisaties die zich dichtbij en ver weg inzetten 
om naast mensen te staan die leven in armoede of moeite hebben om rond te 
komen. Dat hun steun vrijheid brengt. 

• Moed voor onszelf en voor leiders om keuzes te durven maken die misschien 
niet populair zijn, maar wél recht doen aan het geheel van de samenleving.  
 

Zaterdag 25 januari – Doop in de dood en opstanding van de Heer 
 

Bijbellezingen: Micha 7 vs 18-19, Psalm 51 vs 1, 7, 10 en 12, Mattheüs 28 vs 16-20 
 

Gebed voor 

• Eenheid van de kerken; dat kerken samen getuigen zijn van Gods liefde die 
vernieuwt en bevrijdt. 

• Dat de kerken opstaan tegen de krachten en machten die mensen klein maken 
en onrecht aandoen, door Jezus Christus onze Heer.  

 
Zondag 26 januari – Wachten op het Koninkrijk en opstanding van de Heer 
 

Bijbellezingen: Openbaring 21 vers 1-4, Psalm 85 vers 8 en 10-12, Lucas 12 vers 35-40 
 

Gebed voor 

• Hen die alle hoop verloren hebben dat dingen ooit weer goed komen 

• Hen die sceptisch zijn of die zich verslagen weten 

• dat Gods nieuwe wereld juist daar komt waar het leven minder wordt 
 
 


