
Beste gemeenteleden, lieve kerkfamilie, 

Het is bijna Kerstfeest! Op 1e Kerstdag is er 's morgens een feestelijke 
dienst in 't Hoge Licht. En 's middags is het stil. Meestal zie je op zo'n 
middag weinig mensen buiten. Iedereen lijkt bij familie of vrienden te zijn. 
Gezellig met elkaar. Dat dit niet voor iedereen geldt weet ik. Bovendien is 
er ook iets aan te doen! Daarom is er op eerste Kerstdag bij mij thuis 
'Open Huis' van 14.30  uur - 16.30 uur. Kom je gezellig een kopje 
thee of koffie drinken? Ik zorg voor wat lekkers er bij. O ja, er zijn elf 
zitplaatsen in mijn kamer. Wil je verzekerd zijn van een stoel, kom dan 
vroeg, want vol = vol! 

Tot ziens! 

Rineke Stans, Damhertlaan 109 

 


