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Welkom 

 

Begroeting door de voorganger 

 

v. (Rom 15:13) 

Moge God, die ons hoop geeft 

U in het geloof geheel en al vervullen 

Met vreugde en vrede, 

Zodat uw hoop overvloedig zal zijn 

Door de kracht van de Heilige Geest. 

a. Amen 

 

Zingen: Lied 394: 1 en 3 (Hemelhoog) 
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3. Bron van liefde, zeer verheven, 

helder stralend als de zon, 

bleef uw warmte weg, maar even, 

niemand die hier wezen kon; 

hoogverheven licht ten leven 

dat het duister overwon! 

 

Gebed om vergeving 

 

v. Heer God, wij zijn geboren om te leven 

En toch maken elkaar het leven zo vaak onmogelijk. 

a. we hebben ogen gekregen om te zien 

en toch kijken we elkaar veel te weinig aan. 

v. we hebben oren gekregen om te luisteren 

en toch zijn we vaak doof voor elkaar. 

a. een mond hebben we om mét elkaar te praten, 

en toch kletsen we vaak óver elkaar. 

v. Heer God, zo vaak zijn we ziende blind en horende doof, sprekend 

hebben we elkaar weinig of niets te zeggen. We leven en weten niet 

wie we zijn. 

a. Heer, wij vergeven aan elkaar, 

Wil onze schuld vergeven, omwille van Jezus, onze Heer en 

Leidsman ten leven. 

Amen 

 

Zingen: Lied 336 (Hemelhoog) 
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2. Gij geeft ons vrede, 

vergeving van zonden, 

en uw nabijheid, die sterkt en die leidt 

Kracht voor vandaag, 

blijde hoop voor de toekomst. 

Gij geeft het leven tot in eeuwigheid. 

 

Refrein 

 

Aandacht voor de kinderen 

 

Zingen: Lied 525 (Op Toonhoogte) 

 
 

Bijbellezing: gedeelten uit 2 Samuel 11 en 12 

Zingen: Lied 51b (Liedboek), ‘Create in me a clean heart’ 
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Overdenking: Avontuurtje?  

 

Zingen Lied  859  (Liedboek) 
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2. Doorgang hebben wij ontzegd aan wie wilden leven, 

mensen keer op keer ontrecht, steen voor brood gegeven, 

God, blijf Gij / toch nabij: dat Gij ons verleden 

nieuw herschrijft met vrede! 

3. Zwijgend in de eigen schuld duchten wij het duister. 
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Gij onthult ons uw geduld als uw liefde luistert. 

Wil de klacht / dat de nacht dood loopt in ons vragen, 

verre van ons dragen. 

 

4. Onze ontrouw hebt Gij ver achter U geworpen. 

Gij verheft uw aangezicht als de nieuwe morgen. 

Uw gericht / schept ons licht, waar wij onze wegen 

kiezen met uw zegen. 

 

Collecte:  

 

Dankgebeden 

 

Zingen: Onze Vader; lied 1006 (Liedboek) 
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Zegenbede 

 

Slotlied: 472 (Hemelhoog) 

 

 
 


