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i.v.m. Kliederkerk

Durf te vertrouwen op God!

De collectes op deze zondag

Libanon - Eigen bedrijf biedt jongeren inkomen én hoop

Door de economische crisis in Libanon is de werkloosheid torenhoog. Veel jonge mensen
willen emigreren, omdat er nauwelijks ruimte is op de krappe arbeidsmarkt. Kerk in Actie-
partnerorganisatie Lutheran World Relief biedt jongeren een vaktraining in
ondernemersvaardigheden. Met een klein startbedrag kunnen ze daarna een eigen bedrijf
beginnen. Van zuivel- tot kledingindustrie: in veel sectoren zijn nu meer jonge ondernemers
te vinden. Op hun beurt bieden zij anderen weer werk én inkomen. Dat biedt hoop in zware
tijden.

Bij de 1° collecte: Wij vragen uw steun en dat kunt u doen door op de volgende manier uw
bijdrage over te maken: per bank: NL47 RABO 0385 2538 18 t.n.v. Diaconie Protestantse
Gemeente Driebergen o.v.v. “Libanon”.

De 2¢ collecte is bestemd voor onze plaatselijke kerk. Inzameling op dezelfde manier als
hierboven staat: graag o.v.v. “Plaatselijke kerk”.

Geen kindernevendienst op 21 september
Omdat er Kliederkerk is op deze zondag is er geen kindernevendienst

Kliederkerk 21 september 2025.

Een potje vol vertrouwen

De bijbel staat vol wonderlijke verhalen. Die willen ons vertellen dat God anders is dan
mensen. Komende zondag staat het verhaal van de weduwe van Sarefat centraal.

In dit verhaal raakt de pot met meel maar niet leeg. Hoe kan dat? Misschien is het een
betere vraag: durf je erop te vertrouwen dat het goed komt, ook als het niet zo lijkt?
Kliederkerk is er voor alle leeftijden. Op een creatieve manier ontdekken kinderen samen
met hun (groot)ouders op creatieve wijze Bijbelverhalen. Na het ontdek-programma hebben
we een korte viering en eten we samen



Kom ontdekken, en laat je verrassen

Ben je erbij? Gezellig!

Neem je wat te eten mee om te delen?

Kliederkerk is voor alle leeftijden. Of je nu 4 jaar bent of 94. Jong en oud ontdekken, vieren
en eten samen.

Vanaf 9.45 uur ben je welkom in de Grote Kerk voor koffie, thee en limonade.

Vanaf 10.00 uur kan je verschillende activiteiten doen waarmee je ontdekt wat het verhaal
uit de Bijbel ons te vertellen heeft.

Dan komen we weer samen om uit de Bijbel te lezen, te zingen en te bidden. Daarna eten
we met elkaar. Na het eten (rond 12.00 uur) gaat iedereen weer naar huis.

Met deze Kliederkerk doen Traject24, Immanuel en Catharijne mee.
In ‘t Hoge Licht is om 10.00 uur een gewone gezamenlijke kerkdienst

Benefietmaaltijd Rwanda

Het 2 jarig project van ZWO voor Rwanda loopt op haar einde. Er is al veel geld
binnengehaald voor de verbroedering van de verschillende bevolkingsgroepen in Rwanda na
de Genocide. We willen het project nog een laatste boost geven met een Benefietmaaltijd
op zaterdag 27 september aanstaande. Speciale gast en spreker is onze voormalige
predikant ds Henk Makkinga. Hij zal de aanwezige meenemen in zijn ervaringen in Rwanda
en over de cultuur in relatie tot het project.

Datum: zaterdag 27 september om 17:30

Aanmelden: graag per mail via ZWO2pgddriebergen.nl

Bijdrage: €20,-- (bij voorkeur pinnen) voor de maaltijd en 2 drankjes.

Aanmelden kan tot 21 september.

Laten we Rwanda steunen en bijJdragenaan

~=m - Verzoening

ontwikkeling voor
kinderen en jongeren

Betrokkenheid bij de
kerken en

geloofsopbouw kerk

Muzikale lezing over Huub Oosterhuis uitgesteld

In het nieuwe programmaboekje van de kerngroep Ontmoeten#Verdiepen van de Doornse
Maartenskerk is op 7 oktober een muzikale lezing over Huub Oosterhuis aangekondigd.
Hiervoor verwachten wij, ook van buiten de eigen kerkelijke gemeente, veel belangstelling.

Helaas kan deze avond i.v.m. ziekte van de dirigent van het projectkoor, voorlopig niet
doorgaan

Wij proberen in februari/maart 2026 een nieuwe avond te plannen. T.z.t. zullen wij jullie
hierover informeren



Immanuvél

Liturgie Wijkgemeente Immanuel zondag 21 september 2025

Orgelspel

Mededelingen

Openingslied (staande): Psalm 121:1, 2 en 3
Stil gebed - Bemoediging - Groet

Gebed van toenadering

Lied: Psalm 121: 4

Gebed om ontferming - Kyrie

Glorialied: lied 150a

Gebed om de Heilige Geest

Enkele woorden ter inleiding op de lezingen
Schriftlezing: Amos 8,4 —7

Lied: antwoordpsalm: Psalm 138: 1 en 3

Schriftlezing: Lukas 16, 1 — 9 (uit de Naardense bijbel )
Lied: lied 991:1,2,3,4en7

Verkondiging

Lied: lied 1008

Dankgebed, voorbeden en stil gebed worden afgesloten met het gezamenlijk bidden van het
‘Onze Vader’

Collecte
Slotlied (staande): lied 422
Zegen (gemeente zingt daarna 3x ‘Amen’).

Kopij voor volgende zondagse nieuwsbrief voér donderdagavond 18.00 uur sturen naar:
nieuwsbrief@wijkgemeente-immanuel-driebergen.nl
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