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Graf te Blauwhuis -

voor buurvrouw H. te G.

Hij rende weg, maar ontkwam niet, F,
en werd getroffen, en stierf, achttien jaar oud.
Een strijdbaar opschrift roept van alles, ‘
maar uit een bruin geémailleerd portret

kijkt een bedrukt en stil gezicht.

Een kind nog. Dag lieve jongen.

Gij, die koning zijt, dit en dat, wat niet al,
ja ja, kom er eens om,

Gij weet waarom het is, ik niet.
Dat Koninkrijk van U, weet U wel,
wordt dat nog wat?

Gerard Reve




Ik snap Gerard Reve wel met zijn vraag aan God
of het nog wat wordt met dat Koninkrijk van
Hem. We zien er bhitter weinig van. En na
tweeduizend jaar christendom lijkt het geen
centimeter of seconde dichterbij gekomen.
Terwijl de boodschap van Jezus suggereerde
dat het niet lang meer zou duren. Het is een
vraag waar de kerk en theologen hun hoofden
over gebroken hebben. In dit blad zullen
verschillende ‘antwoorden’ en ‘oplossingen’
worden opgevoerd. Daar zitten best bruikbare
elementen tussen. Maar toch blijft er die
knagende vraag van Reve. Want het kwaad,

dat ook in de mens zit, krijgt veel ruimte om te
woekeren. We herdenken ook dit jaar weer de
slachtoffers uit de Tweede Wereldoorlog op

4 mei en vieren 80 jaar vrijheid op 5 mei. Maar
wel met de dreiging van oorlog op onze drempel.
Het is best te begrijpen dat in de kerk de nadruk
in die term ‘koninkrijk van de hemel’ de nadruk
op de hemel is komen te liggen. Het lijkt een
veilige ontsnappingsroute om te geloven dat we
het in de hemel beter zullen krijgen. Toch roept
juist de Bijbel ons steeds weer terug met beide
voeten op de aarde. Nee, het is er nog niet, maar
het komt wel. Hoe houden we het vol met die
spanning in geloof, kerk en leven? Door zowel
de spanning als de frustratie met elkaar te blijven
delen, denk ik. En door elkaar scherp te houden
als het gaat om mogelijke aanwijzingen van dat
koninkrijk van God.

Gerrit van Dijk
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.4 Gemeente
‘e N 4 priepberger

Thema van het juninummer is: Heiligde Geest
Deel jouw ervarindgen en gedachten hierover.
Stuur het aan de redactie:
redactierondomkerk@pg-driebergen.nl
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Meditatie

Het opz’nkopse Koninkrijk

Opz’nkopse? Wat is dat? Nee, het is geen dialect of straattaal. Ook geen

spelfout van mij of de redactie. Het is een woord dat ooit door

kampleiding in mijn tienertijd bedacht is. De titel van het Youth for

Christ-kamp was ‘het opz’'nkopse Koninkrijk'.

'Hoe zit dat dan eigenlijk met
Gods almacht? Hij is toch de

Baas in deze wereld?!'

Alles werd andersom gedaan: broeken en
shirts achterstevoren en binnenstebuiten,
maaltijden begonnen met een toetje, de
toespraak startte met ‘amen’. En natuurlijk
's nachts opblijven... maar dat was het enige
wat niet anders was dan andere kampen...
De combi tussen de originele titel en de
grappige praktijk maakte dat ik het nooit
vergeten ben. Het hielp de essentie van

het Koninkrijk van God te begrijpen. Want
daar gaat alles anders.

Over geen ander onderwerp heeft Jezus
méeér gesproken dan het Koninkrijk van God.
Het is het sleutelbegrip in zijn onderwijs.
Het is het containerbegrip waar alles wat
God wil bereiken en geven in past.

Uw Koninkrijk kome

Je zou kunnen zeggen dat het Koninkrijk
van God daar is waar God Koning is en waar
Zijn wil helemaal gebeurt. Maar... dat is nog
niet overal op aarde het geval. Hoe zit dat
dan eigenlijk met Gods almacht? Hij is toch
de Baas in deze wereld?!

Dat is nog maar de vraag! Jezus corrigeert
de duivel niet als hij tijdens de verzoeking
stelt dat hem alle koninkrijken van deze
wereld gegeven zijn en hij die aan Jezus kan
geven — mits Hij voor hem knielt. In het
Johannesevangelie wordt satan door Jezus
de ‘overste’ of prins van deze wereld
genoemd. Het klopt dat God uiteindelijk aan
de touwtjes trekt. Toch heeft Gods tegen-
speler speelruimte om zijn kwade plannen
hier uit te voeren. Dat zagen we al aan het



begin van de schepping toen de slang

Adam en Eva verleidde. En hier noemen

we meteen een andere machtsfactor van
belang: de menselijke wil. De eerste
mensen leek het aanlokkelijk om ‘als God

te zijn’ en dat is niet veranderd. Voor God

en eigen baas spelen ten koste van anderen
zit diep in onze menselijke aard ingebakken.
Er is een strijd tussen het Koninkrijk en het
kwaad in de mens en van de duivel. Het is er
nog niet, het moet nog doorbreken. Daarom
leert Jezus zijn volgelingen in het Onze
Vader bidden: ‘laat Uw koninkrijk komen...’

Goed nieuws

Johannes de Doper begon de mensen al
voor te bereiden op de komst ervan. Jezus
nam die woorden over: ‘Bekeer je, want het
Koninkrijk van God is nabij gekomen’.
Allebei hadden ze het over het goede
nieuws, het evangelie van het Koninkrijk.
Met andere woorden: mensen hoefden niet
bang te worden voor dit Rijk. Het betekende
echt goed nieuws en dat onderstreepte Hij
met ‘tekenen van het Koninkrijk’: zieken
werden beter en demonen werden
uitgedreven. Als God regeert, komt er
herstel, genezing en bevrijding.

Binnengaan

Dit vraagt wel om een reactie van mensen:
bekering. Een andere manier van denken, van
geloven, van leven. Als je weet dat de koning er
is, gedraag je je vanzelf vriendelijk. Hoeveel te
meer als de Koning van de Kosmos eraan komt!
En dan niet alleen cosmetische aanpassingen
aan de buitenkant — God ziet je hart aan. Hij
verlangt dat we oprecht Hem willen erkennen als
Koning in ons leven en bereid zijn om te leven
volgens de wetten van Zijn rijk. In het gesprek
met de Joodse leraar Nicodemus maakt Jezus
duidelijk dat je dit Koninkrijk alleen kan zien met
geestelijke ogen: de Heilige Geest heb je nodig
om het te (h)erkennen. Dat het niet makkelijk is
om het Koninkrijk binnen te gaan, wordt helder

als eenrijke jongeman zijn geld en bezit verkiest
boven het volgen van Jezus. Alleen als je jezelf
met heel je hebben en houden toevertrouwt en
overgeeft aan de Koning, kan je leven als burger
van Zijn rijk.

Opz’nkop

Dat rijk staat totaal haaks op elke machts-
structuur op aarde. De rijken komen op de
laatste plaats, de armen zijn in tel. Als je huilt,
zul je worden getroost. Het kleinste kind is het
belangrijkste en een dienaar de koning te rijk.
Jezus zelf belichaamde die principes door de
voeten van zijn leerlingen te wassen, inclusief
degenen die Hem zouden verloochenen en
verraden. Aan het kruis stierf de Koning van de
Joden als een uitgekotste crimineel. De wereld
op z'n kop. Maar juist dit bleek de ultieme
Meesterzet: door zijn dood rekende Hij koninklijk
af met de machtsfactoren zonde en duivel.

Het koninkrijk nu?

Om ons heen lijken steeds meer democratieén te
sneuvelen ten koste van halve en hele dictators.
De een na de andere wil zijn rijk uitbreiden en
great again maken. Velen verzuchten: waar is
God, waarom grijpt Hij niet in, Hij is toch de
Almachtige? Jezus bracht zijn Koninkrijk heel
dichtbij. Maar het ging anders dan mensen toen
en ook nu verwachten: niet met rollende tanks,
maar via Gods woorden als zwaard, met als
belangrijkste wapenfeit sterven aan een kruis.
Toch is Hem alle macht gegeven op hemel en

op aarde. Hij zal terugkomen en dan zal zijn rijk
geen einde kennen. Tot die tijd is zijn Koninkrijk
nog steeds voor het oprapen. Daarvoor moet je
eerst alles uit handen geven: je eigen wil,
controledrang, macht. Om daarna je handen te
vouwen en bidden: ‘laat Uw rijk komen, ook in
mijn leven.” Om ze dan weer uit de mouwen te
steken om zoals Jezus te dienen. Op deze manier
breidt Gods rijk zich langzaam uit, van binnenuit,
een mens per keer. Je moet het willen zien.

Het begint bij jou.

Marien Kollenstaart



Rondom de wijken - Catharijne

Bijbel & Koran

Een kleine dertig mensen zaten dichtbij elkaar op woensdag 9 april.
De laatste avond van de Bijbelcursus waagden we ons aan nog een
heilig boek: de Koran. Mustapha Ajabroune en Wim Schouten waren
gastsprekers die vertelden over het ontstaan van de Islamin de 7e
eeuw na Christus op het Arabisch Schiereiland. Het islamitisch geloof
leert dat Mohammed in een periode van 22 jaar openbaringen kreeg
van de engel Gabriél. Dit gebeurde eerst in Mekka en later in Medina.
Mohammed was ongeletterd en schreef zelf niets op. Hij vertelde door wat hij te horen had
gekregen en anderen noteerden deze woorden. Deze verzameling van openbaringen is
uviteindelijk de Koran geworden. Moslims geloven dat dit letterlijk het woord van God (Allah)
is en dat daar niets aan mag worden veranderd. Dit is vergelijkbaar met wat je aan het eind
van het laatste Bijbelboek Openbaring aantreft, waarin gewaarschuwd wordt, dat wie iets
aan de profetie toevoegt of er afhaalt, straf van God zal krijgen.

Naast de Koran, die in omvang vergelijkbaar is met het Nieuwe Testament, zijn binnen de
islam de hadieth belangrijk en gezaghebbend. Dit zijn verzamelingen overleveringen van
uitspraken van de profeet Mohammed. Deze uitspraken vormen een commentaar en
nadere uitwerking van dingen in de Koran. De inleiding riep veel vragen op en we hebben
met elkaar ook teksten gelezen. In de Koran komen veel verhalen en personen voor die we
ook kennen uit de Bijbel. Er is daarom herkenning, maar er zijn ook duidelijk verschillen.
Historisch lastig uit te maken is op welke manier Mohammed beinvloed is door Joden en
christenen die in Mekka en Medina woonden. In de Koran wordt regelmatig gesproken over
de ‘mensen van het Boek’ en daarmee worden Tora en evangelie bedoeld.

We lazen naast elkaar het gebed Al Fatiha, dat moslims meerdere keren per dag tijdens

de gebedsmomenten bidden, en het Onze Vader, het bekendste christelijke gebed.

Het was een goede bijeenkomst. Door meer te weten te komen over elkaars achtergronden
en geloofstradities, kunnen we elkaar beter begrijpen en vanuit respect het onderlinge
gesprek aan gaan.

Historisch kunstwerk in de kerk

Sinds kort hangt dit reliéf aan de muur in de Grote Kerk.
Getiteld 'De eindeloze stroom'. Het is indertijd gemaakt door
Hetty Top (van de Wetstein Pfisterlaan, partner van Ton van
Vught) vanwege het samengaan van de hervormde
Morgensterkapel en de gereformeerde Maranathakerk

in 1992: het begin van het Samen-op-Wegproces.

De visjes symboliseren als het ware twee stromen mensen,
die samenkomen in één vijver, samen zoekend naar nieuwe
eenheid en diepte. Een uitgebreide toelichting van de
kunstenaar hangt ernaast. Toen de M&M-kerk werd
afgebroken heeft Renée Wagner zich erover ontfermd.

Na haar overlijden heeft haar familie het aan de kerk
teruggegeven. De wijkkerkenraad heeft nu gezocht naar

een eervolle plek, als herinnering aan het verleden en het
voortdurende proces van samengaan. Sta er eens bij stil, als u
de kerk verlaat, of op woensdagmiddag in de open kerk komt!




Afscheid Henk Reinders

Toen bekend werd dat ds. Henk Reinders een beroep kreeg vanuit Woerden, klonk in de
Grote kerk flink geroezemoes. Wijkgemeente Catharijne heeft Henk Reinders de afgelopen
jaren leren kennen als een bevlogen predikant met veel inzet en verlangen om samen te
werken. We denken aan de vieringen in de Stille Week, cathechese, de kerstavond-
wandeling, zomerdiensten en nog veel meer.

We gaan als gemeente zijn geluid missen en als pastores een betrouwbare collega.

We gunnen Henk Reinders tegelijk een nieuwe plek waarin hij zijn kwaliteiten kan inzetten.
Op 25 mei zullen we in Driebergen afscheid nemen en bidden we hem Gods zegen toe

in de Hervormde gemeente van Woerden.

Ds. Gerrit van Dijk

Meer dan zondag

Op zondag 6 april kwam een groep gemeenteleden van

de ‘middengeneratie’ (ongeveer 35 tot ongeveer 55 \
jaar) na de kerkdienst bij elkaar in Nieuw Salem.

Om leeftijdgenoten te ontmoeten en om te bespreken, ®

hoe we de onderlinge contacten kunnen versterken

en samen vorm kunnen geven aan een geloofsbeleving

die past bij deze levensfase, op zondag en daarbuiten: q«
‘Meer dan zondag’. We zoeken de verbinding met

elkaar over de grenzen van de wijkgemeenten heen. \ . /

In een goede en ontspannen sfeer zijn ervaringen,

wensen en ideeén uitgewisseld, waarna er onder een B
heerlijke lunch nog lang en geanimeerd is nagepraat. Als eerste resultaten zijn we (onder
de paraplu van de Kerk-app) een app-groep met alle aanwezigen gestart en hebben we
twee vervolgafspraken gemaakt.

De eerste daarvan is op zondag 18 mei tijdens de Kliederkerk in de Grote Kerk. Ben je
tussen de 35 en 55 jaar, heb je niet onze uitnodiging voor 6 april ontvangen en wil je wel
graag met ons meedoen: neem dan contact op met iemand van de voorbereidingsgroep.
We hopen dat we steeds meer leeftijdgenoten kunnen ontmoeten en elkaar kunnen
inspireren!

Een paar impressies van de bijeenkomst uit de voorbereidingsgroep:

Fijn om elkaar te ontmoeten, met elkaar in gesprek te gaan en elkaar beter te leren kennen.
Verbondenheid. Elkaar versterken. Leuke groep!

Het leuk hebben met elkaar, samen bezig zijn - en niet altijd gericht op anderen of kinderen.
Moed en energie om samen nieuwe dingen op te bouwen. Wordt vervolgd!

De voorbereidindsgroep:
Lotte van Reuler, Liesbeth van der Kwast, Marieke Bos, Peter Tabbers,
Else Marieke Stienstra, Mirjam Dekker, Niels Bos, Job Krijgsman



Rondom de wijken - Immanuel

Beroep aangenomen naar Woerden

Op zondag 2 februari ging ik niets vermoedend voor in een gastbeurt in de Maranathakerk
van de Hervormde Gemeente Woerden. Een paar dagen later meldde zich de beroeps-
commissie met het verzoek om met mij in de gesprek te gaan over een vacature in de
gemeente. Na een zorgvuldig traject en diepgaande ontmoetingen van hart tot hart kwam
het beroep en daar kwam een roep van de Overkant in mee.

Na zeven jaren dienstbaarheid in de wijkgemeente Immanuel en de PGD, komt nu een eind
aan een periode waarin er veel gebeurd is. Vele kosthare momenten in pastorale
ontmoetingen en het voorgaan in de erediensten. Als kerkenraad loodsten we de gemeente
door twee intensieve jaren corona heen, waarin er veel creativiteit en betrokkenheid was,
maar ook ziekte, extra overlijdens en eenzaamheid. Er was ook verdriet om het abrupte
heengaan van twee dienstdoende ambtsdragers: Arie Stans en Henk van Voornveld.
Bijzonder dat twee jonge gemeenteleden belijdenis deden waarbij de een koos voor
opleiding kerkelijk werker aan de CHE en de ander theologie aan de TUU. Verdrietig dat

de reguliere kindernevendienst stopte en ook de catechese aan tieners samen met
wijkgemeente Catharijne. Mooi dat er in de afgelopen anderhalf jaar een beleidsplan tot
stand is gekomen met alle drie de wijken van de PGD en dat al die gesprekken en
ontmoetingen onderling vertrouwen hebben opgeleverd. Dat muurtjes van pijn en onbegrip
zijn afgebroken. Ach en zo kan ik nog een hele poos doorgaan. Met een lach en een traan,
met vallen en opstaan, met geloof en twijfel heb ik met de mij geschonken gaven (en
beperkingen) mogen werken in deze gemeente. En nee, het was niet altijd makkelijk,

maar dat wist u ook al.

Laat)efrallce

Op zondag 25 mei laten we elkaar los
' Durf te onder de zegen van de Here God,
| vertrouwen dankbaar voor alle goeds door Hem
op God! geschonken en op eerste Pinksterdag,
zondag 8 juni hoop ik om 9.30 uur
bevestigd te worden in de Petruskerk
te Woerden.

Immanuvél

Vervuld door Zijn Geest mag ik mijn
weg vervolgen, in vertrouwen.

In een klooster in de Ardennen
kwam vorig jaar onderstaande
tekst op mijn weg: 'Je ne sais oli va
mon chemin, mais je marche mieux
guand ma main serre la tienne'

(vrij vertaald: ik weet niet hoe mijn
weg gaat maar ik loop het beste
met mijn hand in de Zijne).

0 ja, we blijven gewoon wonen in
Veenendaal, dankbaar voor het
huis dat we in maart 2023
mochten betrekken.




Erediensten

Door mijn vertrek naar Woerden zien de erediensten er in de maand mei iets anders uit.

Op zondag 4 mei gaat oud-predikant Peter Bakker uit Zeist voor.

Op zondag 11 mei was het oorspronkelijk de bedoeling dat kerkelijk werker Miriam Bierhaus
en ik van kansel zouden ruilen: zij in ‘t Hoge Licht en ik naar de Grote kerk.

Dat komt te vervallen. In plaats daarvan zal op deze Moederdag (!) de doop plaatsvinden
van Teun Roelof Jan Heek. Een feestelijke dienst waarin ik hoop voor te gaan.

Op zondag 18 mei werkt de cantorij mee aan de eredienst in 't Hoge Licht. Een mooi jaarlijks
gebruik, daar er ook diverse gemeenteleden uit onze wijk bij betrokken zijn.

Op zondag 25 mei ga ik voor de laatste keer voor als predikant van de wijkgemeente en
word ik losgemaakt van de wijkgemeente Immanuel en de Protestantse Gemeente
Driebergen. De dienst begint om 9.30 uur en musici zijn Wouter Harbers (hij speelde ook

bij mijn bevestiging in april 2018) en violist Robert Cekov.

Geboren

Op woensdag 26 maart is Teun Roelof Jan Heek geboren in het Wilhelmina Kinder-
ziekenhuis te Utrecht. Hij is de zoon van Roderick Heek en Mijna Jansen, en het broertje
van Marie. We feliciteren het gezin van harte met de geboorte van Teun en wensen hen alle
liefde, goeds en zegen toe. Fijn ook dat moeder en kind snel weer naar huis konden en het
goed maken. Uiteraard ook felicitaties aan de grootouders in Driebergen en Lochem!

Ds. Henk Reiders

Afgelopen en komende maand

Het beroep van de Hervormde Gemeente in Woerden dat op onze wijkpredikant ds. Henk
Reinders is uitgebracht en dat hij heeft aangenomen, is hetgeen dat ons de afgelopen
maand het meest heeft beziggehouden. Wij zijn heel blij voor Henk (en Ans) dat dit op zijn
weg komt. Tegelijkertijd vinden we het natuurlijk jammer dat hij weggaat, het zou niet goed
zijn als dat niet zo zou zijn.

We gaan afscheid nemen van een bevlogen wijkpredikant die zich met hart en ziel heeft
ingezet voor onze wijkgemeente. En ook nemen we afscheid van Ans, regelmatig
begeleidde zij onze gemeentezang op de piano. Ook dat zullen we gaan missen.

Vooruitkijkend naar de maand mei zal dit naderende afscheid ons bezighouden. Er is veel
om over na te denken en ons als wijkkerkenraad en wijkgemeente op te bezinnen. Er zijn

op het moment van het schrijven van deze bijdrage veel vragen en nog weinig antwoorden.
Wat wel duidelijk is, is dat op 25 mei om 9.30 uur de afscheidsdienst zal zijn in 't Hoge Licht.
Er zijn plannen om rond dit afscheid nog meer te organiseren. Daarover komt, wanneer

deze plannen vorm hebben gekregen, meer informatie.

Namens de wijkkerkenraad,
Esse van den Burg
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Rondom de wijken - Traject24

Conferentietijd!

In de lente en zomer zijn er overal christelijke
conferenties en festivals, waar ook gemeente-
leden van Traject24 en andere wijkgemeenten
naar toe gaan. Een aantal op een rij gezet ter
inspiratie: misschien heb je zin om mee/er naar
toe te gaan!

Zaterdag 24 mei EO Jongerendag

Elk jaar gaan er tieners met jeugdleiding naar
dit gave event met optreden, aanbidding en
sprekers voor christelijke jongeren. Het thema
is ‘All about Jesus’. Dit jaar in Ahoy in Rotterdam
met 0.a. Rend Collective, Marc Floor, en de
Beam worship band.

Meer informatie: https://eojongerendag.nl/#top

Opwekking 29 mei t/m 1 juni

Qok gaat er elk jaar een groep (jonge gezinnen)
vanuit Driebergen naar Opwekking in
Biddinghuizen. Het thema is ‘Vurig Verlangen’
Normaal gesproken de ‘Pinksterconferentie’,
waar tienduizenden christenen uit allerlei kerken
kamperen, diensten en seminars volgen, langs
marktjes struinen, gezellig met elkaar eten en
God aanbidden. Maar dit jaar is de conferentie
met Hemelvaart. Wil je mee, dan kun je je
opgeven bij Rozemarijn Vrijland.

Meer info over Opwekking:
https://www.pinksterconferentie.nl/

CWN conventie 28 mei t/m 1 juni

Hetzelfde Hemelvaartweekend vindt de jaarlijkse
conventie van de Charismatische Werkgemeen-
schap Nederland plaats op De Betteld in

Zelhem. Vertrekkend collega Henk Reinders was
jarenlang bij het CWN betrokken en ook Kees en
Margriet van der Kooi zijn goede bekenden daar.
Het thema is ‘Feest!’. Meer infa: https://
www.cwn-cwj.nl/voorjaarsconventie-2025/

Pinksterconferentie NEM Reveil 6 t/m 9 juni
Zelf organiseer ik voor een van mijn andere
banen de Reveilweken. Normaal gesproken met
Hemelvaart en drie losse weken in de zomer.
Maar omdat Opwekking eenmalig verhuisd is

naar Hemelvaart, bieden wij de conferentie aan
met Pinksteren (naast de drie in de zomer) op
ons terrein in Nijkerk. De kleinschalige
conferentie (ongeveer 300 deelnemers) onder-
scheidt zich van andere conferenties door
diepgaande bijbelstudies, doorpraten in vaste
kleinen groepen en een link met Israél en het
Midden-Oosten. Het thema is ‘Mission
Impossible” en we staan stil bij Gods
onmogelijke liefde in het boek Hosea. Eris een
gaaf kinder- en tienerprogramma en een aparte
gespreksgroep voor JOVO'’s (jongvolwassenen).
Nieuw dit jaar is dat we met name ook Arabische
en Iraanse broeders en zusters uitnodigen.

De NEM werkt al jaren in het Midden-Oosten,
maar het Midden-Oosten is ook onder ons.

Hoe mooi is het als we over grenzen van culturen
heen elkaar ontmoeten, leren van elkaar en
samen God aanbidden. Ook kun je je opgeven
voor de zomerweken.

Meer info bij mij of op
https://www.de-nem.nl/reveil-2025/

New Wine zomerconferentie 19-25 juli
Ook gaan er elk jaar vanuit ons dorp christenen
naar New Wine. Dit jaar is de conferentie van
19-25 juli in Liempde.

Meer informatie:
https://zomerconferentie.new-wine.nl/

Afscheid collega Henk Reinders

We willen, naast persoonlijk straks, ook alvast
vanuit deze plek, collega en voorganger van
onze wijkgemeente Immanuel bedanken voor
de samenwerking en zijn inzet, geloof en
betrokkenheid bij de PGD in het algemeen

en ook bij Traject24.

Wij wensen hem als gemeente van harte Gods
rijke zegen, de vrede van Jezus onze Heer en de
kracht van de Heilige Geest toe op zijn nieuwe
plek. De broeders en zusters van Immanuel
wensen we wijsheid en energie toe om het
gat dat met zijn vertrek gaat ontstaan op te
vangen.

Marien Kollenstaart



Rondom de wijken - SLGD

Hemelvaart

Jezus keert terug naar zijn Vader en nee, de leerlingen van Jezus (de discipelen toen en

wij nu) blijven niet met lege handen achter. De Heilige Geest als Trooster en Leidsman, als
Hoofdsponsor van de Kerk, is er om ons aan te vuren. In en met de kracht van de Heilige
Geest kunnen we Jezus meehelpen om meer te laten zien van Gods Koninkrijk. We hebben
elkaar eraan herinnerd hoe we helpen kunnen, geduld hebben met elkaar, het goedmaken
na een akkefietje, met elkaar delen en uitdelen van liefde. En ja hoor, het mag zo eenvoudig
zijn als een pepermuntje aanbieden tijdens de preek. En natuurlijk blijven we bidden met
elkaar voor wie verdrietig is en bidden we voor de wereld.

Heel concreet bidden we voor de familie van Marten Kamminga, die zijn plekje op aarde, te
midden van zoveel mensen voor wie hij iets betekende, heeft ingeruild voor een mooie stek
in het Hemelhuis. In dankbaarheid herinneren we ons het geweldige benefietconcert van
11 november 2023, waar ons koor Kwinkslag met Martens koor Quasi Modus zingen mocht.
Het was een feest van verhinding, tussen publiek en zangers en muzikanten, tussen
vrienden in Nederland en de gemeenschap in Zuid Afrika rond Minne en Dixy.

Als de muren van Jericho vielen alle verschillen tussen mensen weg. Liefde maakt blind
voor beperkingen. Zou dat niet alles te maken hebben met Gods Koninkrijk op aarde,

zoals in de Hemel?

Zalig (Mattheus 5:1-12) van Marten Kamminga

Zalig, die zonder U niets kunnen. en blokkeren wie wil groeien

Zalig, zij die verlangen naar echt leven.  in het Rijk des hemels.

Voor hen is 't Koninkrijk, De zachtmoedigen, zij die hongeren
niet van de wereld, niet van succes en naar recht,

welgeslaagden in het leven, de barmhartigen, de zuiveren van hart,
maar een Koninkrijk van liefde, de vredebrengers, opgejaagd en
Koninkrijk des hemels. achtervolgd,

Zalig, die lijden aan het leven. voor hen is 't Koninkrijk,

Zalig, zij zullen altijd blijven treuren, niet van de wereld, niet van fatsoen en
zolang er mensen anderen gebruiken goed geregeld in het leven,

en met hun cordeel hemels leven inde  maar een Koninkrijk van liefde,

weg staan Koninkrijk des hemels.

Verlof Hester

Vanwege een oogoperatie en weken van aanvullende behandelingen en herstel, ben ik
tijdelijk niet bereikbaar. Het verlof duurt van 10 mei t/m 8 juni.

Als je graag iets wil bespreken, ga dan eerst naar je begeleider. Wil je iets noemen voor

de voorbeden, vraag het de dominee of een vertrouwde persoon uit de kerk.

Vanaf 19 mei kun je Gijs Schaap bellen als je een vraag hebt of iets wil delen 06-11733746.

Hester van Gurp

Café Goedenavond: vrijdagavond 9 en 23 meivan 20.00 - 22.15 uur in Nieuw Salem
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Rondom de Kerkdiensten

Zondag 4 mei

10.00 uur

Grote Kerk Ds. Gerrit van Dijk

't Hoge Licht Ds. Peter Bakker

10.15 uur

Parklaankerk Ds. T. Geels

10.30 uur

Sparrenheide Ds. Tia Braam

Kapel Bartiméus Ds. Wija van der Kaaden

Oec Hagedienst -

Werkplaats Boschwijk Joke de Zwaan
12.00 uur

Traject24 -

't Hoge Licht Dick Westerkamp

Collectedoel: Viuchtelingen werk U.H.

Dodenherdenking
18.45 uur St. Petrus Banden Kerk, Kerkplein
Gezamenlijke dienst R.v.Kerken

Zondag 11 mei Moederdag
10.00 uur

Grote Kerk Pastor Miriam Bierhaus
't Hoge Licht Ds. Henk Reinders Dopen
10.15 uur

Parklaankerk Dr. F. Pitstra

10.30 uur

Sparrenheide Ds. Willem Timmerman

Kapel Bartiméus Ds. Paul van Loenen
10.45 uur

Beukenstein Ds. Tia Braam

12.00 uur

Traject24 -

't Hoge Licht Marien Kollenstaart
19.30 uur

Grote Kerk Stiltevesper

Collectedoel: PrinsHeerlijk Verwenweken

Zondag 18 mei

10.00 uur

Grote Kerk Pastor Miriam Bierhaus
Kliederkerk

't Hoge Licht Ds. Henk Reinders
m.m.v. de cantorij

10.15 uur

Parklaankerk Ds. M. Spoelstra

10.30 uur

Sparrenheide Coby van de Boogaard

Kapel Bartiméus Ds. Wija van der Kaaden
Oec Hagedienst -
Werkplaats Boschwijk Cor Spithoven
12.00 uur
Traject24 -
't Hoge Licht Jolanda Aantjes
Collectedoel: ZWO - Libanon, kansen voor
jongeren in achterstandswijken

Zondag 25 mei

09.30 uur

't Hoge Licht Ds. Henk Reinders
Afscheidsdienst

10.00 uur

Grote Kerk Ds. Sam Janse

10.15 uur

Parklaankerk Ds. M. van Schaik-Laan

10.30 uur

Sparrenheide Ds. Gerrit van Dijk

10.45 uur

Beukenstein Coby van den Boogaard H.A.

Oec Hagedienst -

Werkplaats Boschwijk Cor Spithoven
12.00 uur
Traject24 -
't Hoge Licht Marien Kollenstaart

Collectedoel: Diaconaal vakantiebureau

Donderdag 29 mei Hemelvaartdag

10.30 uur 't Hoge Licht, Pastor Miriam Bierhaus Gezamenlijke dienst PGD




4 mei Dodenherdenking in Driebergen

Oorlog is er altijd, ook in onze tijd vallen er slachtoffers. Herdenken is daarom niet alleen
terugkijken naar wat er was, maar ook de pijn en het verdriet voelen van veel mensen
vandaag. Op 4 mei staan we ook in Driebergen rond acht uur stil bij het monument op de
Wildbaan en worden er kransen gelegd. Ook door kerken en moskeeén. Daarvoor is er om
18.45 uur een herdenkingsbijeenkomst in de Petrus' Bandenkerk, georganiseerd door de
gemeente Utrechtse Heuvelrug en de Raad van kerken in Driebergen, in samenwerking met
Vroeger en Nu. Er zijn verschillende sprekers en muziek. Rond 19.30 uur vertrekken we voor
een stille tocht naar het oorlogsmonument en passeren daarbij ook het holocaust-
monument op de Wildbaan.

U kunt uw bijdrage of gift ook overmaken op
bankrekening NLA7RABO 0385 2538 18
van de Diaconie, o.vv. datum van de dienst
of het collectedoel. Of gebruik de kerk-app.
De KERKDIENSTEN zijn online te volgen of
terug te kijken via
https://kerkdienstgemist.nl/

Toelichting op de collectebestemmingen
De diaconale collecte is bestemd voor doelen die
bijde zondagen zijn vermeld. Uw steun daarvoor is
zeer welkom. Een uitgebreide toelichting vindt u in
de zondagshrieven. De 2e collecte is bestemd voor
het plaatselijke kerkenwerk.

Uitgelicht: Wilde ganzen

Een leven in armoede gunnen we niemand. Daarom steunt Wilde ganzen wereldwijd aanpakkers.

Zij doorbreken armoede in hun eigen buurt met kleine, slimme projecten zodat mensen in
ontwikkelingslanden op eigen kracht vooruitkomen. Is er geen school in de buurt? Zij bouwen er een.
Worden kinderen onnodig ziek? Zij investeren in waterpompen. Armoede wordt het beste doorbroken
als mensen in de gemeenschappen z&lf de prioriteiten bepalen en investeren in sociale verandering.

KLIEDERKERK — KERK VOOR IEDEREEN

Je bent van harte welkom in de Kliederkerk op
zondag 18 mei in de Grote kerk!

Een bekend lied uit de Bijbel zingt over God als
herder en mensen als schapen. Het gaat over hoe
God voor ons zorgt. Maar is het niet een beetje
vreemd dat wij worden vergeleken met schapen?
Kom ontdekken hoe dat zit in de volgende
Kliederkerk. Kliederkerk is voor alle leeftijden.
Kinderen ontdekken samen met hun ouders of
grootouders op creatieve manieren wat een
Bijbelverhaal voor ons te betekenen heeft. Na het
ontdekprogramma, vieren samen het geloof in God.
Na de korte dienst gaan we met elkaar eten. Je bent
welkom vanaf 9.45 uur. Dan is er eerst koffie, thee,
limonade. Tussen 10.00 en 11.00 uur is het

ontdekprogramma. Na de korte viering staat er in 10.00 vur
de hal eten en drinken klaar. Wat neem jij deze i fr?c:e} K;e;:(s
keer mee om te delen? En we vragen je ook om iets P

houdbaars mee te nemen voor de Voedselbank.
Rond 12.00 uur gaat iedereen weer naar huis.
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De groene column

Heel de schepping - Bijbelse waarden

Vanaf de eerste hoofdstukken de hele Bijbel
door, komt niet alleen de mens voor, maar
wordt juist veelvuldig gesproken over (alle)
levende wezens en 'al wat leeft, de hele
aarde'. Vanaf het begin is voor elke soort,
van de minuscule ééncellige amoebe tot
de grootste olifant, van de alg tot de grote
mammoetboom, een plek bestemd, die
God heeft toebedeeld op onze aarde.

Een plek waar de soort verbonden is met
andere soorten. Een netwerk waarin de
soort een functie heeft en tot zijn/haar
recht komt, mede door de relaties. Het is
een netwerk van kringlopen. Een ingenieus
netwerk dat op de omgeving reageert

en in een specifieke omgeving floreert.

Een kringloop is heel fragiel. Als er één
wezen of meerdere uitgenomen wordt,
verbreekt de samenhang. De (bio)diversiteit
is onvoorstelbaar, overweldigend en
kwetsbaar. De mens hoort daar ook bij.

De Bijbel spreekt van 'de lelie in het veld,
de schoonheid van de bloem laat ons
verwonderen'. Andere planten zijn genees-
krachtig en kunnen ook mooi zijn.

De geur van een bloem dient om veelal
specifieke insecten te lokken om te 'eten
van de nectar’. Tevens zorgen die insecten
voor bestuiving, zodat er zaad gevormd
kan worden. Veelal een overvloed van zaad
dat valt en opgroeit tot nieuwe planten

of tot voedsel dient. Van de geur kan ook
de mens genieten en het kan werken als
signaal. Wel 150 van de plantaardige wezens
worden bij name genoemd in de Bijbel.

De plek ‘Nederland' is laagland met een
zeeklimaat, dat opgebouwd is uit zandige
doorlatende grond of vette klei en veel water
tussen zout, zilt en zoet. Iedere combinatie
van een element trekt bepaalde soorten aan
die voornamelijk op die plek kunnen gedijen.

Er valt zoveel te vertellen over dit bouwwerk
van God en zoveel te leren en te zien.

Daar zijn vele mogelijkheden voor.

Enkele daarvan zijn:

Van 16 mei tot 24 mei is er de Week van
de biodiversiteit die ook op de Heuvelrug
aandacht krijgt. ledere dag wordt een
gelegenheid geboden een stukje te
verkennen. Hou hierover de media in de
gaten.

Foto: Trudy Groot
Op zaterdag 28 juni is de Open Heuvelrug-
tuinen Route, een route langs mooie
heuvelrugtuinen die door particulieren
worden opengesteld. Dit is een activiteit dat
zijn oorsprong heeft bij het Nationaal park
Utrechtse Heuvelrug. Doe je mee?
Misschien is uw tuin ook een Heuvelrugtuin!!
Lees hierover op de website:
www.jouwheuvelrugtuin.nl onder ‘Meld je
tuin aan'. Opgave kan tot 30 april. U vindt
hier binnenkort ook informatie over de
heuvelrugtuinenroute. Kom!

Nog een website, over locale initiatieven:
www.heuvelrugdoetmeer.nl

Werkgroep Duurzame kerk



In memoriam

Wij gedenken

Op 23 maart overleed Antje Pieternella Helena van Eden-Koumans, roepnaam
Ans, op 96-jarige leeftijd. Zij woonde samen met haar zus Nel op de Sterkenburger-
laan, ook het ouderlijk huis waar omheen destijds een kwekerij was. Een mooi
terrein waar de kinderen vrij spel hadden. Als tiener maakte Ans de Tweede Wereld-
oorlog mee. Haar vader was samen met zijn zwager betrokken bij verzetswerk.

Die spanning ging ook aan de kinderen niet voorbij. Ans trouwde met Hendrik van
Eden (overleden in 1999). Ans en Nel waren altijd bezig in huis en tuin. Kinderen,
klein- en achterkleinkinderen kwamen geregeld over de vloer. Kerkelijk waren Ans
en Nel betrokken bij Doorn, maar toen de diensten in Park Boswijk stopten, besloten ze naar de
Grote Kerk te gaan, de kerk waar ze ook gedoopt waren. Het einde van Ans’ leven kwam betrekke-
lijk onverwacht. In vrede heeft zij afscheid kunnen nemen van hen die haar lief waren. In de dienst
op 29 maart in de Grote Kerk overheersten die vrede en ook de dankbaarheid voor wie Ans was.
We leven mee met haar kinderen, klein- en achterkleinkinderen, met Nel en de overige familie.

Op maandag 31 maart overleed Hennie Marchal-de Graaf, 94 jaar. Ze werd geboren
in Bilthoven. Haar moeder overleed toen ze 5 jaar was. Haar vader werkte en zorgde
voor het gezin met 4 kinderen. Hij hertrouwde en dat betekende voor de kinderen
een nieuwe situatie. Hennie bracht veel tijd door bij haar tante en oom en vond daar
de vrijheid en ontspanning die thuis helaas ontbrak. Ze trouwde met Henk Marchal
en samen kregen ze een zoon, Aart en dochter, Gerda. Familie betekende heel veel
in haar leven, Ze was een liefdevolle moeder en ze genoot later van haar klein- en
achterkleinkinderen. Haar man overleed in 2016. Ze miste hem maar pakte de
draad van het leven ook weer op. De laatste tijd ging de gezondheid achteruit en is ze in alle rust
ingeslapen. Op 5 april hebben we in een dienst in deze kerk afscheid van haar genomen.

Daar klonk psalm 138, een lied van dankbaarheid en geloof in de trouw van God. Dankbaarheid
overheerst bij familie en vrienden voor wie zij was. Wij laten haar los in de liefde van God.

A ———
b = =

AGENDA
Agenda

6 en 16 mei: Filmhuis, zie: www.filmhuisparklaan.nl, 20.00 uur }‘,, A ﬁ.
9 en 23 mei: Café Goedenavond, Nieuw Salem, 20.00-22.15 uur r :
18 mei: Bijeenkomst gespreksgroep 'Meer dan zondag', 10.00 uur, Grote Kerk (zie pag 7)

25 mei: Afscheidsdienst ds. Henk Reinders, 't Hoge Licht, 09.30 uur
6 juni: Film 'Under Pressure', 't Hoge Licht, 20.00 uur (zie artikel pag 18/19)

Parklaanpodium, voor meer info: www.parklaanpodium.nl
12 mei: Maandelijkse meditatiekring, Adem - Stilte — Beweging o.l.v. Mieneke Bron,

Yogadocent. Van 15.00-16.00 uur.

Tedereen is van harte uitgenodigd bij bovenstaande activiteiten.
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Thema

Het Koninkrijk der Hemelen:
Een Theologische Verkenning

Wanneer Jezus begint met zijn prediking in het evangelie van Mattels, zijn
zijn eerste woorden opvallend: “Bekeert u, want het Koninkrijk der hemelen
is nabijgekomen” (Mat. 4:17). Deze uitspraak vormt het begin van een
boodschap die het hele evangelie door klinkt: het Koninkrijk is gekomen.
Maar wat bedoelt Jezus met dat Koninkrijk? En waarom spreekt Mattels
over het Koninkrijk der hemelen, terwijl Marcus en Lucas meestal het

Koninkrijk van God zeggen?

De meeste bijbeluitleggers zijn het erover
eens dat beide termen naar hetzelfde
verwijzen: de heerschappij van God.
Mattelis kiest voor ‘hemelen’ waarschijnlijk
uit eerbied voor de naam van God, zoals
gebruikelijk in het Jodendom van zijn tijd.

Een Koninkrijk dat anders is

Jezus spreekt niet over een koninkrijk

met grenzen, legers of een hoofdstad.

Hij spreekt over een werkelijkheid die te
maken heeft met hoe God wil dat de wereld
is. Het Koninkrijk der hemelen is daar waar
Gods wil wordt gedaan — zoals in de hemel,
zo ook op aarde (Mat. 6:10). Dit Koninkrijk
begint klein, vaak onzichtbaar, maar is
krachtig. Jezus vergelijkt het met een
mosterdzaadje of een beetje zuurdeeg dat
uiteindelijk alles doordringt (Mat. 13).

De vroege kerkvader Augustinus

(354 — 430 na Chr.) zag in dit hemelse
Koninkrijk een groot contrast met de aardse
machten. In zijn boek De Stad van God
schrijft hij over twee steden: de stad van
God, waar liefde voor God centraal staat,
en de aardse stad, waar eigenbelang
overheerst. De gelovige leeft in beide
werelden tegelijk, maar hoort uiteindelijk
thuis in Gods Koninkrijk.

Het is er al - en het komt nog

Een bijzonder kenmerk van het Koninkrijk
is dat het er al is, maar nog niet in volheid.
Jezus zegt dat het dichtbij is gekomen, en
toch leren we ook bidden: 'Uw Koninkrijk
kome.' Die spanning — het al en nog niet —
loopt als een rode draad door het Nieuwe
Testament. Theoloog Oscar Cullmann
legde dit ooit uit met een beeld uit de
Tweede Wereldoorlog: D-Day (de beslis-
sende overwinning) is geweest, maar V-Day
(de definitieve bevrijding) komt nog. Ook
vandaag leven christenen in die tussentijd.
Het Koninkrijk is begonnen met Jezus,
maar wacht nog op voltooiing. We leven
dus met hoop op de toekomst én met de
opdracht om nu al iets van dat Koninkrijk
zichtbaar te maken in ons dagelijks leven.

Waardes die de wereld op z'n kop

zZetten

Het Koninkrijk der hemelen werkt met
andere maatstaven dan de wereld. In de
Bergrede laat Jezus zien wie gezegend zijn:
niet de machtigen, maar de zachtmoedigen;
niet de rijken, maar de armen van geest;
niet de wraakzuchtigen, maar de vrede-
stichters (Mat. 5). Het is een koninkrijk
waarin de minste de grootste is en waar
liefde, vergeving en barmhartigheid regeren.



De Duitse theoloog Dietrich Bonhoeffer,
die tijdens de Tweede Wereldoorlog verzet
pleegde tegen Hitler en daarvoor werd
geéxecuteerd, benadrukte dat het
Koninkrijk vraagt om radicale navolging.

In zijn boek Navolging stelt hij dat genade
niet ‘goedkoop’ is. Wie Jezus volgt, wordt
geroepen om werkelijk anders te leven —
zelfs als dat iets kost.

Verborgen maar werkzaam

Het Koninkrijk is vaak niet spectaculair
zichtbaar. Het werkt in de luwte, in het
alledaagse. Zoals een zaadje in de grond
langzaam groeit, zo groeit het Koninkrijk
door daden van liefde, verzoening, zorg
voor armen, het zoeken van vrede. Jacques
Ellul, een Franse theoloog, zei dat het
Koninkrijk zich vooral laat zien in wat

de wereld als zwak beschouwt: vergeving,
kwetsbaarheid, dienstbaarheid. Juist
daarin breekt Gods kracht door.

De kerk is geroepen om iets van dit
Koninkrijk zichtbaar te maken, als een soort
‘voorproefje’. Karl Barth benadrukte echter
dat de kerk niet het Koninkrijk zelf is. Ze is
eerder een getuige — een richtingwijzer
naar Gods heerschappij.

Een toekomst die ons richting geeft
Het Koninkrijk is uiteindelijk ook een belofte
voor de toekomst. In Matteiis 25 vertelt
Jezus over de Mensenzoon die komt om

te oordelen en zijn Koninkrijk in volheid

"Zoals een zaadje in de grond

langzaam groeit, zo groeit
het Koninkrijk ..."

te vestigen. Dat toekomstperspectief geeft
hoop, vooral in een wereld vol lijden,
onrecht en verdeeldheid.

De theoloog Jiirgen Moltmann noemde dat
de hoopvolle theologie. Volgens hem is het
geloof in Gods toekomst geen ontsnapping
uit de wereld, maar juist een kracht om in
het hier en nu te leven met verwachting.
Wie gelooft dat het Koninkrijk komt, werkt
vandaag al aan vrede, gerechtigheid en zorg
voor de schepping.

Slotgedachten

Het Koninkrijk der hemelen is geen vrome
droom of verre toekomst. Het is Gods
werkelijkheid die in Jezus begon, in de kerk
zichtbaar mag worden, en ooit alles zal
vervullen. Het vraagt om geloof, om
bekering, om navolging. Het roept ons op
om anders te leven — als mensen van hoop,
mensen van vrede, mensen van het
Koninkrijk. Of, zoals N.T. Wright het mooi
samenvat: “De kerk is geroepen om de plek
te zijn waar de hemel de aarde raakt.”

Bronnen (selectie)

= Augustinus. De stad van God

= Bonhoeffer, D. Navolging

= Wright, N.T. Jesus and the Victory of God; 17
Surprised by Hope

« Cullmann, O. Christ and Time

= Ellul, J. The Subversion of Christianity

= Moltmann, J. Theologie der Hoffnung

= Barth, K. Dogmatiek in verkondiging
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Interview

= Een koninkrijk

van vrede
in een land
vol oorlog

Interview met Ruben Juch, filmmaker en lid van Traject24,
over zijn film over een Oekraiense pastor aan het front.

Wat voor soort films maak je?

Mijn missie is om God zichtbaar te maken in
alles wat ik doe, ook in mijn werk als
filmmaker. Ik zoek in de duisternis naar
verhalen van licht — naar Gods licht.

Ik vertel verhalen over mensen die door
hun geloof worden gedreven en Gods liefde
laten zien. Dit doe ik het liefst door middel
van documentaires.

Waar gaat je meest recente film over?
Op 20 februari ging mijn documentaire
Under Pressure in premiére. De film volgt
de Oekraiense pastor Baron, die aan het
front moet vechten in de oorlog. We zien
hoe oorlog hem verandert en hoe zijn
geloof onder druk komt te staan.

Hoe ben je bij dit project gekomen?
Toen de invasie begon, vroeg ik me af waar
God was in deze oorlog en hoe christenen
daar hun geloof beleefden. Mijn vrouw en ik
vingen Olya, een Oekraiense christelijke
vrouw, op in ons huis. Toen ik haar mijn
verlangen deelde om deze verhalen vast

te leggen, vertelde ze dat haar man al bezig
was met filmen. Dit was geen toeval.

Ik vroeg meteen: “Hoe kan ik helpen?”

Wat raakte je het meest in Oekraine?
In juni 2022 reisde ik met Olya naar
Oekraine om haar man en zijn collega

te ontmoeten. In Irpin, een dorp waar

de Russen zich hadden teruggetrokken

en een spoor van vernietiging hadden
achtergelaten, sprak ik een man die zijn
gezin en moeder in de tuin had begraven.
In zijn ogen zag ik intens verdriet. Op dat
moment besefte ik dat de grootste
slachtoffers niet alleen de doden zijn,

maar vooral de overlevenden — zij die
onder constante druk verder moeten leven.

Hoe kwam je bij Baron terecht?
Ik sprak een jonge christelijke soldaat die
worstelde met de vraag of hij als gelovige




een wapen mocht dragen. Hij had de Bijbel
bestudeerd en met pastors gesproken over
vergeving, de andere wang toekeren en het
liethebben van je vijanden. Dit morele
dilemma raakte mij diep. We volgden
verschillende christenen in de oorlog, maar
Baron sprong eruit. Als pastor had hij jaren-
lang over vergeving en vrede gepreekt, maar
nu stond hij zelf aan het front. Zijn innerlijke
strijd maakte hem een fascinerend persoon
om te volgen.

Wat hoop je met de film te bereiken?
Ik hoop dat mensen tussen de regels door
Gods tranen zien voor wat er gebeurt in
Oekraine. Baron zegt in de film: "Ik wil dat
mijn soldaten blijven leven, maar als ze
sterven, dan hoop ik dat ze sterven met
Jezus in hun hart." Hierin hoor ik Gods
liefde. Ik hoop dat mensen zich realiseren
dat oorlog niet alleen over politiek gaat,
maar over gewone mensen zoals jij en ik.
Ik hoop dat men geraakt wordt en zich
afvraagt: “Wie is die God” of “Heer, hoe
kan ik helpen?”

Hoe zou je zelf reageren als christen

in een oorlogssituatie?
Eerlijk gezegd hoop ik dat nooit te hoeven
ontdekken. Niemand weet echt hoe
hij zal reageren tot hij zelf in die
situatie zit. Hoe blijf je trouw aan je
geloof als je onder onmenselijke druk
staat? Ik bid dat ik dan dicht bij God
mag blijven en de kracht krijg om het
juiste te doen.

Hoe zie jij Gods Koninkrijk aan

het front in Oekraine?

God werkt door mensen heen. Ik heb
verhalen gehoord van christenen die
levens redden, voedsel brengen of
mensen evacueren uit bezette
gebieden. Ondanks de oorlog komen
veel Oekrainers tot geloof. Waar

duisternis is, schijnt Gods licht des te
helderder.

Hoe zie jij Gods Koninkrijk in jouw
eigen leven?

Mijn verlangen is dat alles wat ik doe God
zichtbaar maakt. Dat mensen via mijn werk
een ontmoeting hebben met Zijn liefde.
Ik ben verre van perfect — vraag maar aan
mijn vrouw — maar ik blijf verwonderd dat
God juist mij wil gebruiken. Hij roept ons
allemaal om Zijn liefde uit te delen, of dat
nu met film is, of door er simpelweg voor
een buurman te zijn.

Welke hoop geeft het jou dat Jezus
regeert?

"Hij die in mij is, is sterker dan hij die in de
wereld is." (1 Johannes 4:4)

Wereldwijd geven broers en zussen hun
leven om Jezus zichtbaar te maken.

We moeten Hem uitleven, desnoods met
woorden. Dit leven is tijdelijk en Jezus komt
terug. Dat vooruitzicht — een eeuwigheid
zonder pijn en tranen — geeft mij hoop.

Under Pressure op 4 juni in
Driebergen te zien!

Op woensdagavond
4 juni om 20.00 uur
is deze documen-
taire te zien in

't Hoge Licht in
Driebergen.
Iedereen in

FAITH IN TIMES OF WAR

Driebergen en
omgeving is welkom
om deze indruk-
wekkende en
beklemmende film
te zien.

Entree 5 euro.

*
THE HOREST
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In gesprek met...
Afscheid ds. Henk Reinders

Vanwege het beroep naar Woerden moeten wij afscheid nemen van
ds. Henk Reinders. Als oud-collega/gemeentelid heb ik een gesprek

over zijn tijd onder ons.

Waarom naar Driebergen

Zaamslag, Yerseke, Lisse en toen, in 2018, Driebergen. Het midden van het land.
Aantrekkelijk? "Nou, daar is mijn domineesbestaan wel begonnen, daar lagen herinneringen.
Bijvoorbeeld aan Ruimzicht. Ik stapte daar destijds in ‘kakregenjas’ en ruitjesbroek het
kantoor binnen en maakte kennis met ds. Wolfensberger. En ook allerlei momenten op
Hyde Park in het kader van verschillende leer- en toerustingsprogramma’s. Een boeiende
tijd met boeiende ontmoetingen! Maar daarnaast was ik ook voorzitter geworden van het
CWN (Charismatisch Werkverband Nederland) en dan is het met het oog op de activiteiten
wel fijn om centraal in het land te wonen. En: onze kinderen studeerden bovendien

allemaal in Utrecht."

Maar dan zijn we nog niet bij de roep van de wijkgemeente Immanuel. Wat trok jou, Henk,
destijds aan? "Nou, dat was een gemeente die best een lastige periode achter de rug had.
En die, merkte ik, een verlangen had om te bouwen en te vernieuwen. Dat sloot wel bij mij
aan. Onder andere door mijn vertrouwdheid met het charismatische gedachtengoed dacht
ik wel van betekenis te kunnen zijn en verbindingen te kunnen leggen."

Werd je daarin bevestigd? "Ja en nee. Ja, in de zin dat er veel pijn was door de scheuring.
En dat mensen ernaar verlangden onbekommerd te kunnen bouwen zonder door het
verleden gehinderd te worden. Nee, omdat die pijn toch wéel hinderde. En het vaak aan
ruimte ontbrak om nieuwe stappen te zetten omdat de oude pijn nog volop aanwezig was."

Dat vraagt om een dokter! "Inderdaad, ik ben gaandeweg steeds meer gaan zien, hoe er
heling nodig was in het pastoraat en in de verkondiging. Het was een behoorlijke zoektocht,
niet alleen in de verhouding tot Traject24 maar ook in de breedte van de Protestantse
Gemeente Driebergen. Maar daarbij had ik ook steun van gemeenteleden en van collega’s.
Maar na een half jaar vertrokken er ineens drie collega’s tegelijkertijd (Hans Baart, Henk
Makkinga en Wijke Greydanus adh). Dat riep toen wel een gevoel van eenzaamheid op.
Maar gelukkig kwam jij toen ook, Aleida, en hebben wij heel fijn met elkaar opgetrokken

en veel kunnen delen."

Coronaperiode en daarna

(Henk is op dreef gekomen, ik hoef bijna geen vragen meer te stellen...) En toen was er corona?
"Ja, ik denk er vaak aan terug. Tijdens mijn fietstochten s morgens. Het was goed om in
beweging te zijn, m'n gedachten te ordenen, inspiratie op te doen. Het was een verwarrende
tijd. Het was vreemd voor een lege kerk te staan. Hoe moest ik me verhouden tot mensen,



bijvoorbeeld in een rouwsituatie. Hoe
houd je het geestelijk leven gaande.
Het viel me op dat iedereen zijn best
deed. Dat de verschillen kerkbreed er
niet zo veel meer toe deden. Er was
een gezamenlijke inspanning en goed
wijkoverstijgend overleg. De samen-
werking met de wijkgemeente
Catharijne was fijn. Ik bewaar goede
herinneringen aan de voorbereiding
en uitvoering van de Stille Week. Ook
het initiatief van de zomerdiensten op
‘Het grote Bos’ is mij goed bevallen.
En natuurlijk de kerstwandeling de
laatste jaren. De goede samenwerking
en verstandhouding met Eelco Stienstra.
Het zijn allemaal dingen om dankbaar
voor te zijn.

En als ik het dan toch over dankbaarheid
heb. Het maandelijks overleg van
pastores is ook een kostbare plek om
als voorgangers en kerkelijk werkers van
de drie wijkgemeenten in alle verscheidenheid ons geloof te delen en het gemeentewerk
door te spreken. Dus dank aan Gerrit, Marien, Miriam en Hester. En ook aan het team
geestelijk verzorgers in Sparrenheide: Marijke en Wiebe. Tot slot ben ik enorm dankbaar
voor een paar gemeenteleden uit de breedte van de PGD die voor mij een bron van steun,
reflectie en verbondenheid zijn geworden, van wie ik wist: jullie bidden voor en met mij."

Slot

Henk, je weet, ik ben van de gedichten. Ik heb nog een aardig versje voor je als uitsmijter.

‘Den Haag’, zo sprak een woerd, ‘is blijkbaar
per trein uit Utrecht onbereikbaar.

Want telkens als ik het probeer

begint een goudgebiesde heer

zijn longen vol met lucht te happen

en roept dan: ‘Woerden overstappen!’

(Kees Stip, 1913-2001)

Het is niet zo'n serieus gedicht natuurlijk. Maar nog even over het ‘overstappen’ in de laatste
regel. Jij stapt niet over. Woerden is voor jou kerkelijk het eindstation. En ik meen namens
velen te spreken als ik jou daar mooie, vruchtbare jaren toewens, waarin je met vreugde
predikant kunt zijn. In dienst van de Heer, die met jou gaat.

Aleida de Hoog
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Koninkrijk te rijk

Zelf ben ik Nederlandse met Duitse
roots. Mijn grootvader voer met een
duwbak op Duitsland, mijn vader is in
Diisseldorf op het schip geboren en
het was mijn overgrootvader die zich
liet nationaliseren. Hij was de eerste
in onze familielijn met een paspoort
van het Koninkrijk der Nederlanden.

Als kind was ik mij er niet altijd van bewust, hoe geschiedenis een rol speelt in mijn denken
en handelen. Later vond ik de verhalen wel bijzonder. Mijn ouders waren tieners in de 2e
wereldoorlog. Er is een verhaal van mijn vader, die opgroeide bij zijn tante en oom in Doorn.
Het verhaal gaat dat hij als tiener -in de oorlog- spijkers op de openbare weg gooide en
daarvoor werd opgepakt. Maar omdat zijn tante Marie Bierhaus een goed (Duits) woordje
voor hem sprak... liep het met een sisser af.

Als kind vond ik het Wilhelmus met dat “...ben ik van Duitsen bloed’ iets ingewikkelds. Toen
ik in de derde van de mavo zat te kletsen met mijn buurvrouw, werd ik door de leraar Duits
naast de bank gezet. Vast als drapje bedoeld, zei hij tegen de klas: “Nou, hier kun je zien
hoe een ‘echte’ Duitser eruitziet”. Was ik dan te gast in het rijk van anderen?

Herinneringen, verhalen en ervaringen kunnen soms zo met elkaar verstrikt raken.

Toch denk ik bij ‘koninkrijk’ in Bijbel en kerk niet direct aan dit Koninkrijk van paspoort en
het ‘jullie en wij’. Want op mijn levensweg kleuren verhalen en ervaringen van juist die
medereizigers van allerlei pluimage mij. En de regels uit onderstaand lied van Huub
Qosterhuis tillen me dan op. Samen over grenzen heen naar een rijk van genade.

Miriam Bierhaus

‘Uw koninkrijk kame op aarde

uw wil geschiede, een wereld
met bomen tot in de hemel,

waar water schoonheid en brood,
gerechtigheid is, en genade.

Van U is de toekomst

kome wat komt.’

Uit: Onze vader verborgen
Tekst: Huub Oosterhuis



Contactgegevens

Website Protestantse Gemeente Driebergen: www.pgdriebergen.nl

Kerkelijk Bureau ZWO0-commissie - scriba Clara Hagen

De Lei 86 T0343-513570 * zwo@pg-driebergen.nl

open op donderdag 8.30 - 11.30 uur Vertrouwenspersoon - Elly Samsom
*administratie@pg-driebergen.nl *vertrouwenspersoon@pg-driebergen.nl
Algemene Kerkenraad - scriba Herman T 06-51610248 (veranderd)

Langeveld * scriba@pg-driebergen.nl Beheer Nieuw Salem - Corrie Boereboom
Kerkrentmeesters - scriba Leo Blom T 06-30113296 * info@nieuwsalem.nl

* rentmeesters-pgd@hotmail.com Redactie RondomKerk - Marian Manten,
Diaconie - scriba Ab van Westreenen Linda Sterkenburg, Tineke van Es

* scribadiaconie@pg-driebergen.nl * redactierondomkerk@pg-driebergen.nl

Wijkgemeente Catharijne - kerkgebouw Grote Kerk, Hoofdstraat 115 (ingang De Lei 86)
Info: Mirjam Dekker * scriba@wgcatharijne.nl * www.wgcatharijne.nl

Predikant: Gerrit van Dijk * gerritvandijk@wgcatharijne.nl T 0343-758523 of 06-31515565
Pastoraal werker: Miriam Bierhaus * miriambierhaus@wgcatharijne.nl T 06-29606012
Pastoraat voor mensen met een beperking (SLGD)

Hester van Gurp * hestervangurp@wgcatharijne.nl T 06-44267373 * Vaste werkdag: woensdag
Wijkgemeente Immanuel - kerkgebouw 't Hoge Licht, Klaproos 2

Info: scriba Esse van den Burg * scriba.imk@gmail.com

* www.wijkgemeente-immanuel-driebergen.nl

Predikant: Henk Reinders * domineereinders@kpnmail.nl T 06-10730732

Wijkgemeente Traject24 - kerkgebouw 't Hoge Licht, Klaproos 2

Info: secretaris Fenneke van Gijzen * secretaris@traject24.nl * www.traject24.nl
Predikant: Marien Kollenstaart * marienkollenstaart@traject24.nl T 06-38101456
Silverein (tehuizen, voorheen De Brug) - Sparrenheide 1

Info: scriba Elly Heek * heekvandoorn@gmail.com * www.silverein.nl

Geestelijk verzorger: Marijke Zuilhof * marijke.zuilhof@silverein.nl T 0343-555555
Geestelijk verzorger: Wiebe Tolsma * wiebe.tolsma@silverein.nl T 06-30330117
Parklaankerk, Vrijzinnigen Nederland

Info: secretaris@parklaankerk.nl * www.parklaankerk.nl

Theologisch inspirator: Dr. Willem van der Meiden * inspirator@parklaankerk.nl T 06-25415705
Oecumenische Hagediensten - Werkplaats Boschwijk, Boswijklaan 44, Doorn

Info: secretaris Jurrién Dengerink * hgdnstn@gmail.com * www.hagediensten.nl

Vrijwillige Bijdragen

NL28RABO 0373 7182 41 - voor de Kerk t.n.v. CVK Prot. Gemeente Driebergen
NL47RABO 0385 2538 18 - voor Diaconie en ZWO t.n.v. Diaconie van de PGDriebergen
NL39RABO 0375 2257 14 - voor Collectebonnen t.n.v. Protestantse Gemeente Driebergen

Deadline Rondom juni 2025: 13 mei 2025 (voor 12.00 uur)
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“Kik! Wakker worden!” fluisteren de muizen. “Ze zijn
er! We gaan!” Kikker doet een oog open- Hij weet het
weer. Wandelen! De jongeren zouden supervroeg naar

het kerkplein komen! Kik springt achter de muizen aan.

Het is nog donker buiten. Er staan tieners met
rugzakken en petjes op. Sommigen kletsen, anderen
kijken slaperig voor zich uit. Daar is de dominee.
“Goedemorgen! Fantastisch dat jullie er zijn! En WAT
gaan we doen?” “Trapdouwen!” roept stoere Sjoerd.
“Precies, dauwtrappen!” zegt de dominee. “Ik heb in
deze trommel veertig vragen voor onderweg. Waarom
VEERTIG?” Een meisje bromt: “Omdat het veertig
dagen na Pasen is”. “Inderdaad! En hoe HEET deze
dag?” vraagt de dominee. “Aswoensdag! Grapje!”
roept Sjoerd lollig- «—g
c 1

Puzzel

Dauwtrappen is PAUWTRApPPEN
een vorm van lopen.  1JS®
Hiernaast Staan wA L

er Neg twaalf. MARC
Wee_t Ji welke? kUL
AJSJe'ZESC}ed BEKLL
hebt fngeVqu CELGRIM
lees je in blauw S

een beweging 0 T s
die. uit dr?ena ZWER
woorden bestaat. H

PRET: probeer SCHN .....
alle woorden ook DRENT

uit te beelden. FLA

Uit de Bijbel

Wat is het toch fijn

met vrienden samen te zijn,
Ledereen geniet, zodls je geniet van )
de dauw 'S ochtends op de berg Sion. J/
Want doar geeft de Heer geluk en vrede. \ ==
(naar Psalm 133)

Welke woorden
zouden ze toch
allemaal bedoelen?

Hemelvaart ) KAK

“Hemelvaart,” zegt de dominee. “Luister. Toen Jezus
met Pasen uit de dood was opgestaan, bleef Hij nog
een tijdje aan zijn vrienden verschijnen. Ze zagen hem,
ze hoorden en voelden Hem. Na veertig dagen gaat Hij
naar Vader God in de hemel!” “O ja,” roept Sjoerd, “hij
sprrrint weg in een stofwolk!”. Niemand lacht. “Hij
verdwijnt in een wolk,” zegt de dominee, “De mensen
moeten doorgaan zonder Hem te zien. En nu

gaan W de natuur in om een beetje in de wolken te
zijn! Onderweg mag je met twee of drie praten over
deze vragen”. Er wordt enthousiast gegrabbeld. De
nummers die het dichtst bij elkaar liggen, gaan samen
op weg. En de muizen? Die blijven thuis. Want zlke
wolken ... daar wordt een muisje kleddernat van.

Marcheren, wandelen, schrijden,
beklimmen, drentelen, hardlopen,
flaneren, pelgrimeren, kuieren, |
zwerveh, sluipen en hardlopen.

\_/ « 0 Teksten: Marjet de Jong

Tekeringen: M. Jurrigns



