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Samen kerk in Driebergen 
Kort geleden vroegen wij u om eens vrij te dromen over onze kerk in de toekomst. We vroegen dat 
omdat onze kerk er niet vanzelfsprekend is en blijft. Onze kerk verandert. Een van de veranderingen 
is dat we over twee jaar niet meer de middelen hebben om te houden wat we hebben. Daarom is het 
nodig om nu na te denken wat voor geloofsgemeenschap wij willen zijn. 
 
De Algemene kerkenraad (AK) wil graag met die vraag beginnen: hoe zijn wij kerk? Of, liever gezegd, 
wat vraagt God van ons als kerk in Driebergen? Van ons als Traject24, Immanuel en Catharijne. En 
van ons samen. De AK kan die grote vraag niet alleen beantwoorden. Daar is iedereen bij nodig. Om 
met elkaar te bidden, te dromen en te praten. Om zo op het spoor te komen waar we goed aan 
doen. 
 
Droombeelden 
Onze vraag naar dromen maakte veel los. We ontvingen ruim 179 dromen; mooie vergezichten, 
praktische invullingen en hoopvolle droombeelden. Jong, oud, mensen met beperking, allemaal heeft 
u droombeelden gedeeld. De verzamelde dromen kunt ze lezen via deze link.  
 
In dit artikel een samenvatting, ingedeeld naar thema’s die wij herkennen in de dromen. Wij hopen 
dat u zich herkent in deze samenvatting.  
 

• Christen zijn in het dagelijks leven 
Veel droombeelden beschrijven een levendige gemeenschap die Christus vindt in het dagelijks leven 
en anderen inspireert hetzelfde te doen. Een gemeenschap die gelooft in de Bijbel en deze toepast, 
met een focus op gebed met en voor elkaar.  
Ook wordt er gedroomd over een diverse gemeenschap waar mensen van alle achtergronden zich 
thuis voelen en waar de Heilige Geest merkbaar aanwezig is. 
 
De dromen gaan over een kerkgemeenschap die actief werkt aan geloofsontwikkeling. Genoemd 
worden cursussen op het gebied van huwelijk, geloofsopvoeding of ouderdom, maar ook 
gespreksgroepen en andere vormen van toerusting. 
Er gebeurt op dit moment al een en ander op dit vlak, in de dromen wordt dit nog belangrijker. 
 

• Manieren van vieren 
De Protestantse Gemeente Driebergen (PGD) is een warme en gastvrije gemeente waar iedereen zich 
thuis voelt en waar het woord van God op een aansprekende manier wordt verkondigd.  
Er zijn veel verschillende dromen over hoe vieringen er in de toekomst uitzien: 

1. Eigentijdse diensten: een eigentijdse benadering van kerkdiensten, met moderne muziek, 
interactieve elementen en een informele sfeer; 

2. Diversiteit in diensten: een variatie aan diensten, met verschillende stijlen van liturgie, 
muziek en prediking, zodat er voor iedereen iets is dat aanspreekt; 

3. Ruimte voor ontmoeting en verdieping: ontmoeting, gesprek en geestelijke groei wordt als 
belangrijk gezien, zowel binnen als buiten de reguliere kerkdiensten; 

4. Oecumene: met verschillende religies belijden dat God zich manifesteert als een positieve 
kracht in en tussen ons met een sterk verlangen naar vrede en gerechtigheid. 

 
Er is nu al een diversiteit aan vieringen. De dromen gaan over een kerkgemeenschap waar expliciet 
nagedacht wordt over manieren van vieren waarbij alle ‘doelgroepen’ tot hun recht komen. 
 

• Jeugd 

https://www.korbee-hovelynck.nl/wp-content/uploads/2024/03/Alle-dromen.pdf
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Het Jeugd- en Gezinswerk in 2030 richt zich op het creëren van een warme en gastvrije omgeving 
waar kinderen en tieners zich thuis voelen. Er is meer aandacht voor jongeren tijdens de diensten, 
waarbij eigentijdse muziek en activiteiten worden ingezet om hun betrokkenheid te vergroten.  
Ook wordt gedroomd dat er meer wordt ingezet op het opzetten van specifiek kinder- en tienerwerk, 
waarbij ook aandacht wordt besteed aan onderwijs en opvoedingsondersteuning voor ouders. In 
2030 worden diverse jeugdactiviteiten georganiseerd, zoals kampweekenden en thematische 
avonden, om zo de jeugd binnen de gemeente op een passende en betekenisvolle manier te 
bereiken en te betrekken bij het geloofsleven. 
De jeugd zelf droomt over tienerdiensten (de preek is saai), over een chillplek en over met elkaar 
zorgen voor vluchtelingen en andere goede doelen.  
 
De jeugd wordt op dit moment niet vergeten (blijkt ook uit de dromen die ingediend zijn door de 
jeugd zelf). De dromen laten zien dat er meer mogelijk is dan er nu gedaan wordt. 
 

• Missionaire kerk zijn 
Veel dromen gaan over het delen van het Evangelie, dat Gods woord waarde heeft/krijgt voor de 
samenleving. Er is een verlangen om de kerk meer zichtbaar en relevant te maken voor de bredere 
samenleving, bijvoorbeeld door het meedoen aan of organiseren van bijeenkomsten voor heel 
Driebergen en door het samenwerken met lokale organisaties. Zo dat christelijke traditie en 
Bijbelverhalen doorgegeven worden, inspireren, troost bieden, hoop geven en bemoedigen om een 
bijdrage te leveren aan een betere en rechtvaardiger wereld. 
 

• Diaconaat 
Ook in 2030 is de PGD actief betrokken bij sociale en maatschappelijke kwesties, zoals het helpen van 
vluchtelingen, het ondersteunen van mensen met een beperking, het uitvoeren van diaconale 
projecten zoals voedselbanken. 
De PGD zet zich in voor lokale behoeften en sociale problemen, is betrokken bij buurten door 
zichtbaar aanwezig te zijn, steunt initiatieven zoals ‘Koek en ei’ en tweedehands kledingwinkels. 
Een kerkgemeenschap die actief omziet naar de maatschappij, en indien nodig van zich laat horen, in 
woord en/of daad. 
 

• Samen activiteiten ondernemen 
De PGD organiseert activiteiten en evenementen die de gemeenschap samenbrengen. Denk aan 
maaltijden, filmavonden, sportactiviteiten en jeugd- en tienerwerk. Wandelclubjes voor mensen die 
graag samen wandelen, en een ‘bezem zoekt steel – app’.  
In 2030 hebben we een online platform die het communiceren over en het aanmelden voor deze 
activiteiten heel gemakkelijk en laagdrempelig maakt. 
 

• Organisatie van de PGD 
De dromen over de organisatie van de PGD geven een divers beeld.  
Veel dromen gaan over het samengaan van de wijkgemeenten, omdat samen meerwaarde heeft in 
de geloofsbeleving, om meer focus te leggen op de missie van de kerk, maar ook om efficiënter te 
kunnen omgaan met middelen en tijd. Vaak met de aanvulling dat er ruimte moet zijn voor 
verschillen in geloofsbeleving.  
 
Andere dromen gaan over het behoud van de eigen wijkgemeente, samenwerken waar zinvol, maar 
‘eigen’ waar het kan. De huidige gemeente wordt gekoesterd. 
Een enkele droom gaat over het opheffen van de PGD. In samenwerking met andere gemeentes (op 
sommige punten) maar zonder PGD constructie. 
 
De dromen gaan over: 
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• 1 wijkgemeente; 
• 2 wijkgemeenten: Immanuel/Catharijne en Traject 24; 
• 2 wijkgemeenten: Immanuel/Traject24 en Catharijne; 
• 3 wijkgemeenten; 
• Samenwerkingsverband opheffen waar zinvol wordt de samenwerking opgezocht. 

 
• Gebouw(en) 

Er wordt veel gedroomd over een plek waar ruimte is voor ontmoeting, pastoraat en activiteiten voor 
verschillende doelgroepen. Deze dromen lopen uiteen van ‘laten zoals het is’ tot ‘1 gezamenlijke 
vierplek’. Die gezamenlijke vierplek kan de grote kerk zijn, maar ook het Hoge Licht.  
 
Een aantal dromen gaat over een meer multifunctionele (energiezuinige) ruimte waar mensen elkaar 
ontmoeten met levens- of geloofszaken. Een laagdrempelig gebouw met activiteiten die passen bij 
het Christelijk geloof en openstaat voor alle mensen uit het dorp. 
 
Hoe nu verder 
Bovenstaande geeft veel stof tot nadenken en praten.  
Het antwoord op de vraag: ‘wat vraagt God van ons als kerk in Driebergen?’ is niet zomaar te geven. 
Ons geloof en de manier waarop we uiting daaraan geven raakt aan de basis van wie we zijn.  
Met elkaar komen tot een ‘stip op de horizon’ vraagt wat van ons. Dat begint met luisteren naar 
elkaar en nieuwsgierig zijn naar de ander. Daarom zijn wij blij met de grote hoeveelheid dromen! 
 

• Op dinsdag 19 maart is er een gemeenteavond, dan sorteren we bovenstaande thema’s naar: 
welke horen bij de wijken zelf en welke delen we samen? Welke vragen om voorrang en 
welke kunnen nog wachten?  

• De drie wijkkerkenraden gaan samen met de AK op 6 april bekijken welke informatie er nodig 
is om de dromen concreet vorm te kunnen geven. 

• Die vertaling van dromen naar concrete plannen doe we weer samen. Op een volgende 
gemeentebijeenkomst op dinsdagavond 23 april.  

• We hopen dat deze avond voldoende helderheid biedt om een conceptplan te maken over 
hoe we kerk willen zijn in de komende jaren. En dat de AK dat voor de zomer bekend kan 
maken en vragen om reacties. 

• Als die reacties zijn verwerkt en het plan is aanvaard, kunnen we na de zomer beginnen met 
het realiseren van de dromen waar we mee begonnen.  

 
Zo gaan we met elkaar stap voor stap op weg naar het antwoord op de vraag ‘hoe willen wij kerk zijn 
in Driebergen?’ 
 
Op 19 maart komen we samen in het Hoge Licht.  
De bijeenkomst begint om 20.00 uur, vanaf 19.30 staat de koffie klaar. 
 
Graag tot 19 maart, 
En nogmaals dank voor alle inbreng! 
 
Edward de Kam 
Henk Reinders 
Gerrit van Dijk 
Herman Langeveld 
Ingrid Hovelynck 


