
 

 

 

oktober 2025 

 

Aan de kerkenraden en besturen van de geloofsgemeenschappen van de Raad van Kerken en de 

Turkse en Marokkaanse moskeeën. 

 

Geachte broers en zussen, 

Oorlog en dreiging van oorlog zijn aan de orde van de dag. De verschrikkingen in Oekraïne en Gaza 

houden ons allen bezig. Tijdens de Vredesweek in september zijn we hier als kerken mee bezig 

geweest. Maar het is goed om er mee bezig te blijven. Daarom nodigen we u graag uit voor een:  

VREDESMAALTIJD op woensdag 5 november in Nieuw Salem, De Lei 86 in Driebergen,  

van 18.00 tot 20.30 uur. 

We denken aan de volgende opzet: 

- er komen (maximaal) vijf mensen per geloofsgemeenschap 

- iedere geloofsgemeenschap kookt een maaltijd voor zes mensen 

- richtlijn voor de maaltijd: eenvoudig doch voedzaam (we vragen varkensvlees te vermijden en 

bij voorkeur vegetarisch te koken) 

- van alle gerechten vormen we een buffet waarbij iedereen kan nemen  

- we maken een tafelschikking zodat aan elke tafel mensen uit verschillende 

geloofsgemeenschappen zitten 

- We vragen verder iedere geloofsgemeenschap een inspirerende tekst over vrede mee te 

nemen.  

- Via gespreksvragen willen we per tafeltje een gesprek op gang brengen. 

 

We hopen op goede kennismaking, uitwisseling van ideeën en lekker eten! 

Graag opgave bij onze secretaris (annelies_hiemstra@hotmail.com), uiterlijk 1 november. 

Voor eventuele vragen kunt u contact opnemen met: 

Gerrit van Dijk (gerritvandijk@wg-catharijne.nl) of Bram Dekker (bramdekker2012@gmail.com)  

 

Met vriendelijke groet, 

 

Gerrit van Dijk    Annelies van Dijk - Hiemstra 

voorzitter     secretaris Raad van Kerken te Driebergen-Rijsenburg 

     annelies_hiemstra@hotmail.com 
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