
Van uw interimpredikant – en wat komt hij hier nu eigenlijk doen? 
 
De eerste maand van mijn tijdelijke verbinding aan de wijkgemeente Immanuel is alweer 
voorbij. Het was vooral een tijd van kennismaken en inlezen. Wanneer ik dit opschrijf hoop ik 
komende zondag voor het eerst bij jullie voor te mogen gaan. Ik zie er naar uit. 
 
In dit stukje wil ik iets meer vertellen over de opdracht die ik van uw wijkkerkenraad heb 
meegekregen en de samenwerking die mij voor ogen staat. Ik hoop dat u daardoor beter 
weet wat u van mij kunt verwachten. 
 
In de eerste plaats zal ik in het komende jaar het pastoraat bij geloofs- en levensvragen 
waarnemen. Dus waar u vroeger pastoraal contact zocht met Henk Reinders, daar kunt u nu 
bij mij aankloppen. Nu weet ik dat niet iedereen gemakkelijk aandacht vraagt voor zichzelf, 
dus wanneer u naasten in uw omgeving ziet die pastorale aandacht kunnen gebruiken, dan 
kunt u mij ook op hen attenderen. Ik houd van korte lijnen. Liever heb ik dat meerdere 
mensen mij over dezelfde zaak bellen of voor dezelfde persoon aandacht vragen, dan dat ik 
het via-via hoor of helemaal niet. Ga er in ieder geval nooit vanuit ‘dat de dominee het al wel 
zal weten’. Meestal is dat niet zo. Pastoraat is voor mij een opdracht van de hele gemeente 
voor de hele gemeente, en ik kan mijn rol daarin alleen op me nemen, als jullie me helpen en 
voeden. Ik kan in de beperkte tijd die ik heb (anderhalve dag per week) onmogelijk iedereen 
bezoeken, maar help mij om daar te zijn waar het nodig is. 
 
In de tweede plaats ga ik een jaar lang met u meedenken over de toekomst van de wijk-
gemeente. In de opdracht staat geformuleerd dat er gekeken moet worden naar levens-
vatbaarheid, realistische toekomstopties, en een antwoord op de vraag hoe wij kerk kunnen 
zijn in deze tijd. Wat kan zelfstandig en wat niet (meer)? Waar zit de energie? Zelf vertaal ik 
dat in: waar ontmoet de Heer van de kerk ons in ons gemeente-zijn, en waartoe roept Hij 
ons? Dat gaat voor mij om meer dan het in stand houden van de bestaande organisatie of 
activiteiten met wat stutwerk of externe hulp. Het gaat om een wezenlijke bezinning op wie 
we zijn, waar we staan en waartoe de Heer ons roept. Het is een geestelijke weg van 
ontvangen en loslaten, met uiteindelijk hele praktische, concrete uitkomsten. 
 
De manier waarop ik deze weg voor me zie is als volgt: in de eerste twee tot drie maanden 
doe ik vooral bezoekwerk. Daarnaast lees ik me in en woon ik relevante vergaderingen bij. 
Gelukkig mag ik ook af en toe bij jullie voorgaan in de eredienst. Dit is de fase van luisteren 
en vooral individueel gesprek. Zo leer ik jullie en de gemeente kennen. Dat mondt uit in een 
spiegelrapport aan de wijkkerkenraad waarin ik beschrijf hoe ik jullie heb leren kennen en 
waar ik denk dat jullie staan. Na bespreking in de wijkkerkenraad brengen we dit gesprek 
naar de gemeente in een gemeenteavond. Samen zoeken we aan de hand van mijn 
bevindingen naar een antwoord op de vraag: wie zijn we en waar staan we? Op grond 
daarvan gaan we in de tweede fase kijken naar realistische toekomstscenario’s voor de 
wijkgemeente. Welke mogelijkheden zijn er? Waartoe roept de Heer ons? Welke wegen laat 
Hij ons zien, zonder ons meer te vragen dan we kunnen doen en dragen? Ook dit is een 
proces van kerkenraad en gemeente gezamenlijk. In de derde fase formuleren we een paar 
heldere besluiten over de toekomst van onze wijkgemeente. Besluiten die de wijkkerkenraad 
neemt, gehoord de wijkgemeente. En natuurlijk ook in samenspraak met de andere 
wijkgemeenten en algemene kerkenraad. Tenslotte gaan we in de laatste fase concrete 



stappen benoemen die volgen uit de genomen kernbesluiten en beginnen we met het zetten 
van de eerste stappen. Daarbij hoort ook het werken aan een bij het plan passende invulling 
van de beschikbare formatie. 
 
Al met al kun je dit jaar beschouwen als een jaar van bezinning en besluiten. Nogmaals: voor 
mij betekent dat meer dan een zakelijke reorganisatie. Het is een geestelijke weg die we 
samen gaan en die steeds terugkomt op die twee kernvragen: waar ontmoet de Heer ons, en 
waartoe roept hij ons hier en nu? Ik vind het een voorrecht om deze weg samen met jullie te 
mogen gaan. 
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