Immanvél

Zondagse Nieuwsbrief
Zondag 01-02-26

Voorganger: Ds. Gerrit van Dijk

Ouderling: Carl Altena

Diaken: Peter Kingma

Lector: Guus Geersing

Beamist: Rein Zoethout

Koster: Esse van den Burg

Piano: Gerrit Pijper

Kindernevendienst: geen kindernevendienst ivm de
Kliederkerk

Laagelialen

HOGE LICHT

Durf te vertrouwen op God!

De collectes op deze zondag

Beter bestand tegen klimaatverandering in Bangladesh

Bangladesh lijdt zwaar onder klimaatverandering. Het land kampt steeds vaker met cyclonen
en overstromingen, regen valt onregelmatiger en de stijgende zeespiegel zorgt voor
verzilting van landbouwgrond. Boeren hebben grote moeite om te overleven.

Kerk in Actie helpt boerengezinnen om zich aan te passen aan klimaatverandering zodat ze
hun oogst en inkomen veilig kunnen stellen. Zo leren zij bijvoorbeeld om gewassen op een
bamboe geraamte boven de grond te verbouwen, zodat ze bij overstromingen niet
wegrotten. Ook leren dorpsgemeenschappen met waarschuwingssystemen en
evacuatieplannen voorbereid te zijn op rampen. Via het programma Werelddiaconaat steunt
Kerk in Actie de boeren in Bangladesh om bestand te zijn tegen klimaatverandering. Steun
dit werk via de collecte of maak je bijdrage over op NL 89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in
Actie o.v.v. collecte Bangladesh, of doneer online.

Hartelijk dank voor je gift.
Lees meer op kerkinactie.nl/klimaatbangladesh

Bij de 1¢ collecte: Wij vragen uw steun en dat kunt u doen door op de volgende manier uw
bijdrage over te maken: per bank: NL47 RABO 0385 2538 18 t.n.v. Diaconie Protestantse
Gemeente Driebergen o.v.v. “Bangladesh”.

De 2¢ collecte is bestemd voor onze plaatselijke kerk. Inzameling op dezelfde manier als
hierboven staat: graag o.v.v. “Plaatselijke kerk”.



Kindernevendienst

Lieve ouders en kinderen, deze zondag zal er geen kindernevendienst bij ons in de gemeente
zijn ivm de Kliederkerk. Jullie zijn van harte uitgenodigd in de Grote Kerk om 10:00 om daar
een mooie veelzijdige en creatieve dienst mee te beleven! Zie voor meer informatie het
bericht hieronder.

Lieve groetjes,
De leiding van de kindernevendienst

Kliederkerk

Zondag 1 februari is er weer een gezamenlijke kliederkerk.
Uit de bijbel klinkt het verhaal over Zachelis, een tollenaar, >
klein van stuk, een belangrijk man, niet geliefd in zijn
omgeving. Zachels wil Jezus graag zien en klimt in een boom.
Jezus ziet Zachedus, roept hem bij zijn naam en wil bij hem
logeren.

Wat is hier aan de hand?

We gaan het ontdekken in de kliederkerk. We beginnen om 10.(
Na het ontdekprogramma is er een korte viering en daarna
eten we met elkaar.

Rond 12.00 uur is het afgelopen.
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Levenslessen
Oude wijsheid brengt het leven tot bloei

Geduld, moed, trots, tevredenheid... Zijn het grote woorden 6f vinden we deze thema’s ook
gewoon terug in ons eigen leven?

Tijdens vier avonden, rond deze thema’s, onderzoeken we hoe deze onderwerpen in ons
eigen leven werken.

Kunnen we rond de Bijbel en het gezamenlijk denken rond deze thema’s wat verder
doordringen tot de eindeloze mogelijkheden die het leven biedt?

Hoe kan de Bijbelse wijsheid een betrouwbare richtingwijzer naar een vreugdevol leven zijn?

Data: Maandagavond 9 februari - 23 februari - 9 maart - 23 maart
Tijd/locatie: 20.00 uur, Nieuw Salem

Meer informatie en aanmelden bij: Miriam Bierhaus
miriambierhaus@wgcatharijne.nl




Lekker lezen op Landgoed Hydepark
Heerlijk een avondje komen lezen op Landgoed Hydepark? Van harte welkom! Zie de flyer
hieronder.

* Neem je favoriete boek mee
* In (jouw) favoriete taal
e Alles mag, van Dick Bruna tot Dan Brown
“= e« Zitten en lezen, verder even niks

~ « Samen soep eten om 18.00 {& ,_
. o Ranmelden: BoerderijHydepark@gmail.com |
et

s * Adres: Drlebergsetraatweg 18, Doorn |
.Ad‘?:.‘g.v'“"- SO ST L

Kerngroep Ontmoeten#Verdiepen

Namens de kerngroep Ontmoeten#Verdiepen van de Doornse Maartenskerkgemeente
vestigen wij graag uw aandacht op de volgende activiteiten.

U bent hier van harte welkom!

e Hoe word je een moedig mens — lezing met nabespreking

Volgens Mariann Budde in haar boek 'Durf moedig te zijn’ word je een moedig mens door
dagelijkse, kleine keuzes te maken, angsten te trotseren en trouw te blijven aan je waarden.
Moed is een vaardigheid die je kunt oefenen, waarbij je verantwoordelijkheid neemt,
grenzen stelt en opstaat wanneer het moeilijk is.

Wie zich wil laten inspireren door Mariann Budde is van harte welkom op deze avond.

Maandagavond 9 febr. '26 — Koningshof

Tijd: 20.00 uur

Entree: €6

Vrijblijvende aanmelding via ontmoeten.en.verdiepen@pgdoorn.nl

¢ Spiegels — muzikale vertelling




Het Utrechts Requiem combineert zes levensverhalen met moderne klassieke muziek tot
een aangrijpende voorstelling. De mensen die vanuit de middenmoot de top bereiken zijn
vaak onze rolmodellen. Maar mensen die vanaf de bodem de middenmoot bereiken worden
zelden opgemerkt. Deze muzikale vertelling over hoop en angst, inclusiviteit en
buitengesloten worden, gevangen zitten en bevrijd worden is een symfonie van hoop,
confronterend en herkenbaar tegelijkertijd.

Dinsdagavond 10 febr. '26 — Johanneskerk Leersum

Tijd: 20.00 uur

Entree: €5

Reservering gewenst via johannesinhetdorp@ pknleersum.nl



Immanuvél

Liturgie Wijkgemeente Immanuel Zondag 01-02-26

Orgelspel

Welkom

Eerste lied: Psalm 67 vers 1 en 2

Bemoediging en groet

Kyriegebed

Glorialied: Hemelhoog 624 Vreugde vreugde louter vreugde vers 1 en 4

Dienst van het Woord

Zondagsgebed

Begin van de nevendienst

Lezing: Jesaja 8:23b —9:6

Zingen: Verkondig alle mensen (melodie psalm 128)

1.Verkondig alle mensen wat Ik u zeggen zal:
mijn woorden brengen vreugde en vrede overal.
Verkondig aan een ieder die hier geboren wordt:
wij zijn niet langer vreemden maar kinderen van God.

2.Verkondig aan de blinden: een licht is opgegaan;
wij lopen niet verloren, er is een weg te gaan.
Verkondig aan de armen: uw droefheid is voorbij,
de zondaar vindt vergeving, de liefde maakt u vrij.

3.Verkondig heel de aarde en al wat adem heeft:
gelukkig zal hij wezen die in de liefde leeft.
Verkondig alle mensen wat Ik u heb gezegd:
een nieuwe geest van vrede wordt in uw hart gelegd.

Lezing: Matteus 4:12 — 22

Zingen: 531 Jezus die langs het water liep

Uitleg en verkondiging

Muziek: Suzanne — Herman van Veen (Leonard Cohen)

Dienst van gebeden en gaven

Gebeden, stilte, gezamenlijk gebeden Onze Vader
Mededelingen



Inzameling van de gaven

Slotlied: 362 Hij die gesproken heeft een woord dat gaat
Zegen (gezongen amen)

Orgelspel

Kopij voor volgende zondagse nieuwsbrief voor donderdagavond 18.00 uur sturen naar:
nieuwsbrief@wijkgemeente-immanuel-driebergen.nl
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