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Durf te vertrouwen op God!

De collectes op deze zondag > Werelddiaconaat (Watersnood) Pakistan

Op 2 februari was het 70 jaar geleden dat in Nederland de watersnoodramp plaatsvond.
Pakistan was één van de landen die meteen te hulp schoot door geld in te zamelen. Met de
collecte van vandaag doen we iets terug voor mensen in Pakistan die onze hulp nodig
hebben.

We collecteren voor een project van Kerk in Actie waarbij jongeren, vooral schoolverlaters,
geholpen worden met een vakopleiding, lening en begeleiding om een eigen bedrijf op te
zetten. Ook helpt Kerk in Actie jongeren die een universitaire studie willen volgen, om zich
voor te bereiden op de toelatingstest die daarvoor geldt. Het doel van dit project is niet
alleen om jongeren economisch zelfstandig te maken, maar ook om jongeren met
verschillende religieuze achtergronden bij elkaar te brengen, waardoor er meer onderling
begrip ontstaat.

Sana Amat is één van de jongeren die een training volgde om mobieltjes te repareren. Ook
kreeg zij hulp om haar eigen reparatiewerkplaats te starten. Zij is nu de eerste vrouw in
Pakistan met een reparatielab voor mobiele telefoons.

Wij vragen uw steun.

Bij de 1¢ collecte: Wij vragen uw steun en dat kunt u doen door op de volgende manier uw
bijdrage over te maken: per bank: NL47 RABO 0385 2538 18 t.n.v. Diaconie Protestantse
Gemeente Driebergen o.v.v. “Collecte voor Pakistan”

De 2¢ collecte is bestemd voor onze plaatselijke kerk. Inzameling op dezelfde manier als
hierboven staat: graag o.v.v. “Plaatselijke kerk”.

Zondag 9 februari

In tegenstelling tot wat er in de nieuwe RondomKerk staat, vieren wij het Avondmaal niet op
9 maar op zondag 16 februari.

Uiteraard graag tot ziens op zondag 9 én zondag 16 februari!
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Beste allemaal,

Aanstaande zaterdag is er weer tieneravond

ledereen van harte welkom = Hartelijke groet, namens de
leiding Marie-Louise Oerlemans

Volhardende liefde > vier middagen & vesper rond gemis van een geliefde.

In een van zijn werken verwoordt pastor/dichter Marinus van den Berg: ‘Je wilt me
misschien weer zien lachen en genieten. Je denkt misschien dat je moet troosten en
adviseren. Maar ik vraag je dit: Wil je ndg eens, en ndg eens luisteren naar mijn verhaal.
Luisteren naar wat ik voel en denk. Je hoeft alleen maar stil te zijn. Je luisterend

aanwezig zijn zal mijn dag anders maken.” En dat is wat we deze vier middagen doen. We
maken met elkaar de ruimte en tijd voor onze ervaringen en verhalen rond het verlies van
een geliefde. Samen met anderen die een geliefde verloren en weten hoe het is om het
leven daarna opnieuw vorm te geven. ;
Met elkaar en rond de Schrift, verkennen we onze
gevoelens van gemis. En verkennen we hoe we daarin
wellicht ook uitingen van liefde kunnen zien. Zo geven
we rouw de kans om zachter te worden. Hoofd, hart en
handen doen deze middagen mee: naast de gesprekken,
gaan we ook praktisch en creatief, individueel én
gezamenlijk op reis. Langs herinneringen en gedeelde ervaringen, momenten van verdriet en
pijn, én naar momenten van dankbaarheid, vreugde en de moed om verder te gaan in deze
nieuwe werkelijkheid.

We besluiten de reeks middagen met een namiddagse vesper waarin we ons verhaal, gemis
én verder leven in het Licht van de Eeuwige brengen.

Data: dinsdagmiddag 11 februari, 26 februari, 12, 26 maart en 16 april februari

Tijd/locatie: 14.00 uur- 16.00 uur, Nieuw Salem

Info en aanmelden bij: Miriam Bierhaus, miriambierhaus@wgcatharijne.nl

Levenslessen > Oude wijsheid brengt het leven tot bloei.

Keuze, verbondenheid, stilte, dankbaarheid... Zijn het
grote woorden 6f vinden we deze thema’s ook gewoon
terug in ons eigen leven? Tijdens vier avonden rond deze
thema’s, zoeken we hoe deze onderwerpen in ons eigen
leven werken. Kunnen we rond de Bijbel en het

‘ SN ozamenlijk denken rond deze thema’s wat verder
 —— doordringen tot de eindeloze mogelijkheden die het leven
ons biedt? Hoe kan de Bijbelse wijsheid een betrouwbare richtingwijzer naar een vreugdevol
leven zijn?

Data: Maandagavonden 3, 17 februari, 3, 17 maart > 20.00 uur- 22.00 uur, Nieuw Salem.
Info en aanmelden bij: Miriam Bierhaus, miriambierhaus@wgcatharijne.nl
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Immanvél

Liturgie - Zondag 2 februari 2025

Woord van welkom door ouderling van dienst
Psalm van de intocht: Psalm 82 Nieuwe psalmberijming

Stil gebed / moment van inkeer
Bemoediging en groet

Verootmoedigingsgebed
Genadeverkondiging

Leefregel- Exodus

Zingen: Opwekking 123: 1 Groot is uw trouw
Gebed om Gods Geest bij het openen van de Bijbel
Zingen: Lied 995 O vader, trek het lot U aan

Lezen: Genesis 4: 1t/m 16
Zingen: Lied 272: 1 en 3 Wij zoeken in uw huis

Lezen: Mattheus 21: 33 t/m 42
Zingen: Psalm 118: 8 De steen die door de tempelbouwers

Verkondiging

Lied 994: Voor hen die ons regeren
Gebeden —
— Stil gebed — Onze Vader

Inzameling van de gaven
Zegen
Slotlied: 304 - liedboek 1973

Kopij voor volgende zondagse nieuwsbrief voér donderdagavond 18.00 uur sturen naar:
nieuwsbrief@wijkgemeente-immanuel-driebergen.nl

Zondag 9 februari is Ds. Henk Reinders onze voorganger.
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