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Zondag 12 januari 2025 

Voorganger: ds Titus Woltinge 
Ouderling: Helga Wijnja 
Diaken: Rose Marie van Asselt 
Lector: Joop Egmond  
Beamist: Hendrik-Jan Jansen  
Koster: Gerrit Pijper  
Organist: Nico van Tongeren  

De collectes op deze zondag 

2-jarig ZWO project Rwanda: 
In het kleine dichtbevolkte Rwanda leeft zeventig procent van de inwoners van de 
landbouw. De grond is vruchtbaar, maar omdat er te weinig grond beschikbaar is voor alle 
inwoners, leeft veertig procent onder de armoedegrens. Al veertig jaar leren Rwandese 
diaconessen arme gezinnen hoe ze zo efficiënt mogelijk voedsel kunnen verbouwen en hoe 
ze samen kunnen sparen en investeren. Met steun vanuit Nederland en in samenwerking 
met de Rwandese overheid ondersteunen de zusters nu gezinnen waar kinderen ondervoed 
zijn in een gebied waar recent veel theeplantages zijn gekomen. Eén van de trainers vertelt: 
“We leren de moeders over voeding, hoe ze ziektes kunnen voorkomen, wat een gezonde 
maaltijd is en hoe ze kleine projecten kunnen opzetten om zich te ontwikkelen. We zetten 
ook zelfhulpgroepen op, zodat ze leren sparen en krediet kunnen krijgen via hun groep. Dat 
moet ervoor zorgen dat de ondervoeding stopt.” 

Bij de 1e collecte: Wij vragen uw steun en dat kunt u doen door op de volgende manier uw 
bijdrage over te maken: per bank: NL47 RABO 0385 2538 18 t.n.v. Diaconie Protestantse 
Gemeente Driebergen o.v.v. “Collecte voor 2-jarig ZWO project Rwanda´ 

De 2e collecte is bestemd voor onze plaatselijke kerk. Inzameling op dezelfde manier als 
hierboven staat: graag o.v.v. “Plaatselijke kerk”. 

Wat geeft u, jou hoop? 
Het volgende nummer van RondomKerk dat in februari verschijnt, zal gaan over hoop. Graag 
horen we als redactie wat hoop voor u, jou betekent. Wie of wat geeft u hoop? En dat in een 
of twee mooie zinnen! 
U mag het voor 14 januari 2025 sturen naar: domineereinders@kpnmail.nl 

Zondagse Nieuwsbrief 
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Paaskaars 
U, jij zult het al wel gemerkt hebben, de Paaskaars brandt al als u de kerk binnenkomt. In de 
laatste wijkkerkenraadsvergadering hebben we hiertoe besloten, onder andere omdat er 
vrijwel geen kinderen meekomen naar de eredienst en wij hen voorheen de kaars lieten 
aansteken. Maar eigenlijk is het ook mooier zo, een brandende kaars als je de kerk 
binnenkomt, want de Paaskaars symboliseert Gods lichtende en verwarmende 
aanwezigheid. En die God is ons altijd voor, ook als de eredienst nog niet begonnen is.  
Overigens is er op de landelijke website van de PKN onder de kop Verdieping een mooi en 
verhelderend artikel te lezen over het gebruik van de Paaskaars.  (protestantsekerk.nl – de 
paaskaars in de protestantse traditie) Daarnaast zult u het lantaarntje opgemerkt hebben op 
de avondmaalstafel.  Mochten er kinderen zijn in de eredienst, dan gaat het lichtje mee naar 
nevendienst. We steken dat lichtje hoe dan ook aan met het licht van de Paaskaars. Zijn er 
geen kinderen in de eredienst, denk dan in gedachten/gebeden aan uw kinderen of (achter) 
kleinkinderen. Het volgende gebed van Nynke Dijkstra kan daarbij helpen: 
“Grote, goede God, 
 We bidden voor onze kinderen en kleinkinderen. 
 Dat de verhalen over U niet zullen verdampen, 
 dat ze dichtbij komen en voor altijd in hun hart zullen landen. 
 Wij bidden dat wij hen als ouders en grootouders blijven voorgaan 
 op de weg van het Leven, de weg van Jezus Christus. 
 Amen” 

Kliederkerk zondag 19 januari 
Volgende week zondag is er weer Kliederkerk in de Grote Kerk – 
ook wij doen daar als wijkgemeente aan mee en het zou mooi zijn 
als u, jij daar nog nooit bent geweest, een keer een kijkje komt 
nemen. U kunt alleen komen of misschien samen met 
(klein)kinderen als u die heeft. Hoe dan ook: ook voor de 
volwassenen en ouderen is er volop mogelijkheid om mee te 
doen met het programma. Het thema is:  “Met Jezus is het leven 
een feest” – n.a.v. de bruiloft te Kana. Onze wijkpredikant doet 
deze zondag volop mee. 
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Week van Gebed – 19-26 januari 
Van zondag 19 tot en met zondag 26 januari is de jaarlijkse week van gebed voor eenheid. 
Centraal staat Johannes 11 vers 17-27 waarin Jezus en Marta elkaar spreken voorafgaand 
aan de opstanding van Lazarus. 
Ieder jaar is er een geloofsgemeenschap die het materiaal ontwikkelt. Dit jaar is dit een 
kloostergemeenschap in Bose, Noord-Italië, en het thema is: Ja, ik geloof! 
Tijdens de week van gebed organiseren de diverse kerken in onze dorp een moment van 
reflectie. Hieronder treft u het rooster aan.  De week wordt afgesloten met een 
gezamenlijke oecumenische viering op zondag 26 januari om 10.00 uur in de Grote Kerk. 
Onze wijkgemeente heeft dan geen eigen eredienst. 
Tevens kunt u in die week thuis dagelijks meebidden – gebedsfolders liggen vanaf komende 
zondag 12 januari in de hal op de lectuurtafel. Neem mee, bid mee, doe mee! 

 Maandag 20 januari: 19.30 uur Traject24 – ’t Hoge Licht

 Dinsdag 21 januari: 19.30 uur wijkgemeente Catharijne – Grote Kerk

 Woensdag 22 januari: 19.30 uur RK-parochie Petrus Banden – Petrus en Pauluszaal

 Donderdag 23 januari: 19.30 uur Hagediensten – Petrus en Pauluszaal

 Vrijdag 24 januari: 19.30 uur wijkgemeente Immanuel – ’t Hoge Licht

Informatie buurthuiskamer 

De dameskleding mag ook op zondag ingeleverd worden, zet de zakken gerust achter de 
schermen in de hoek van “de winkel”.  

Hilly Jonker-Jagersma, Coördinator buurthuiskamer Driebergen 
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Zin in film? One life (2023) 
One Life vertelt het inspirerende waargebeurde verhaal van de Brit Sir Nicholas Winton 
(Anthony Hopkins), door wiens inspanningen aan de vooravond van de Tweede 
Wereldoorlog meer dan zeshonderd vluchtelingenkinderen 
uit de handen van de Nazi’s worden gered. 
Vrijdag 17 jan. ‘25 – Koningshof, achter de Maartenskerk in 
Doorn 
Tijd: 19.30 uur, inloop vanaf 19.15 uur 
Aansluitend iets drinken en gesprek 
Entrée: € 6, incl. consumpties – Pinnen? Graag! 

Tieneravond op zaterdag 11 januari om 18.30. Zie flyer hieronder. 

We gaan weer starten in 2025! 

Groet, 
Marie-Louise 

Link naar digitale versie RondomKerk januari 2025: 
De Zalige Zalm 

Ds J. Wolfswinkel is de voorganger op zondag 19 januari 2025 

https://portal.dezaligezalm.nl/read/2091/36735
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Liturgie Wijkgemeente Immanuel Zondag 12 januari 2025 

Openingslied (staande): lied 680 vers 1, 2, 3 en 4  

Bemoediging en groet 

Zingen: lied 680 vers 5 

Smeekgebed 

Loflied: lied 477 vers 3 en 5 

Kindermoment. Hierna gaan de kinderen naar de nevendienst. 

Gebed om de Geest 

Schriftlezing: Jesaja 61 vers 1- 4 

Zingen: lied 686 

Schriftlezing: Lucas 3 vers 15.16 en 21.22 

Zingen: lied 524 

Verkondiging 

Moment van stilte......orgelspel......Lied 527 

Dankgebed en voorbeden en stil gebed, afgewisseld met lied 368 c,  afgesloten met het 
gezamenlijk bidden van het ‘Onze Vader’ 

De kinderen komen terug 

Collecte 

Slotlied (staande) lied  528 

Heenzending en zegen.  Gemeente zingt daarna 3x ‘Amen’ 

Kopij voor volgende zondagse nieuwsbrief vóór donderdagavond 18.00 uur sturen naar: 
nieuwsbrief@wijkgemeente-immanuel-driebergen.nl 

mailto:nieuwsbrief@wijkgemeente-immanuel-driebergen.nl

