Immanvél

Zondagse Nieuwsbrief
Zondag 12 oktober 2025

Voorganger: ds Aleida de Hoog
Ouderling: Carl Altena

Diaken: Monica Walst

Lector: Jenny van Voornveld
Beamist: Rein Zoethout

Koster: Esse van den Burg
Organist/ pianist: Wouter Harbers
Kindernevendienst: Mijna Jansen

HOGE LICHT

Durf te vertrouwen op God!

De collectes op deze zondag

Pastoraat voor mensen met een beperking — Goedenavond café

Met deze collecte ondersteunt u het vele werk dat we in onze gemeente doen om samen, mensen
met en zonder beperking, kerk te kunnen zijn. Naast de bijbelgespreksgroepen /catechese, het
samen zingen en de pastorale bezoeken gebeurt er ook veel buiten de kerk. Café Goedenavond biedt
elke 2¢ en 4¢ vrijdag van de maand een fijne ontmoetingsplek. Er is aandacht voor ieders verhaal en
af en toe wordt een gezellige activiteit aangeboden. Geestelijke zorg is ook beschikbaar voor mensen
die geen lid zijn van de kerk en in diverse huizen nemen mensen deel aan een kring. Als we over en
weer op elkaar betrokken blijven in de (geloofs)gemeenschap krijgt ieder de ruimte om wat te geven,
dat is precies de kern van ‘Samen Leven Gewoon Doen’. Uw steun is onmisbaar.

Bij de 1° collecte: Wij vragen uw steun en dat kunt u doen door op de volgende manier uw
bijdrage over te maken: per bank: NL47 RABO 0385 2538 18 t.n.v. Diaconie Protestantse
Gemeente Driebergen o.v.v. "Goedenavond café”

De 2¢ collecte is bestemd voor onze plaatselijke kerk. Inzameling op dezelfde manier als
hierboven staat: graag o.v.v. “Plaatselijke kerk”.

Starten doen we met elkaar

Wij vieren vandaag onze startzondag, samen. Fijn dat we dat met elkaar, in vrijheid, kunnen doen.
Zoals al vaker aan- en afgekondigd nemen we afscheid van Jenny van Voornveld, Joke van Heusden
en Leo Blom als ambtsdragers. We verwelkomen Monica Walst als diaken (ambtsdrager) en Henk
den Boon als kerkrentmeester. Ten slotte zullen Esse van den Burg en ondergetekende worden
herbevestigd in het ambt van ouderling. Onder leiding van Aleida de Hoog wensen we elkaar een
goede dienst!

Namens uw/jouw wijkkerkenraad, Carl Altena



Protestante gemeente Driebergen (PGD) officieel GroeneKerk

De afgelopen maand tot 4 oktober is door de Wereldraad van kerken gevraagd extra aandacht te
schenken aan de Schepping. Wereldwijd staan miljoenen christenen in deze periode stil bij het
behoud van de aarde en alles wat op de aarde leeft.

Aandacht kan zijn door toename in kennis, het bewustzijn, de theologische doordenking en
gedragsverandering en het omgaan met de schepping te vergroten.

Onze werkgroep Duurzame kerk (PGD) heeft officieel de aansluiting aangevraagd en gekregen te
behoren tot het netwerk van groene kerken.

Kortweg houdt dit in : GroeneKerken is een project dat kerken en christelijke
geloofsgemeenschappen inspireert en aanmoedigt om in geloof stappen te zetten. De zorg voor de
schepping heeft een plek in het hart van ons geloof. We geloven dat de kerk kan groeien in het
vooruitwijzen naar Gods Koninkrijk voor de hele schepping.

Om deze stap officieel te maken is aan beide kerkgebouwen een bord bevestigd. Bij het Hoge Licht
hangt het tussen de bel en huisnummer van het gebouw.

Heb je vragen, bel dan Trudy Groot.

Reminder: In de kerkzaal van de Grote Kerk is de expositie van natuurfoto’s nog te bezichtigen in
ieder geval op de woensdagmiddagen van 2 tot 4 uur tot half oktober.

Lezing Bart Wallet over het “Nieuw antisemitisme" in de Maartenskerk in Doorn

antisemitisme sariwalket

2000 jaar confrontatie
14 OKTOBER 2025

MAARTENSKERK
DOORN

AANVANG 20.00uU

ENTREE € 6,00 =

p
W

HOE NIEUW IS HET NIEUWE ANTISEMITISME?

GESCHIEDENIS EN ACTUALITEIT
VAN EEN OMSTREDEN TERM

LEZING DOOR BART WALLET
HOOGLERAAR JOODSE STUDIES AAN
DE UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM

AANMELDEN VIA
ONTMOETEN.EN.VERDIEPEN@PGDOORN.NL
NADERE INFORMATIE: WWW.PGDOORN.NL

Op zondag 19 oktober is onze voorganger ds Daco Coppoolse



Immanuvél

Liturgie Wijkgemeente Immanuel zondag 12 oktober 2025

Thema: ‘Met/zonder gids in de wildernis’
Inleidend orgelspel
Aansteken paaskaars en lantaarntje

VOORBEREIDING
Aanvangslied: Psalm 95: 1 en 3

Stil gebed, bemoediging en groet
Inleiding op de dienst

Gebed van toenadering overgaand in het gebed om ontferming voor de nood van de
wereld

Glorialied: 217:4en 5

DIENST VAN HET WOORD

Lied 333 als gebed voor de opening van de Schrift
Schriftlezing: Exodus 33: 12-23

Luisterlied ( wordt ter plekke vertaald)

Guide me, O Thou great Jehovah,

pilgrim through this barren land;

| am weak, but you are mighty;

hold me with your powerful hand.

Bread of heaven, bread of heaven,

feed me now and evermore,

feed me now and evermore.

Verkondiging

Lied362:1en?2

DIENST VAN HET ANTWOORD

Afscheid van ambtsdragers Leo Blom, Joke van Heusden en Jenny van Voornveld

Lied; Psalm 121: 4 (aangepast)

Herbevestiging van Carl Altena en Esse van den Burg
Hernieuwing van belofte en bevestiging



Bevestiging van Monica Walst als diaken en Henk den Boon als kerkrentmeester
met een bijzondere opdracht
Inleiding, geloften en zegen

Belofte van de gemeente

Gemeente van onze Heer Jezus Christus,

Belooft u deze werkers in de wijngaard te omringen met uw meeleven, hen bij te staan
in onze gezamenlijke dienst aan Jezus Christus en zijn rijk en hen regelmatig te dragen
met uw gebeden?

Antwoord: Ja, van harte!

Lied (melodie psalm 134)

O God van leven en van licht
verhef Uw vriend ’lijk aangezicht
over hen, wees hen steeds nabij.
Hun helper en hun gids zijt Gij!

Bemoedig hen, Heer, in hun taak;
dat zij zich voelen aangeraakt

met goede gaven van Uw Geest:
geloof en hoop, en liefde ‘t meest.
Collecte

Voorbeden, stil gebed, Onze Vader

Slotlied: 723

Uitleidend orgelspel

Kopij voor volgende zondagse nieuwsbrief voér donderdagavond 18.00 uur sturen naar:
nieuwsbrief@wijkgemeente-immanuel-driebergen.nl
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