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Voorganger: Ds. Henk Reinders

Ouderling: Leo Blom

Diaken: Peter Kingma

Lector: Joop Egmond

Beamist: Rienard Naberman

Koster: Rolf van den Berg

Kindernevendienst:  Eline Jansen

Organist: Wouter Harbers Durf te vertrouwen op God!

De collectes op deze zondag

Zondag 16 februari 2025

Stichting de Hezenberg: Geloof in verandering

Aan de rand van de Veluwe, te midden van een prachtig stukje natuur, ligt landgoed
Hezenberg. Hier helpen wij mensen om wezenlijke veranderingen te realiseren of te
bezinnen op het leven door het aanbieden van klinische en ambulante GGZ-
behandelingen met aandacht voor zingeving, leefstijl en retraite.

Wij vragen uw steun. Bij de 1° collecte: Wij vragen uw steun en dat kunt u doen door op de
volgende manier uw bijdrage over te maken: per bank: NL47 RABO 0385 2538 18 t.n.v.
Diaconie Protestantse Gemeente Driebergen o.v.v. “Stichting de Hezenberg”.

De 2¢ collecte is bestemd voor onze plaatselijke kerk. Inzameling op dezelfde manier als
hierboven staat: graag o.v.v. “Plaatselijke kerk”.

Binnengekomen in de wijkgemeente

In Beukenstein, Hoofdstraat 57, 3971KB, is dhr. Willem van Ginkel komen te wonen. In
november overleed zijn geliefde vrouw Lenie Gudde. Het echtpaar woonde toen in een
zorgcentrum te Baarn. Willem is dankbaar dat hij hier in Driebergen een plekje heeft
kunnen vinden, bij goede bekenden in de buurt en de wijkgemeente waar ze samen hebben
meegeleefd.



Levenslessen van een rabbijn — Avraham Soetendorp en Annemiek Leclaire
Winnaar beste theologische boek van 2023. Wat betekent het te midden van oorlog, onrecht
en kwaad, moedig en hoopvol te leven, voor jezelf en voor de ander?
Levenslessen van een rabbijn is een bezield, wijs en noodzakelijk boek over
liefde, ankering, over breken en helen, over verzet, verzoening en een goed LEVENSLESSEN
geweten. van een RABBIJN
Gedurende 2 avonden willen we dit boek met elkaar bespreken indachtig de
woorden die ik ergens las “Er is geen enkel excuus om dit boek niet te
lezen”. Wat kunnen wij van deze bewogen rabbijn leren en wat reikt hij ons
vanuit hedendaags liberaal jodendom aan. Nadrukkelijk gaat het om het
gesprek over levenslessen en niet om hedendaagse discussies over de rol
van Israél in Gaza en de Westelijke Jordaanoever (!!!).

Wanneer: woensdag 5 maart 20.00 en woensdag 19 maart 20.00 uur in 't
Hoge Licht. Opgave en informatie bij: domineereinders@kpnmail.nl

Graag voor maandag 3 maart!! Meld even of u van plan was naar de viering op Aswoensdag
te gaan in de Grote Kerk — dan beginnen we 5 maart iets later.

Krokusvakantie — afwezigheid predikant

Van zaterdag 22 februari tot en met zondag 2 maart is onze wijkpredikant afwezig i.v.m.
vakantie. In dringende pastorale situaties kunt u contact opnemen met de scriba dhr. Esse
van den Burg telefoon: 0618343496 of via de mail scriba.imk@gmail.com.

Ook verzoeken tot voorbede in de eredienst kunt u bij hem neerleggen.

Tieneravond 15 februari

Tieneravond Komende zaterdag is het weer tieneravond om 19.00 uur.
Zaterdag 15 feb as Locatie: achter koek en Ei.

19u Achter koek en Ei

(zonder eten) (Zonder eten)

o e Neem je favoriete boek, stripboek, luisterboek of tijdschrift

ingepakt mee!

Hartelijke groet,
Marie-Louise

LEZEN

BOOKTOK
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Verspreiden 40-dagentijd kalender

Dit jaar ontvangt u weer gratis de 40- dagentijd kalender.

Het thema dit jaar is; “ALLES NIEUW!”

Voor de verspreiding van deze kalenders zoeken we gemeenteleden
of buren of bekenden, jong of wat ouder, die op de fiets stappen of
gaan wandelen zodat deze kalender bij al onze gemeenteleden
bezorgd wordt. En dan véér woensdag 5 maart want dan begint de
40- dagen tijd.

Opgave bij Pien Allaart t/m 23 februari a.s.

Email: pien.allaart@outlook.com

Kopij voor volgende zondagse nieuwsbrief véor donderdagavond 18.00 uur sturen naar:
nieuwsbrief@wijkgemeente-immanuel-driebergen.nl

Immanuvél

Liturgie Zondag 16 februari 2025 Viering Heilig Avondmaal

Muziek
Welkom en mededelingen
Zingen: Psalm 65: 1, 2 “De stilte zingt U toe, o Here”

Stil gebed
Bemoediging en groet

Zingen: NLB 275 — alle coupletten “Heer onze Heer, hoe zijt Gij aanwezig”
Gebed

Schriftlezingen: Jesaja 6: 1-8 en Lucas 5: 1-11

Zingen: NLB 405: 1, 3, 4 “Heilig, heilig, heilig! Heer, God almachtig”

Verkondiging
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Zingen: NLB 388: 1, 4, 5 “Voor ieder van ons een plaats aan de tafel”

Tijdens naspel inzameling van de gaven

Inzettingswoorden Heilig Avondmaal

Zingen: Hemelhoog 479 — alle coupletten “Heer, U bent mijn leven” — als geloofsbelijdenis
Tafelgebed — voorbede — gezamenlijk Onze Vader

We wensen elkaar de vrede van Christus

Voorganger: Zalig zij, die genodigd zijn tot het bruiloftsmaal van het Lam

Allen: HEER, IK BEN NIET WAARD DAT GlJ TOT MIJ KOMT, MAAR SPREEK SLECHTS EEN
WOORD EN IK ZAL GENEZEN.

Voorganger:

Het brood dat wij breken is de gemeenschap met het lichaam van Christus. Neemt, eet,
gedenkt en gelooft dat het lichaam van onze Heer Jezus Christus gegeven is tot een
volkomen verzoening van al onze zonden, tot heelwording van alles wat gebroken en
geschonden is.

De drinkbeker der dankzegging, waarover wij de dankzegging uitspreken, is de gemeenschap
met het bloed van Christus. Neemt, drinkt allen daaruit, gedenkt en gelooft, dat het kostbaar
bloed van onze Heer Jezus Christus vergoten is tot een volkomen verzoening van al onze
zonden, tot heelwording van alles wat gebroken en geschonden is.

Zingen: Hemelhoog 405 “Ubi caritas” 4x (tijdens het zingen komen we naar voren)
Ontvangen van brood en wijn

Orgelspel

Schriftwoord: Psalm 103: 1-5

Dankgebed

Zingen: Psalm 145: 2, 3 “De mensen loven U de eeuwen door”
uit: de Nieuwe Psalmberijming 2021

Zegen — beantwoord met gezongen Amen

Muziek

Volgende week zondag 23 februari is onze voorganger Ds. Kees van der Kooi





