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Zondag 28 september 2025 

Oecumenische Vredesviering in de Sint Petrus Bandenkerk 
Voorgangers: Marien Kollenstaart, Gerrit van Dijk  

    en Marjolein Tiemens 

Muzikale begeleiding 
Zang: Cantorij en Mediant 
Dirigent Lieke Geraats. 
Piano: Ronald van Eunen 

Er is kindernevendienst! 

De collectes op deze zondag 
Nederland – Kerk zoekt jonge zinzoekers op 
In Nederland wonen duizenden jongeren die niet naar de kerk gaan, maar wel op zoek zijn naar zingeving, en 
misschien wel naar God. De Protestantse Kerk zoekt hen op door festivals, retraites en andere events te 
organiseren. Ook kunnen zij zich abonneren op een nieuwsbrief, naar podcasts luisteren of voor inspiratie op 
sociale media terecht. Zo wil de Protestantse Kerk toekomstgericht werken en ook voor deze jongeren een 
vindplaats van geloof, hoop en liefde zijn. 
Meer lezen? kerkinactie.nl/collecterooster 

Bij de 1e collecte: Wij vragen uw steun en dat kunt u doen door op de volgende manier uw bijdrage over te 
maken: per bank: NL47 RABO 0385 2538 18 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Driebergen o.v.v. “”.  

De 2e collecte is bestemd voor onze plaatselijke kerk. Inzameling op dezelfde manier als hierboven staat: 
graag o.v.v. “Plaatselijke kerk”. 

Dienst 
Aanstaande zondag, 28 september 25, vind er geen dienst plaats in ‘t Hogelicht. U bent van harte uitgenodigd 
voor de oecumenische dienst waar wij als gemeente bij aansluiten in de katholieke kerk St. Petrus’ Banden. 
Deze gezamenlijke dienst zal in het teken staan van Vredeszondag en om 10:00 starten.  

Filmavond morgen 26 september 
Hierbij een herinnering aan de filmavond van morgen in ’t Hoge Licht, waar we met elkaar de film ‘The 
Straight Story’ gaan kijken. De film begint met inloop vanaf 19:00. De film start om 19:30. Na afloop is er ook 
een hapje en drankje beschikbaar. De kosten voor de filmavond zijn €5.  

Verjaardag vanuit de gemeente 
Liesbeth Doornebal hoopt aanstaande zondag 94 jaar te worden. Wilt u haar verblijden met een kaartje? 
Zij zou dat erg waarderen! Haar adres is: Woonzorgcentrum Beatrix K 128, Jacob van Ruysdaellaan 17, 
3941ZE Doorn. 

Zondagse Nieuwsbrief 

https://www.google.com/maps/search/K+128,+Jacob+van+Ruysdaellaan+17,+3941ZE+Doorn?entry=gmail&source=g
https://www.google.com/maps/search/K+128,+Jacob+van+Ruysdaellaan+17,+3941ZE+Doorn?entry=gmail&source=g
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Kerstavondwandeling 2025 
Beste gemeenteleden, 

Kerst lijkt nog ver weg maar voor de zomer is er al een groot team samengekomen om de kerstwandeling op 
Kerstavond voor te bereiden. Een groot event wat de afgelopen jaren honderden Driebergenaren heeft 
getrokken. Het zal in een nieuw jasje worden gestoken en we hebben hier uiteraard vrijwilligers voor nodig. 
Bij deze een oproep om je aan te melden bij Ellen of Rozemarijn. 
De kerstwandeling zal weer plaatsvinden op camping het Grote Bos. Eind van de middag bereiden we met alle 
medewerkers dit event voor. Geen extra oefendag dit keer voor de spelers. Naast dat het geweldig is om dit 
samen te beleven hopen en bidden we ook dat God iets moois zal doen in ons dorp en in de harten van 
mensen.  

Wij zijn op zoek naar de volgende talenten: 
- dienstbaarheid; koek en zopie klaarzetten en bedienen op het grote plein  
- acteren; je krijgt een rol die bij je past en waar jij je in mag uitleven 
- muzikaal; zang en/of muzikanten die langs de route sfeer willen maken (kan alleen of in groepjes) 
- beeldend; wil jij speciaal voor deze wandeling iets maken waar wij een spot op kunnen zetten? Kan een 
schilderij of beeld zijn. Laat ons verrassen! 

Wil je meedoen, maar heb je geen idee wat jij zou kunnen bijdragen? Meld je dan ook gerust aan, want dan 
denken wij met je mee. 

We kijken uit naar een mooie en verrassende kerstavond. Doe je mee? 

Namens het kerstcomité van gezamenlijke kerken, 
Rozemarijn Vrijland & Ellen van Amerongen 
rozemarijn_vrijland@yahoo.com of ellenva59@gmail.com 

mailto:ellenva59@gmail.com


3 

Rondom Kerk 
Hierbij de link van de digitale versie van het maandelijkse kerkblad Rondom Kerk van de maand oktober, die 
a.s dinsdag bij u in de bus zal vallen. Hierbij de link alvast online zodat u het blad ook digitaal bij de hand
heeft! Als bijlage bij deze nieuwsbrief vindt u ook een pdf voor het gemak. 

https://portal.dezaligezalm.nl/read/2091/39703 

Ontmoeten#Verdiepen – Maartenskerk Doorn 
De maartenskerk in Doorn biedt gedurende het jaar verschillende avonden aan die in het teken staan van 
ontmoeten en verdiepen. De avonden worden ingevuld met verschillende thema’s die raken aan geloof, 
samenleving en kerk. Hier wat informatie over de avonden van komende maand.  

Huub Oosterhuis 
De muzikale lezing die gehouden zou worden 7 oktober in de Koningshof te Doorn kan geen doorgang 
vinden door ziekte. Nu zal deze plaatsvinden in het voorjaar. Zo vlug de datum bekend is zullen we die 
bekend maken. 

Hoe nieuw is het nieuwe antisemitisme?  - Bart Wallet 
Een lezing hierover zal gehouden worden op dinsdag 14 oktober, 20.00 – 21.45u in de Koningshof te 
Doorn. Geschiedenis en actualiteit van een omstreden term. Antisemitisme vult opnieuw de 
voorpagina’s van onze kranten en onze tv-rubrieken. Daarbij duikt ook regelmatig het begrip ‘nieuw-
antisemitisme’op. Wat is dat precies? Bart Wallet is hoogleraar vroegmoderne en moderne Joodse 
geschiedenis aan de universiteit van Amsterdam en neemt ons deze avond mee in deze thematiek.  

https://portal.dezaligezalm.nl/read/2091/39703
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Liturgie Wijkgemeente Immanuel Zondag   28 september 25  

Oecumenische Vredesviering 28 september 2025 in de Sint Petrus’ Banden 
Niets doen is geen optie – meer dan het gewone. 

BEGIN VAN DE DIENST 
Koor zingt Da Pacem (Taizé) afgewisseld met lezen van 
namen van slachtoffers oorlogsgeweld wereldwijd. 

Lied:  Zoekend naar licht (NLB 1005) 1,2, en 4 

Begroeting en inleiding op de dienst en het thema 

Kindermoment  

Lied: Handen heb je om te geven 

Kinderen gaan naar de nevendienst 

Gebed om vergeving  
Psalm 2a Psalmen Anders: gesproken tekst met 
gezongen Kyrie Eleison 

DIENST VAN HET WOORD 

Openingsgebed 
Lezing: Amos 6, 1a. 4-7 (NBV21)  
Lied: God die leven hebt gegeven (NLB 718) 

Lezing: 1 Timoteus 6, 11-16 (NBV21) 
Acclamatie: Als alles duister is (NLB 598) 

Evangelie: Lucas 16, 19-31 (NBV21) 
Acclamatie: U komt de lof toe NLB 339a) 

Overweging 

Lied: Lied tegen de derde wereldoorlog 

DIENST VAN GEBEDEN EN GAVEN 

Dankgebed, voorbeden Acclamatie Keer U om (ZZZ 
112) 

Lied: Gebed van Franciscus 
Maak mij een werktuig van uw vrede, 
waar haat is, dat ik liefde ben, 
vernedering dat ik daar zal vergeven, 
waar tweedracht, dat ik eenheid breng, 
waar dwaling is, laat mij daar waarheid spreken, 
waar twijfel, dat vertrouwen komt, 
waar wanhoop heerst, dat ik daar hoop breng, 
waar het duister, daar zij het helder licht. 
Dat ik niet kom om troost, maar om te troosten. 
Dat ik niet vraag om liefde maar zal geven. 
Want in het geven is het ontvangen, 
in sterven staat het leven op 

Kinderen komen terug - bloemengroet 
Gezamenlijk gebeden Onze Vader  
Vredewens -  Lied:  Vrede voor jou 

Collecte is voor PAX 
Collectelied:  Geef vrede Heer, geef vrede (NLB1010) 

Slotlied: In ’t laatste van de dagen zal het zijn (ZZZ462) 
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Kopij voor volgende zondagse nieuwsbrief vóór donderdagavond 18.00 uur sturen naar: 
nieuwsbrief@wijkgemeente-immanuel-driebergen.nl 

mailto:nieuwsbrief@wijkgemeente-immanuel-driebergen.nl

