Immanvél

Zondagse Nieuwsbrief

Zondag 6 juli 2025
gezamenlijke dienst in 't Hoge Licht voor Catharijne en Immanuel
(ivm Kliederkerk)

Voorganger: Ds. Gerrit Immink
Ouderling: Leo Blom

Diaken: Monica Walst
Lector: Guus Geersing
Beamist: Hendrik-Jan Jansen
Koster: Miro de Souza

Kindernevendienst:  geen kindernevendienst!
(ivm Kliederkerk)
Organist: Herman Koopmans

Durf te vertrouwen op God!

De collectes op deze zondag

Zondag 6 juli 2025

Kerk in Actie: Noodhulp Oekraine

Verwoeste huizen, een ontwrichte infrastructuur en nauwelijks warmte en elektriciteit. De
grootschalige oorlog in Oekraine gooide het leven en de toekomst van veel inwoners
volledig overhoop. Kerk in Actie werkt samen met kerken en hulporganisaties in Oekraine
die ontheemden en slachtoffers van de oorlog blijven helpen.

We bevelen deze collecte van harte bij u aan.

Bij de 1° collecte: Wij vragen uw steun en dat kunt u doen door op de volgende manier uw
bijdrage over te maken: per bank: NL47 RABO 0385 2538 18 t.n.v. Diaconie Protestantse
Gemeente Driebergen o.v.v. “Noodhulp Oekraine”.

De 2¢ collecte is bestemd voor onze plaatselijke kerk. Inzameling op dezelfde manier als
hierboven staat: graag o.v.v. “Plaatselijke kerk”.



KLIEDERKERK 6 JULI — KERK VOOR IEDEREEN

Je bent van harte welkom in de Kliederkerk op zondag 6

' juliin de Grote Kerk in Driebergen!

Jezus kan goed verhalen vertellen en mensen luisteren

graag naar hem. Maar voor ze het weten is het avond.

Wat nu? ledereen wegsturen om thuis te gaan eten? Of

- is er misschien genoeg om te delen? Jezus vraagt wat zijn

. vrienden hebben: vijf broden en twee vissen. Het is een

- klein begin, maar met grote gevolgen....Kom ontdekken

| hoe dat werkt in de volgende Kliederkerk op 6 juli.

. Kliederkerk is voor alle leeftijden. Kinderen ontdekken

samen met hun ouders of grootouders op creatieve

manieren wat een Bijbelverhaal voor ons te betekenen

heeft. Na het ontdekprogramma, vieren samen het

- geloof in God. Na de korte dienst gaan we met elkaar

eten. Je bent welkom vanaf 9.45 uur. Dan is er eerst

UORBREEE | offie, thee, limonade. Tussen 10.00 en 11.00 uur is het
o Sl ontdekprogramma. Na de korte viering staat er in de hal
Breng J€ : Hoofdstraat 115 :
wat mee om S eten en drinken kIaar: Wat neerp jij deze keer mee om te
samen te eten delen? En we vragen je ook om iets houdbaars mee te
nemen voor de Voedselbank. Rond 12.00 uur gaat
iedereen weer naar huis.

N

Inloop

Dag allemaal!

9 julia.s. is het weer zover: onze maandelijkse inloop in 't Hoge Licht.

Hier kunt u onder genot van een verfrissend drankje of juist verwarmend kopje koffie of
thee elkaar ontmoeten, in gesprek gaan of de competitie aan gaan bij het spelen van
verschillende spelletjes.

Heeft u vervoer nodig, neem dan contact op met Ina Bannink.

We kijken ernaar uit, u te ontmoeten!

Vriendelijke groet, het Inloopteam

Prinsheerlijk

De Prinsheerlijk-vakantie-verwendagen beloven weer echte feestjes te worden.
Woensdag 9 juli biedt nog steeds ruimte aan liefhebbers!

Thema: Waterlooplein, Amsterdam 750 jaar jong.

We hebben daar een serieus Waterlooplein met ongelooflijke leuke (ook nieuwe)
aantrekkelijke spulletjes, curiosa, enz.

De opbrengst van deze markt komt ten goede aan het ondersteuningsprogramma van de
Stichting Helping Hands in Zuid Afrika van onze oud plaatsgenoten Dixy en Minne
Veenstra.

Voor het bijwonen van de verwendag moet u zich opgeven en daar zijn kosten aan
verbonden (zie het nieuwe nummer van Rondom Kerk). U als gemeente krijgt de
gelegenheid om het gedeelte van de Curiosamarkt mee te beleven om zo de opbrengst van
deze markt nog groter te maken.



Kom naar het Waterlooplein 39, voor deze dag gevestigd in de kerkzaal van de Grote Kerk.
Tussen 15.00 en 16.00 uur kunt u zo inlopen en uw slag slaan! Voor meer info:
idavanduuren@gmail.com of m.nijenmanting@ziggo.nl .

Getuigenis

God is zo genadig! Lieve gemeenteleden, twee jaar
terug kreeg ik een beeld. Ik zag mij en Ezra zitten in
het huis aan de Traaij met een grote groep
jongeren. Het was een beeld van hoop, licht en
kracht. Nu, twee jaar later, heeft God dit beeld
werkelijkheid gemaakt. Al 2 maanden lang komen
we met een enthousiaste groep jongvolwassenen
bij elkaar. Allemaal hebben we 1 doel: samen
wandelend de weg van Jezus volgen. Dat doen we,
lachend, soms met een traan, struikelend en met
volle kracht. Maar alles vanuit Gods genade. Vanuit
de Geest die ons op onvoorstelbare wijze heeft
samengebracht uit allerlei hoeken. En vandaag zijn
er nog twee jongeren aangehaakt! Ik kan niet
anders dan dankbaar zijn voor hoe God in staat is bronnen van hoop te creéren en wegen te
openen waar juist zo veel wegen dicht lijken te gaan. Wat een zegen!

Ik hoop dat dit bericht jullie bemoedigd. lets laat zien van dat Gods hand ons niet

loslaat maar onder de oppervlakte al die tijd bezig is geweest met het planten van

wortels. Wortels die nu hier en daar aan de oppervlakte iets van bloei laten zien. Ik

wil jullie aanmoedigen je ogen te openen om Gods bewegingen te aanschouwen. Hij

is vaak harder en meer aan het werk dan we denken. Het enige wat wij hoeven te

doen is open te staan, mee te bewegen met zijn stroom en onze handen uit de

mouwen steken als Hij dat van ons vraagt. Dan kunnen er onder zijn leiding

wonderlijke dingen gebeuren!

Vandaag zijn we bezig geweest met Gods grootheid. We hebben

geprobeerd iets af te beelden van die grootheid van God. leder weer een andere

kant. Samen zijn we het lichaam, samen bouwen we aan Zijn koninkrijk hier op

aarde.

Liefs van ons allemaal! Janneke en de groep jongeren
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Nieuwsbrieven en kosters
Nog een jaar verder als scriba. Het is een mooie taak, dus zeker geen straf, maar ... het is wel
veel werk, zeker nu we in een vacante periode zijn gekomen. Als Marianne mij thuis zoekt,
dan kijkt zij tegenwoordig eerst op de studeerkamer. Daarom wil ik met andere taken die ik
doe binnen de wijkgemeente stoppen of minderen.

Eén van die taken is het bezorgen van de Nieuwsbrieven.

Ongeveer één keer per vier weken op vrijdagochtend tussen 9 en 10 de
Nieuwsbrieven ophalen in Nieuw Salem en bezorgen bij zes adressen in
Sparrenheide. Mijn vraag is wie dit van mij wil overnemen. Alies hoort
het graag.

Daarnaast zal ik, omdat de kerkenraad kleiner wordt, vaker op
zondagochtend dienst doen. Dus minder vaak op het rooster als koster
zou heel fijn zijn. Een koster erbij in het kostersgilde zou dat oplossen.
Alies (ahvanderdeijl@gmail.com) en ik horen het graag.

Met een vriendelijke groet,

Esse van den Burg (scriba.imk@gmail.com).

Dank!

Blij verrast was ik afgelopen zondag toen de prachtige bos bloemen bij mij
werd gebracht door Lyda en Gerrit. Op het bijgevoegde kaartje staat:
“Heel veel dank voor je jarenlange inzet. “

Met veel plezier (samen met nog een aantal gemotiveerde dames) heb ik
met genoegen jarenlang de gemeente voorzien van een verzorgde
Nieuwsbrief op zondag.

Gelukkig is er opvolging, zodat het team bestaande uit 4 dames, weer
vooruit kan komende tijd.

Van de bloemen kan ik zeker nog een week genieten.

Hartelijke groet,

Rose Marie van Asselt

Ziekteproces

Beste Zusters en Broeders,

Al enige tijd geleden heb ik jullie gemeld dat er bij mij prostaatkanker geconstateerd was. Ik
ben toen een traject ingegaan van operatie, bestralingen en hormoontherapie. Afgelopen
vrijdag heb ik de uitslag van de behandeling gekregen. Deze was zeer goed, de behandeling
heeft een maximaal resultaat opgeleverd. De PSA is onmeetbaar laag, beter kan niet. Dit
betekent dat ik nu om de drie maanden voor controle naar het ziekenhuis moet, de eerste
keer eind september en dat de hormoontherapie langzaam afgebroken zal gaan worden
door mijn lichaam.

Ik wil jullie heel hartelijk bedanken voor jullie betrokkenheid, aandacht en voorbeden. Dat
heeft mij heel erg ondersteund.

Met een hartelijke groet,

Henk Bakker

Kopij voor volgende zondagse nieuwsbrief véor donderdagavond 18.00 uur sturen naar:
nieuwsbrief@wijkgemeente-immanuel-driebergen.nl
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Immanuvél

Liturgie Zondag 6 juli 2025
Orgelspel
Openingslied Evangelische Liedbundel 328 (Breng dank aan de Eeuwige)

Stil gebed
Groet

Psalm 92:1,2 en 3
Gebed van verootmoediging

Lezing Tien Geboden
Psalm 51:5

Gebed om de opening van het Woord en de verlichting met de Heilige Geest
Schriftlezing: Romeinen 8:1 — 11 (NBV 21)

Tekst voor de preek:
‘Het aardse streven leidt tot de dood, maar het streven

waartoe de Geest aanzet leidt tot leven en vrede.” (Rom. 8:6)

Gezang 237:1, 2 en 4 (Kom Schepper, Geest)
Preek

Gezang 477:1 en 2 (Geest van hierboven)
Gebeden en Onze Vader

Collecte

Psalm 145:2

Zegen

Amen

Orgelspel

Volgende week zondag 13 juli is onze voorganger Ds. Martine Oldhoff (Mijnsheerenland)



