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e gyelralen

HOGE LICHT

Durf te vertrouwen op God!

De collectes op deze zondag

Geloven met jongeren

Kerken hebben meer aantrekkingskracht op jongeren als zij zich thuis voelen en serieus
genomen worden. De Protestantse Kerk ondersteunt kerken daarbij met seizoenspakketten,
die methoden, spellen en werkvormen voor diverse groepen van verschillende leeftijden
bevatten. Ook catechesemateriaal is erin opgenomen. Catechisatie kan een waardevolle
bijdrage leveren aan de geloofsontwikkeling van kinderen en jongeren. Het helpt hen om na
te denken over zingevingsvragen. De materialen zijn ontwikkeld samen met lokale
gemeenten en worden telkens opnieuw aangevuld.

Bij de 1° collecte: Wij vragen uw steun en dat kunt u doen door op de volgende manier uw
bijdrage over te maken: per bank: NL47 RABO 0385 2538 18 t.n.v. Diaconie Protestantse
Gemeente Driebergen o.v.v. “Geloven met jongeren”.

De 2¢ collecte is bestemd voor onze plaatselijke kerk. Inzameling op dezelfde manier als
hierboven staat: graag o.v.v. “Plaatselijke kerk”.

Uit de gemeente

Afgelopen zondag is in de leeftijd van 92 jaar onze zuster Masja Slotboom overleden. Na een
nare val in haar huis bleken verdere behandelingen niet meer mogelijk. In vol vertrouwen
mocht zij heen gaan naar haar Heer en Heiland.

Wij bidden de familie om kracht, troost en nabijheid van God in de tijd die voor hen ligt.



Inloopmiddag
Woensdag 10 september a.s. is er weer een gezellig moment om elkaar te ontmoeten bij

een bakkie thee (of koffie ™ ) met natuurlijk wat lekkers < erbij!

U komt toch ook? De inloop is van 14.30 uur- 16.30 uur.

Wilt u opgehaald worden 8 pe| dan naar Ina Bannink: 515102.
We hopen elkaar te zien!

Vriendelijke groet O
De dames van de inloop.

Een nieuw begin in Odijk

Na het overlijden van Henk is er veel veranderd in mijn leven. Ook ons appartement, waar
we samen zoveel herinneringen hebben opgebouwd, is voor mij nu te groot, te koud en te
donker geworden. Al snel groeide het verlangen naar een plek die beter bij mij past bij deze
nieuwe fase van mijn leven. En op een bijzondere manier kwam er iets op mijn pad: een licht
en vriendelijk appartement in Odijk. Het voelt als een plek waar ik opnieuw mag beginnen,
en ik ervaar dit als een stukje leiding van Boven. Daar ben ik God heel dankbaar voor.

Deze stap betekent ook dat ik afscheid neem van mijn taak als ouderling. Die taak heb ik,
gedurende zes jaar met veel liefde vervuld, en ik ben dankbaar voor het vertrouwen dat ik
daarin heb ontvangen.

Niet alles in deze periode is gemakkelijk geweest. Juist daarom wil ik met heel mijn hart
dankjewel zeggen tegen die mensen die naast mij zijn blijven staan, die me bemoedigden en
met mij meeliepen toen ik het nodig had. Jullie steun heeft voor mij veel betekend.

In Odijk hoop ik opnieuw iets op te bouwen — in mijn dagelijks leven én binnen een nieuwe
geloofsgemeenschap. Ik vertrouw erop dat ook daar weer mensen op mijn pad komen met
Op 20 september ga ik verhuizen en tijdens het startweekend op 11 en 12 oktober

rond ik mijn taak als ouderling af. Omdat Odijk niet ver is, voelt dit niet als een definitief
afscheid en zal ik een aantal van jullie nog wel eens ontmoeten. Ik wens de gemeente van
harte God zegen toe.

Met een warme groet,
Jenny van Voornveld

WKR-vergadering 1 september
U leest in deze Nieuwsbrief verschillende bijdragen naar aanleiding van onze vergadering
van afgelopen maandag.
Belangrijkste onderwerpen in deze vergadering waren de interimperiode en de daarbij
behorende opdracht en de vacatures in, en de taakverdeling binnen de WKR. Ook stonden
wij, naar aanleiding van alarmerende berichten, stil bij de situatie rond Kees van der Vinne.
Interimperiode
In de laatste vergadering(en) voor de zomer hebben wij als WKR, met hulp van Gerrit van
Dijk, vragen (een opdracht) geformuleerd voor de interim predikant. Ds. Leo Oosterom, die
ook ambulant predikant voor ons pastoraat is, is bereid om ook deze taak op zich te nemen.
De vragen die wij als WKR hebben geformuleerd zijn:
1. Hoe levensvatbaar is onze wijkgemeente nog?
2. Wat zijn realistische toekomstopties?
o Samengaan met een andere wijkgemeente?
o Een nieuwe start met een vaste wijkpredikant?
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o Of een tussenweg?
3. Hoe kunnen en willen wij kerk zijn in deze tijd, op deze plek?
Is er nog ruimte voor zelfstandigheid, en onder welke voorwaarden?
5. Waar zit nog energie? Waar ervaren mensen hoop, veerkracht en bereidheid om bij
te dragen?
De bedoeling is dat dit aan het einde van dit traject (rond 1 september 2026) een realistische
beleidsnota oplevert met een concreet plan van aanpak met haalbare doelen, passend bij de
beschikbare menskracht.
De eerste maanden zal ds. Leo Oosterom luisterend bezig zijn in gesprekken met
gemeenteleden om de gemeente beter te leren kennen.
Tijdens het hele proces zullen er ook gemeenteavonden zijn om met u te delen en met uin
gesprek te gaan over de voortgang. Als bijlage bij deze Nieuwsbrief een eerste bericht van
ds. Oosterom.

P

Kees van der Vinne

Als bijlage bij deze Nieuwsbrief is een nieuwsbrief van Kees van de Vinne gevoegd. In deze
brief kunt u lezen dat het niet goed gaat met Kees en dat er ernstige zorgen zijn. Kees van de
Vinne was lid van onze wijkgemeente toen hij werd uitgezonden. Via de vrije collecte van de
diaconie wordt hij nog steeds financieel ondersteund. De WKR kijkt wat er verder nog
mogelijk is.

Van harte bij u aanbevolen.

Met een hartelijke groet, namens de WKR,

Esse van den Burg (scriba.imk@gmail.com)

LAAT JE RAKEN

In het verslag van onze scriba wordt verwezen naar de ‘personele’ ontwikkelingen in
uw/jullie wijkkerkenraad of wel naar de vacatures en de taakverdeling. Namens de
wijkkerkenraad neem ik u/jullie hier daarin mee.

Op aanstaande zondag 12 oktober nemen we als gemeente afscheid van Leo Blom, Joke van
Heusden én Jenny van Voornveld. Dat zijn stuk voor stuk aderlatingen, maar we zijn ze alle
drie enorm dankbaar voor al het werk dat zij voor ons en onze wijkgemeente, gezien en
ongezien, als ambtsdragers hebben verricht!

In dezelfde eredienst hopen wij Monica Walst te mogen bevestigen als diaken en Henk den
Boon als kerkrentmeester met een opdracht in het kader van de verduurzaming van de
gebouwen van de PGD. Esse van den Burg (als scriba) en ondergetekende (als voorzitter)
blijven nog een jaar langer en Magda Lijftogt wil het vicevoorzitterschap op haar nemen. We
zijn ook erg blij met de ondersteuning door Gerrit van Dijk en Leo Oosterom!

Als wijkkerkenraad kijken we graag naar wat er wel kan. En gelukkig is dat veel. Maar het
eerlijke verhaal is dat er op dit moment ook diverse dingen, noodgedwongen, niet kunnen.
Wij hebben daarbij niet alleen uw/jullie begrip nodig, maar bovenal uw/jullie actieve
ondersteuning. Een concreet en actueel voorbeeld daarvan is de deelname aan de Raad van
Kerken van Driebergen. Gezien het belang ervan zoeken wij iemand die onze wijkgemeente
wil gaan vertegenwoordigen. Voor meer informatie is Magda graag aanspreekbaar. Ook voor
het pastoraat zijn wij vandaag actief op zoek naar hulp van/door gemeenteleden.

Tenslotte breng ik ook nog de aanhoudende nood aan ambtsdragers (bestuurders) onder
uw/jullie aandacht. Niet slechts bij uw/jullie wijkkerkenraad zijn nieuwe ambtsdragers meer
dan welkom. Ook zijn er de diverse vacatures in het College van Diakenen, in het College van
Kerkrentmeesters en in de Algemene Kerkenraad, die om de spoedigste invulling vragen!
Van harte ben ik daarvoor door u/jullie aanspreekbaar.
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Samen met u/jullie durven wij in vertrouwen op Hem, aan de slag te gaan in het nieuwe,
uitdagende seizoen!

Met rake groet,
Carl Altena, mede namens Peter Kingma, Magda Lijftogt, Helga Wijnja en Esse van den Burg



Immanuvél

Liturgie Wijkgemeente Immanuel Zondag 7 september 2025
Orgelspel
Aansteken van de Paaskaars en het licht voor de kindernevendienst
Openingslied (staande): Psalm 86: 1,4
Stil gebed - Bemoediging — Groet
Lied ter inleiding op het gebed: 859: 1,2
Gebed van inkeer en verootmoediging
Gebodslezing uit O.T.: Deuteronomium 30:15-20
Lied 859: 4
Gebed om de Heilige Geest
Hierna gaan de eventueel aanwezige kinderen naar de nevendienst
Schriftlezing: Lukas 14:25-35
Lied 313:1,2en5
Verkondiging

Lied 361 in beurtzang: 1(allen), 2 (vrouwen), 3 (mannen), 4 (allen), 5 (vrouwen), 6 (mannen)
7 (allen)

Dankgebed, voorbeden en stil gebed worden afgesloten met het gezamenlijk bidden
van het ‘Onze Vader’

De kinderen komen terug uit de nevendienst
Collecte

Slotlied (staande) 273

Zegen (gemeente zingt daarna 3x ‘Amen’)

Kopij voor volgende zondagse nieuwsbrief voér donderdagavond 18.00 uur sturen naar:
nieuwsbrief@wijkgemeente-immanuel-driebergen.nl
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