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Voorganger: ds Henk Reinders 
Ouderling: Magda Lijftogt 
Diaken: Peter Kingma 
Lector: Janneke Hulsman  
Organist: Wouter Harbers   
Koster: Esse van den Burg 
Beamist: Hendrik-Jan Jansen 

 Eeuwigheidszondag - Zondag 24 november 2024 

“Heer, herinner u de namen 
van hen die gestorven zijn” 

Johanna Hendrika (Jos) Bakker – Lam   8-12-2023  97 jaar 
Hendrik – Jan ( Henk) van Voornveld   14-09-2024  69 jaar 
Klaasje van Laar – Dekker    10-10-2024   96 jaar 
Helena Christina Maria (Lenie)  

 van Ginkel – Gudde         2-11-2024  81 jaar 

Collectes: 
1e collecte: 
Het is niet eenvoudig om als boer in Zuid-Sumatra het hoofd boven water te houden. Veel 
boeren zijn arm en de verbouw van exportgewassen heeft de grond uitgeput. Yabima, de 
diaconale organisatie van de kerk van Zuid-Sumatra stimuleert boeren om voedselgewassen te 
verbouwen en hun land zo te bewerken dat de grond zich herstelt. 
Wij vragen uw steun.  
U kunt uw bijdrage overmaken op NL47 RABO 0385 2538 18 o.v.v. Yabima 
De 2e collecte is bestemd voor onze plaatselijke kerk. Inzameling op dezelfde manier als  
hierboven staat: graag o.v.v. “Plaatselijke kerk”  

Zondagse Nieuwsbrief 
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Kerstviering (wat) oudere gemeenteleden en gasten 
Evenals voorgaande jaren zal er ook dit jaar weer een doordeweekse 
kerstviering zijn vol samenzang, ontmoeting en gezelligheid in een mooi 
aangeklede kerkzaal. 
Woensdag 11 december beginnen we om 10.30 uur met het programma, is er 
vanaf 10.00 uur inloop in ’t Hoge Licht. 
Er is samenzang, een overdenking en een beeldend kerstverhaal. Er is volop 
ontmoeting en een heerlijke lunch. Zo rond 13.30 uur ronden we af. En gasten 
zijn van harte welkom, hoe meer zielen, hoe meer vreugd. 
Opgave (tot en met zondag 8 december!!) – ook voor eventuele dieetwensen 
en/of vervoer – bij: Marry Rijneveld - mrijneveld@gmail.com en Pien Allaart - 
pien.allaart@outlook.com 

Adventskalender 2024 – Als nieuw! 
Wilt u  bewust toeleven naar Kerst? Ook dit jaar biedt Petrus voor 
de adventsperiode een dagelijkse kalender aan, die u uitdaagt om 
in aanloop naar Kerst elke dag even stil te staan. Voor elke dag is 
een korte overdenking beschikbaar, aangevuld met korte 
(gespreks)vragen, liederen, gebeden en citaten. Online vind je bij 
elke dag een korte inspirerende video. 
Op de tafel in de hal zijn zondag 24 november en zondag 1 
december deze kalenders te vinden. U mag er gratis een 
meenemen voor uzelf en/of voor iemand anders. 

Koks gezocht voor de Alphacursus                                            
Heeft u/ heb je de uitnodiging om aan te schuiven bij de Alphacursus 
al gezien? Vanaf 8 januari hopen we wekelijks in Koek en Ei een groep 

hongerige deelnemers te ontvangen.      
Ter voorbereiding zoeken we behulpzame koks! Wil je aan de Alpha 
een smakelijke bijdrage leveren dan kan dat door (bijv.) om de week 
voor vier mensen te koken. Houd je van koken in nog grotere pannen, 
ben jij meer van het bakken, dan is dat ook welkom! 
Behulpzame koks en bakkers mogen zich aanmelden bij Marry 
Rijneveld: mrijneveld@gmail.com 

KPL lezingen 
Op de vierde dinsdagmorgen van de maand wordt ed KPL lezing verzorgd door Hans Havers. Vanuit 
het Utrechts Landschap spreekt hij onder andere over. de plannen achter Beukenstein voor een 
herstel van de Japanse tuin. 
Dinsdag 26 november 10.00 uur  Hoge Licht. 
Op donderdagmiddag 28 november houdt Ds. Aleida de Hoog nog een keer haar verhaal over 
Nederlandse literatuur en gedichten.in het Zonnehuis in Doorn. Aanvang 14.00 uur. Zij hield deze 
boeiende lezing eerder bij de KPL in oktober.  

De Begroting Diaconie 2025 ligt in de week van 2 tot 8 december ter inzage op het kerkelijk bureau, 
de Lei 86, maar ook te bekijken op de website www.pgdriebergen.nl onder Algemene Diaconie. 
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NOACH LEERGANG 
De ecologische crisis houdt velen bezig en terecht. Het bestaan van alle leven op de aarde wordt 
bedreigd. Het zet ons denken en geloven op zijn kop. Hebben de theologie en de bijbel daarin iets te 
zeggen? Het studiemateriaal van de Noach-leergang leert ons dat het Noachverhaal niet alleen de 
nood van de huidige tijd laat zien, maar ook een nieuw ecologisch perspectief voor de ecologische 
crisis biedt. De Raad van Kerken Driebergen nodigt je uit om samen met Noach in de Ark te stappen. 
De eerste avond is op donderdag 30 januari om 20.00 uur in de Petrus en Paulus-zaal, 
Rijsenburgselaan 4. Op die avond kunt u kennismaken met de leergang en kijken we voor welke 
thema’s er animo is voor de vervolgavonden (6 maart, 3 april, 8 mei). Elke avond staat op zichzelf, je 
hoeft dus niet voor de hele reeks in te tekenen. Opgeven kan bij Marjolein Tiemens. Het liefst per e-
mail: m.tiemens@planet.nl . 

Actie “Omgekeerde adventskalender” 2024 
U meldt zich toch ook aan? 
Iedereen kent wel de adventskalender, waarbij je in de aanloop naar Kerst elke dag een cadeautje, 
chocolaatje of speciaal biertje krijgt. 
Bij de “omgekeerde adventskalender” geef je juist elke dag iets weg, bijvoorbeeld 
een rol beschuit, een fles douchecrème of een pak koffie. Deze pakketten worden gedoneerd aan de 
Voedselbank. 
De Diaconie van de Protestantse Gemeente Driebergen wil met deze actie van de 
“omgekeerde adventskalender” meeleven met en ondersteuning bieden aan mensen, die moeite 
hebben om rond te komen. Ook nu de doorlopende inzameling voor de Voedselbank is gestart in de 
Grote Kerk (elke woensdagmiddag van 14.00 tot 16.00 uur) willen wij graag deze “Omgekeerde 
Adventskalender” bij iedereen in Driebergen aanbevelen. 
Stuur deze nieuwsbrief naar zoveel mogelijk vrienden en bekenden door! 
Hoe werkt deze actie? 
Tijdens de adventsperiode ( van zondag 1 december tot dinsdag 24 december) zet je 
een boodschappentas of kartonnen doos thuis neer, waarin je de levensmiddelen 
verzamelt. In plaats van dat je elke dag iets uit de adventskalender opent, stop je  
(voor zover mogelijk) iets in de tas of de doos. 
Op donderdag 19 december kun je de boodschappen voor de Voedselbank 
inleveren tussen 10 en 12 uur bij Nieuw Salem. 
Je kunt je aanmelden, als je mee wilt doen door een bericht te sturen naar: 

Mieke Nijenmanting 
J. Manger Catslaan
per mail: m.nijenmanting@ziggo.nl 

Wat kan er in de tas? 
De Voedselbank ontvangt graag houdbare levensmiddelen (droge pasta, blikken 
groenten of vis, potjes, pakjes koekjes, koffie, thee enz), verzorgingsproducten (zeep, 
douchecrème, tandpasta enz); geen alcoholische dranken en geen snoep. 

Tips: 
- Heb jij dit jaar een kerstpakket gekregen? En zit daar in wat je zelf niet echt 
  leuk of lekker vindt? Stop het dan in de tas en maak er een ander blij mee. 
- Kom je tijdens de weekboodschappen “1 + 1 gratis” tegen? Heb je die 2 de 
  helemaal niet nodig? Neem hem dan toch mee en stop hem in de tas. 
- Geniet je ’s morgens ook van een gezellig koffiemoment? Denk dan ook aan 
  die ander, en stop dan koffie, suiker, of biscuitjes in de tas. 
- Houdbare lekkernijen zijn ook een prima idee: blikjes vis, leverpastei of een 
  rookworst. 
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Zondag 1 december  
Jongerendienst in ’t Hoge Licht 
Aanvang: 12.00 uur 

Tot en met 12 januari 2025 is er in het Museum Het Hernhutter Huis in Zeist (Lageweg 27) een 
bijzondere verzameling kerststallen te bewonderen. De tentoonstelling is samengesteld uit 
particuliere verzamelingen en er is een grote diversiteit aan kerststallen te zien voor wat betreft 
materialen en herkomst. De meeste kerststallen zijn handgemaakt en daarmee uniek. 
Er is interessante informatie over het ontstaan van de Kerststal, de symboliek van de drie Koningen 
en leuke weetjes over individuele kerststallen en tradities. 
Achter iedere kerststal zit een verhaal en het is fascinerend om de cultuur van een volk daarin terug 
te zien. Ze geven een goede indruk van de vele manieren waarop wereldwijd uitdrukking is gegeven 
aan de kerstviering. di-zo 13-17 uur. € 3,-. 

Annemieke Ponten 

Volgende week zondag 1 december hoopt ds Daco Coppoolse voor te gaan. 

Kopij voor volgende zondagse nieuwsbrief vóór donderdagavond 18.00 uur sturen naar: 
nieuwsbrief@wijkgemeente-immanuel-driebergen.nl 
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 Liturgie Wijkgemeente Immanuel – Zondag 24 november 2024 

Orgel/pianospel 
Welkom en mededelingen 
Aansteken van de Paaskaars 
Zingen: Hemelhoog 667:  1, 2, 3 
Stil gebed 
Bemoediging en groet 
Zingen: NLB23b: 1,2, 3, 5 

Geloofsbelijdenis - wij gaan staan 
Voorganger:      Wij vertrouwen ons toe aan de God van ons leven. 

Hij heeft ons gedacht en uitgesproken, 
blijvend tot zijn vrienden bestemd. 

Allen:   Hij wil bij ons wonen, onze Zon zijn. 
Zijn Naam is ons vertrouwd, 
van zijn trouw weten wij door Israël zijn knecht, 
door Jezus, Zijn Gezalfde. 

Voorganger:  Wij geloven dat onze dagen niet tevergeefs zijn, 
ons leven niet voorgoed ten dode opgeschreven. 
Hij zal ons herscheppen naar lijf en leden nieuw, 
bekleed met Christus. 

Allen:   Bewogen door Zijn adem bestaan wij, 
van Zijn liefde leven wij, 
en ieder mensenkind dat zonder waarde heet, 
zal Hij vernieuwen, glansrijk 
en naar de volle maat van Zijn Beminde, Zijn Zoon 

Voorganger:  Wij verwachten de nieuwe aarde, 
waar de nacht is verbleekt, het verleden genezen. 
Zingenderwijs zullen wij daar leven 
want stralend is Hij over ons opgegaan. 
ons blijvend thuis zal Hij dan zijn. 

Allen:   Amen 

Zingen: Psalm 84: 1, 2  
Gebed 
Kinderen gaan naar de nevendienst 
Schriftlezingen: Psalm 91 en 1. Thessalonicenzen 4: 13-18 
Zingen: NLB 91a:1, 2, 3 
Verkondiging 
Pianosolo 
Inleidende woorden op het gedenken 
Zingen: Heer herinner U de namen (melodie lied 730)  

Wij noemen de namen van gemeenteleden die in het afgelopen jaar ons zijn voorgegaan – 
familie of betrokken gemeentelid steekt een kaars aan 

Zingen: “Ik zal er zijn” – Sela 
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Wij gedenken de namen van hen die wij dragen op ons hart en van wie wij langer of korter 
geleden afscheid moesten nemen – gelegenheid om zelf een kaarsje aan te steken ( in de 
kerk of thuis) 

Dankgebed – voorbede – stil gebed – Onze Vader 
Inzameling van de gaven 
Zingen: NLB 433: 1,3, 4, 5  
Zegen – beantwoord met zingen: NLB 415: 2, 3 
Orgel/pianospel 


