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Zondag 15 februari 2026 
 

 
Voorganger:   Ds. Nynke Dijkstra 
Ouderling:    Magda Lijftogt 
Diaken:    Monica Walst 
Lector:    Gea Bijl 
Beamist:    Hendrik-Jan Jansen 
Koster:    Miro de Souza 
Organist:    Herman Koopmans  
Kindernevendienst: Mijna Jansen 
 
De collectes op deze zondag 
 
Zondag 15 februari 2026 
YFC Armenie: 
Youth for Christ werkt samen met zo'n 21 lokale kerken door heel Armenië. Vanuit de kerk 
wordt een DayCare Centre gestart waar kinderen twee tot vijf keer per week na schooltijd 
aanschuiven. Ze krijgen huiswerkbegeleiding, ruimte om ‘life skills’ te ontwikkelen en een 
warme maaltijd. Ze kunnen in een sfeer van liefde en geborgenheid kind zijn en horen de 
verhalen uit de Bijbel. Het DCC in Vajk wordt gerund door Samvel, de zoon van het 
voorgangersechtpaar, en zijn vrouw. 
Uw steun is onmisbaar. 
Bij de 1e collecte: Wij vragen uw steun en dat kunt u doen door op de volgende manier uw 
bijdrage over te maken: per bank: NL47 RABO 0385 2538 18 t.n.v. Diaconie Protestantse 
Gemeente Driebergen o.v.v. YFC Armenie.  
De 2e collecte is bestemd voor onze plaatselijke kerk. Inzameling op dezelfde manier als 
hierboven staat: graag o.v.v. “Plaatselijke kerk”. 
 
Samen Leven, Gewoon Doen! (SLGD) dienst, 1 maart 2026 
Als PKN Driebergen zijn we een kerk voor iedereen. Waar je vandaan komt, hoe je je ook 
voelt; je hoort erbij! Vorig jaar is daarom het verlangen ontstaan om de doelgroep van 
Samen Leven Gewoon Doen meer aandacht te geven in alle drie de wijkgemeenten. Het 
resultaat hiervan? Drie vreugdevolle diensten organiseren waarin deze mooie groep mensen 
ook hun steentje bijdragen, ieder met hun eigen gaven en talenten!  
In 2025 is er al een SLGD-dienst geweest in de Grote Kerk en bij Traject. Op zondagochtend 1 
maart om 10:00 vindt deze dienst bij ons plaats. Achter de schermen zijn we al goed opweg 
met het vormgeven dan deze dienst, o.a door het uitzoeken van liederen en rolverdelingen. 
Maar, we kunnen ook nog wel wat hulp gebruiken. De meeste mensen met een beperking 
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die onder SLGD vallen kunnen namelijk niet zelfstandig naar de dienst komen vanwege een 
licht verstandelijke beperking en zicht beperking. We zijn daarom opzoek naar een aantal 
gemeenteleden die het leuk vinden om een klein groepje vanaf hun woning op te halen met 
de auto en naast ze te zitten in de dienst. Dit is gelijk een leuke manier om elkaar te leren 
kennen en het enthousiasme en de vrolijkheid van deze mooie doelgroep te ervaren. 
Wat verwachten wij van u? 
• Een klein groepje mensen ophalen (max 3 personen) rond 9:30. 
• De mensen begeleiden naar de kerkzaal en fungeren als tussenzitter 
• Je hoeft geen speciale talenten te hebben, een warm hart en luisterend oor is genoeg! 
• Hetzelfde groepje mensen weer terugbrengen na de dienst. 
In de week van de dienst zal Hester van Gurp de mensen over de beschikbare auto’s
verdelen, en hoort u wie en waar u de mensen kan ophalen. Bent u enthousiast geworden 
en zou u graag een steentje bij willen dragen? Opgeven kan bij Janneke Hulsman via
jannekew2002@gmail.com. 
De groep kijkt er erg naar uit om bij ons in de dienst te komen en een viering in Immanuel 
mee te maken. In de week van de dienst krijgt u ook nog wat linkjes doorgestuurd via de 
nieuwsbrief van de liederen die worden gezongen, zodat u ze thuis alvast even kunt 
luisteren mochten er een aantal liederen onbekend zijn. 
Hartelijke groeten, 
Janneke en Gea 

Aankondiging viering tussen Pasen en Pinksteren 
De gezamenlijke Adventsviering 2025 van de wijkgemeentes Catharijne en Immanuel heeft 
gezorgd voor een hechtere samenwerking en verbindende activiteiten van het pastoraat van 
Immanuel- en Catharijnegemeente. 
Tussen Pasen (Opstanding van Jezus) en Pinksteren (Feest van de Geest) organiseren wij een 
speciale bijeenkomst voor iedereen van 80 jaar en ouder. 
Het thema van deze viering is “Elkaar ontmoeten”, waarbij gezelligheid, ontmoeting en 
samenzijn centraal staan. Het belooft een warme gelegenheid te worden om oude vrienden 
terug te zien, nieuwe contacten te leggen en van een sfeervolle viering te genieten. 
Noteer de datum: donderdag 23 april 2026 alvast in uw agenda en houd onze 
communicatie in de gaten voor de exacte tijd. Plaats: Grote Kerk. 
Monica Walst en Leen Terlouw 

Kopij voor volgende zondagse nieuwsbrief vóór donderdagavond 18.00 uur sturen naar: 
nieuwsbrief@wijkgemeente-immanuel-driebergen.nl 
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Liturgie Zondag 15 februari 2026 
 
 

Openingslied (staande) Psalm 92: 1,2,3 
 
Stil gebed - Bemoediging – Groet 
 
Lied 320 uit de Evangellische liedbundel : ‘Heer, hoort gij niet de wereld om uw vrede 
vragen…’ 
 
Gebed van inkeer en verootmoediging 
 
Glorialied: Lied 534 over Jezus 
 
Gebed in de Geest, gevolgd door Lied 333 (2x) 
 
1e lezing:  Jesaja 42: 1 tot en met 4 
 
Zingen: Lied 837: 4 
 
2e lezing: Mattheus 4: 12 tot en met 23 
 
Uit de bundel Hemelhoog: lied 122 ‘Al wie dolend in het donker’ 
  
Verkondiging 
 
Luisterlied/film 
 
Lied 871  ‘Jezus zal heersen waar de zon’ 
  
Dankgebed, Onze Vader 
 
Collecte 
 
Slotlied: Lied 755 
 
Zegen en Amen 
 
Lied: Ga maar gerust  
 
 
  

Volgende week zondag 22 februari is onze voorganger Ds. Leo Oosterom 


