Immanvél

Zondagse Nieuwsbrief

Zondag 7 december 2025 - 2¢advent

Voorganger: Ds. Nynke Dijkstra
Ouderling: Helga Winja
Diaken: Peter Kingma
Lector: Guus Geersing
Beamist: Rein Zoethout
Koster: Esse van den Burg
Organist: Herman Koopmans
Kindernevendienst:  Janneke Hulsman
Durf te vertrouwen op God!

De collectes op deze zondag

Zondag 7 december 2025

KIA Kerstcampagne Werelddiaconaat LIBANON

Door de zware economische crisis in Libanon zoeken veel jongeren werk in het buitenland,
waaronder veel ervaren verpleegkundigen. Ouderen blijven alleen achter als hun kinderen
zijn vertrokken. Hierdoor is er veel vraag naar thuiszorgwerkers. Dat biedt Libanezen en
Syrische vluchtelingen in het land de kans om in deze sector aan de slag te gaan.

We bevelen deze collecte van harte bij u aan.

Bij de 1e collecte: Wij vragen uw steun en dat kunt u doen door op de volgende manier uw
bijdrage over te maken: per bank: NL47 RABO 0385 2538 18 t.n.v. Diaconie Protestantse
Gemeente Driebergen o.v.v. “KIA Kerstcampagne Werelddiaconaat LIBANON”.

De 2¢© collecte is bestemd voor onze plaatselijke kerk. Inzameling op dezelfde manier als
hierboven staat: graag o.v.v. “Plaatselijke kerk”.

Advent en adventskalender

Zondag is de tweede zondag van advent. Advent, de periode van voorbereiding en
verwachting. Ergens las ik dat die vier zondagen elk een eigen thema hebben, die ons in die
voorbereiding helpen: hoop, vrede, vreugde en liefde.

Er is ook voor dit jaar weer een adventskalender van de PKN met als thema: “Kijk! Laat je
verrassen door Gods weg in deze wereld. Voor elke dag in de adventsperiode is er een
overdenking. Heb u deze adventskalender vorige week gemist? Er zijn nog exemplaren
beschikbaar.

Kerstmarkt 12 december

Op 12 december is er weer een kerstmarkt op de Traaij in Driebergen. De markt is van 16.00
uur tot 21.00 uur. Als kerken van Driebergen staan we daar ook met een kraam. We delen
lichtjes uit, flyers voor de kerstwandeling en heerlijke soep. We zoeken mensen die 1 of 2
uurtjes willen helpen. Geef je op bij Annelies (annelies _hiemstra@hotmail.com). En zet er
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dan bij hoe laat en hoelang je beschikbaar bent.

Gemeenteavond

Afgelopen dinsdag was er een goed bezochte gemeenteavond. Leo Oosterom presenteerde
zijn bevindingen, we deden “levend statistiek” en gingen in groepjes in gesprek. Aan het eind
van de avond werd aan iedereen gevraagd een “reactieformulier” in te vullen. Samen met de
uitkomst van de gesprekken wordt dit verwerkt en worden er conclusies getrokken. Op de
volgende WKR-vergadering (17 december a.s.) wordt dit besproken en daarna zullen we dit
met de wijkgemeente delen.

Met een hartelijke groet namens de wijkkerkenraad,

Esse van den Burg (scriba.imk@gmail.com)

Inloop — 14 januari 2026

Beste mensen, woensdag 10 december vindt de inloop niét plaats ivm de kerstviering van 11
december in de Grote Kerk. De eerste inloop zal weer plaatsvinden op 14 januari.

We wensen jullie gezegende kerstdagen en gezellige feestdagen.

We hopen elkaar op 14 januari een mooi jaar te kunnen toewensen!

Met vriendelijke groet,

Het team van de inloop.

Adventsviering Catharijne en Wijkgemeente Immanuél 11 december

Op donderdag december vieren de wijkgemeenten Catharijne en Immanuél gezamenlijk
advent met de oudere gemeenteleden (80+) in de Grote Kerk. Let op: de aanvangstijd is
gewijzigd naar 11 uur! Opgave voor maandag 8 december is nodig in verband met de lunch.
Dit kan bij Liesbeth v d Ploeg, Idvdploeg@gmail.com en Nel v d Werff,
nelvanderwerff37@gmail.com. U ontvangt ook een persoonlijke uitnodiging.

Het diaconaal centrum: hoe zit het daar nu mee?

De afgelopen tijd ontvangen we als diaconie diverse vragen rond de status van het diaconaal
centrum. Komt het er nu wel of niet? Wat is er aan de hand?

Hier willen we graag een reactie opgeven.

Ongeveer een jaar geleden werd duidelijk dat het pand op de Traay 17 vrij zou komen met
het vertrek van de schoenmaker. Op dat moment was Traay 19 ook al leeg. Binnen de
diaconie ontstond een gevoel van: waarom zullen we deze panden weer gaan verhuren? Is
het niet een idee om hier iets anders mee te doen? Kunnen we hier ons voornemen om
meer naar buiten te treden als kerk niet mee invullen? Kortom: een diaconaal/kerkelijk
centrum. De beantwoording van deze vraag heeft het college bij een werkgroep neer gelegd.
Een werkgroep die een eerste verkenning uitgevoerd heeft naar mogelijke interesse en de
aspecten die bij een dergelijk centrum zouden gaan spelen. De uitkomst was dat een vervolg
onderzoek gewenst is. Een onderzoek waarbij 0.m. naar de financiéle aspecten gekeken
wordt en de mogelijkheid om de bemensing op orde te krijgen. De werkgroep die hiermee
aan de gang gegaan is, heeft bij een eerste terugkoppeling echter dusdanige en terechte
vragen aan het college gesteld dat we ons er nu nader over moeten buigen. De financiéle
gevolgen zijn behoorlijk. Kunnen en willen we die dragen? Krijgen we een dergelijk centrum
bemenst? Zijn er voldoende activiteiten? En zeker de laatste tijd actueel: hoe valt dit binnen
de plannen van de gemeente als het gaat om het centrum plan.

We geven als diaconie direct toe dat we u eerder hadden kunnen informeren en dat de
daadkracht groter kan. Hierbij speelt echter het gebrek aan diakenen een factoor.
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Op dit moment proberen we, eventueel met externe hulp, tot een weloverwogen besluit te
komen waarbij we willen benadrukken dat dit twee kanten op kan gaan. Het is absoluut
geen gelopen race dat we dit aan kunnen.

We hopen u hiermee iets meer geinformeerd te hebben. Als u nog vragen heeft, alstublieft
benaderd u het moderamen van de diaconie. Hierdoor vermijden we ruis in de
communicatie.

Met vriendelijke groet, namens het CvD,

Mieke Nijenmanting en Peter Kingma

Gevraagd: versterking van de diaconie

In de afgelopen periode hebben we als diaconie diverse keren een oproep gedaan voor
versterking. Helaas, en dat is amper voor te stellen, hebben deze oproepen tot nu toe
onvoldoende response opgeleverd. Reden waarom we ons nog een keer melden.

Binnen de diaconie proberen we te helpen waar geen helper meer is. Dat maken we
concreet door onze giftenrondes, de actie Vakantietas (waarbij we de minder bedeelde
kinderen tijdens de zomervakantie een glimlach bezorgen), het verzorgen van de collectes,
de ondersteuning van mensen ver weg via ZWO, de werkgroep Groene kerk en zo verder.
Kortom eigenlijk teveel om op te noemen.

De vergadertijd valt mee. Eens per 6 weken proberen we zaken onderling af te stemmen en
neemt het college, waar iedere diaken lid van is, de relevante besluiten.

Als u/je nu denkt, dit lijkt me wel wat, benader ons dan via mijn mailaccount:
Peter.kingma@planet.nl. We kunnen je dan snel benaderen.

Ik zie het mailbericht graag tegemoet.

Bedankje van de familie van Riek de Visser

Wij willen iedereen bedanken die naast ons heeft gestaan rond het afscheid van onze
moeder en oma.

Kinderen, klein- en achterkleinkinderen van Riek de Visser.

Kopij voor volgende zondagse nieuwsbrief voor donderdagavond 18.00 uur sturen naar:
nieuwsbrief@wijkgemeente-immanuel-driebergen.nl
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Immanuvél

Liturgie Zondag 7 december 2025

Orgelspel

Openingslied: lied 25a ‘Mijn ogen zijn gevestigd...’
Stil gebed

Bemoediging en groet

Lied 462:1 en 2 ‘Zal er ooit een dag van vrede’

Gebed om ontferming

Lied 462:4 en 6

Gebed om de Geest

1¢ lezing: Rechters 21:25 en meteen daarop: Ruth 1:1-5
Lied 130c ‘Uit de diepte roep ik u’

2¢ lezing: Ruth 2:8-15

Lied 368a ‘Ubi caritas’ 2 keer

Verkondiging - Thema: hoop in barre tijden

Lied 905: 1 en 4 ‘wie zich door God alleen laat leiden’
Gebeden

Collecte

Slotlied: Lied 442 ‘Op U mijn Heiland blijf ik hopen’

Zegen

Volgende week zondag 14 december is onze voorganger pastor Miriam Bierhaus en vieren
wij het HA



